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VOORWOORD VAN DE PASTORES 

Het goede voornemen van doen wat goed is voor ons 
- Sandra van der Helm, assisterend pastoor 

Goede voornemens horen bij het begin van het nieuwe jaar. Half februari 
zijn we die wel weer zo een beetje vergeten, de geweldige uitzonderingen 
daargelaten. Gek genoeg denken we met goede voornemens minder snel 
aan de vastentijd terwijl dat nu juist een goede periode is om een nieuwe 
gewoonte in te slijten.  
Misschien denken we bij vasten al snel aan dingen laten, maar in de 
vastentijd kunnen we ook goede gewoonten inslijten als we daarvoor 
willen kiezen. In de vastentijd leven we toe naar het hoogtepunt in het 
kerkelijk jaar: Pasen. Ze begint met Aswoensdag en kent haar hoogtepunt 
in de Goede Week. De vasten mondt uit in de opstanding die alleen maar 
mogelijk is door de dood heen.  
Maar wij hoeven niet 40 dagen lang in zak en as te gaan zitten om 
vervolgens met Christus te kunnen verrijzen. Vasten is eerder een tijd van 
bezinning. We mogen even stilstaan bij wat ons bezig houdt en bij wat 
wijzelf misschien anders kunnen doen. Er is veel aan de hand in de 
wereld. Het kan voelen alsof alles wat gebeurt ons overspoeld. We 
kunnen ons machteloos voelen. Juist dan kan het heel fijn en helpend zijn 
om het leven beter te maken. Daarmee bedoel ik het leven heel dichtbij. 
Misschien is dat even naar buiten gaan elke dag, misschien is het tijd 
nemen voor gebed, bezinning of zang. Misschien kan ik het leven wel 
beter maken door net wat vaker een kaartje te sturen, of door bij iemand 
langs te gaan. “Eigenlijk zou ik…” is de stem van een knagend geweten. 
Worden we niet gelukkiger als we ruimte nemen om naar ons knagende 
geweten te luisteren? Als we er echt naar luisteren, kunnen we ook horen 
wat ons ervan weerhoudt om te doen wat ons geweten ons ingeeft. Dan 
kunnen we echt beslissen, met een schoon geweten. We weten wel wat 
goed is voor ons. Dat is in harmonie zijn met onszelf en anderen. Dat is in 
contact zijn met wat God ons influistert.  
Ik wens ons toe, dat we daar de ruimte voor vinden in deze 40-dagentijd.  
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AGENDA KERKDIENSTEN EN AKTIVITEITEN 

zo 22-2 10.00 Eucharistie&kinderkerk&koffie kerk&bolder 
wo 25-2 9.30 Eucharistie&koffie kerk&bolder 
wo 25-2 20.00 Vrouwenvereniging Aktiva bolder 
zo 1-3 10.00 Eucharistie&kinderkerk&koffie kerk&bolder 
wo 4-3 9.30 Eucharistie&Open koffie kerk&bolder 
vr 6-3 19.30 vesper met gezangen (koralen) 

uit de Matthäus van J.S. Bach 
kerk 

zo 8-3 10.00 Eucharistie&kinderkerk&koffie kerk&bolder 
di 10-3 20.00 Mannenclub Velsen bolder 
wo 11-3 9.30 Eucharistie&koffie kerk&bolder 
zo 15-3 10.00 Eucharistie&kinderkerk&koffie kerk&bolder 
wo 18-3 9.30 Eucharistie&koffie kerk&bolder 
wo 18-3 20.00 Vrouwenvereniging Aktiva bolder 
vr 20-3 14.00  Oecumenische leeskring  
zo 22-3 10.00 Eucharistie&kinderkerk&koffie kerk&bolder 
di 24-3 9.00 koperpoetsen sacristie 
wo 25-3 9.30 Eucharistie&koffie kerk&bolder 
wo 25-3 15.00 Lucas catechesegroep pastorie 
za 28-3 14.30 palmpaasstokken maken bolder 
zo 29-3 10.00 Palmzondag: 

Eucharistie&kinderkerk&koffie 
kerk&bolder 

ma 30-3 19.30 oliewijding kerk Haarlem 
wo 1-4  geen kerkdienst  
wo 1-4 15.00 Lucas catechesegroep pastorie 
do 2-4 19.30 Witte Donderdag viering kerk 
vr 3-4 15.00 Goede Vrijdag kruisweg kerk 
vr 3-4 19.30 Goede Vrijdag avonddienst kerk 
za 4-4 20.00 Paasnachtviering&koffie kerk&bolder 
zo 5-4 10.00 Paasdagviering&koffie kerk&bolder 
wo 8-4 9.30 Eucharistie&koffie kerk&bolder 
wo 9-4 10.00 oecumenisch overleg bolder 
vr 10-4 14.00 oecumenische leeskring  
za 11-4 11.00 synode Amersfoort 
zo 12-4 10.00 Eucharistie&kinderkerk&koffie kerk&bolder 
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di 14-4 20.00 Mannenclub Velsen bolder 
wo 15-4 9.30 Eucharistie&koffie kerk&bolder 
wo 15-4 20.00 Vrouwenvereniging Aktiva bolder 
vr 17-4 19.30 eucharistie De Moerberg 
zo 19-4 10.00 Eucharistie&kinderkerk&koffie kerk&bolder 
ma 20-4 19.30 kerkbestuur sacristie 
wo 22-4 15.00 seniorenmiddag/eucharistie bolder 
vr 24-4 14.00 oecumenische leeskring  
zo 26-4 10.00 Eucharistie&kinderkerk&koffie 

jubileum Piet Schol (met Wim 
Gouda en Fiete Smit-Maan 

kerk&bolder 

BIJ DE AGENDA  

 Op vrijdag 6 maart is er om 19:30 uur een vesper in de vasten. 
Een projectkoor van IJmond Vocaal zingt de koralen uit de 
Matthäus Passion van J.S. Bach. De bekende melodieën kunnen 
meegezongen worden. 

 Het is mooi als de kerk met Pasen weer straalt en glanst. Daarom 
willen we iedereen van harte uitnodigen om op dinsdag 24 maart 
om 9 uur naar de sacristie te komen om het koper, goud en zilver 
ed. van de kerk te poetsen. 

 Zaterdag 28 maart is er om 14.30 in de Bolder Palmpaasstok 
maken voor alle kinderen van binnen en buiten de parochie. 

 Vanaf woensdag 25 maart zijn er, onder de naam “Lucas”, 
catechese-bijeenkomsten in de pastorie voor de volwassen 
dopelingen. 

 Zondag 29 maart is de viering van Palmpasen waarin de kinderen 
met hun palmpaasstokken meelopen in de palmenprocessie. Het 
is het begin van de Goede Week, het kloppend hart van kerk en 
christelijk geloof. In het rooster ziet u de tijden van alle vieringen. 

 In de Paasnachtviering wordt Anthony van Mourik gedoopt en zijn 
vrouw Isabella wil persoonlijk haar doopbelofte vernieuwen. 
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 Op woensdag 22 april organiseert onze pastorale commissie 
opnieuw een seniorenmiddag. Het begint met een 
eucharistieviering om 15 uur in De Bolder, daarna gezellig 
samenzijn met koffie en lekkers. 

 In de viering van 26 april zullen we vieren dat Piet Schol 65 jaar 
koorleider en organist in is onze parochie. Samen met Wim Gouda 
(35 jaar organist) en Fiete Smit-Maan (bijna 35 jaar organist) 
wordt hij feestelijk in het zonnetje gezet. 

VAN HET PASTORAAT 

Op zondag 4 januari (Driekoningen en de zondag dat we onze kerk gingen 
“ontkersten”) zijn Tanja Jumulet en Bernadette Murring toegetreden tot 
onze geloofsgemeenschap. Ook Olga Leurs-Brandhoff, zou toetreden, 
maar was helaas al overleden. In den geest hebben we haar postuum 
opgenomen in onze gemeenschap. 
Olga Leurs-Brandhoff (koorlid en koffiedame) is na een zwaar ziekbed op 
30 december overleden. Op zaterdag 10 januari was de uitvaart in de 
kerk. Moge zij rusten in vrede. 
Meteen de dag erna – Onze pastorale commissie – hebben Joke Zwart en 
Cees Lips in de kerk gevierd, dat ze 60 jaar geleden hun huwelijk in de 
kerk hebben laten inzegenen. 
25 januari is na een jarenlang ziekbed Leen Gravemaker overleden. De 
familie heeft in besloten kring van Leen afscheid genomen. Hij was 
jarenlang lid van de mannenvereniging en secretaris van de 
begrafenisvereniging. Moge hij rusten in vrede. 
Bets Visser-Gravemaker (“Kleine Bets”) is eind januari opgenomen in het 
ziekenhuis. Op 29 januari heeft zij de ziekenzalving ontvangen. Ze gaat 
naar hospice De Heideberg. In gebed zijn we met haar en haar familie 
verbonden.  
Nolly Haasnoot-Gravemaker is opnieuw gevallen. Had ze de eerste keer 
nog alleen een blauwe plek op haar hoofd, dit keer heeft ze haar heup 
gebroken. Ze is in het ziekenhuis geopereerd. 
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BERICHTEN VAN PAROCHIANEN 

Op 29 December 2025 waren wij 60 jaar 
getrouwd en dat hebben we 
11 Januari mogen vieren, met grote dank 
aan onze pastores Martina en Harald, Piet 
Schol voor het orgelspel en het kerkkoor 
voor de zang. 
We zijn dankbaar dat we dit met zovelen 
hebben kunnen vieren, ondanks het koude 
winterweer. Dank voor Uw aanwezigheid, de 
mooie felicitaties, kaarten en lekkere kado’s 
die we hebben gehad. 
Na afloop van de dienst stond de koffie met 

wat lekkers klaar in De Bolder, later een drankje en hapjes, dames Jenny 
en Janny bedankt hiervoor! 
Ook werden wij verrast met een mooie collage  van de kinderkerk, 
prachtig gemaakt allemaal gekleurde diamanten! Top kinderen en Nanda. 
We kunnen terug kijken op een prachtige dag! 

 
Cees en Joke Lips-Zwart 
 
IN MEMORIAM OLGA LEURS 

- Door Marlie Durge, koorleidster 

Olga Leurs-Brandhoff leerde ik kennen in 2021 toen ze meedeed aan een 
projectkoor voor een oecumenische dienst. Ze zei daarna: “ik wil bij jou in 
een koor”. Ik nodigde haar uit om de Kerstdiensten mee te zingen in het 
parochiekoor want dat was het enige koor dat ik na corona nog over had. 
Na de Kerstvieringen bleef ze. Ze voelde zich welkom, ze voelde zich thuis 
in onze kerk en gemeenschap. Al gauw zong ze elke zondag bij de 
voorzangers, werd vaste koffiedame van de woensdag-ochtenden, deed 
mee met gespreksavonden en wilde toetreden tot onze gemeenschap.  
Dat zou op 4 januari gebeuren. Zo ver kwam het niet meer.  
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Bij controle in de zomer bleek de darmkanker, waaraan ze 2 jaar eerder 
was geopereerd, uitgezaaid te zijn en ze werd steeds zwakker. Vanaf 
november kon ze niet meer naar de kerk. De pastores hebben haar thuis 
de ziekenzalving gegeven.  

Ze was haar hele leven maatschappelijk actief, ze 
wisselde een aantal keren van kerk, werd dan lid 
van kerkkoor en kerkbestuur van die kerk,; ze was 
actief betrokken bij de speeltuin, was bestuurslid 
van vakbond, ouderenbond, bewonersvereniging, 
De Velser Gemeenschap, etc. Maar met haar familie 
had ze geen contact. Die rol heeft het koor op zich 
genomen toen ze begin december om hulp vroeg. 
Aanvankelijk was het vooral even langs gaan, koffie 
drinken en den uurtje zingen bij haar thuis. Toen het 
slechter ging werd de thuiszorg ingeschakeld, later 

pleegzorg, nachtzorg, persoonsalarmering. We hebben haar liefdevol 
bijgestaan en zorgden dat ze niet meer alleen was tussen de bezoeken 
van de professionele zorg. Haar laatste wens was: op 24 december naar 
de kerstnachtmis. Dankzij de WensenAmbulance kon dat gerealiseerd 
worden. Ze overleed op 30 december. Op zaterdag 10 januari namen we 

met een uitvaartmis in onze 
kerk afscheid van haar. In plaats 
van bloemen had ze gevraagd 
om donaties voor de Wensen-
Ambulance. Ook de opbrengst 
van de collecte werd hiervoor 
bestemd. Bij Absoute en 
slotzang stond het koor om haar 
heen en deed haar zingend 
uitgeleide met het lied “Ten 

paradijze geleiden u de engelen”. Haar echte afscheid in de kerk, daar 
was ze zelf bij geweest in de kerstnacht. Moge zij rusten in vrede. 
 
Het AdelbertusVrouwenKontakt heeft het restant van wat er nog in kas 
was ook aan de WensenAmbulance gedoneerd. 
– Marianne van de Pieterman-Roos, voorheen penningmeester AVK 
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VAN HET KERKBESTUUR 

Van de KB-vergaderingen 
- Door Marlie Durge, 2e secretaris kerkbestuur OK Parochie IJmond 
-  

van de 136e kerkbestuursvergadering op maandag 1 december 2025 
Na opening met gebed worden de notulen van de gemeentevergadering 
(GV) op 26 oktober 2025 besproken. In die GV werden door het 
architectenbureau de uitkomsten van de onderzoeken aan de fundering 
van de gebouwen gepresenteerd.  Twee parochianen (Pieter Gravemaker 
en Jaap Wijker) merkten op dat de resultaten van de onderzoeken zonder 
feitelijke onderbouwing gepresenteerd zijn. Zij boden aan, het 
kerkbestuur te ondersteunen in dit vraagstuk en een eigen onderzoek te 
doen naar de onderzoeksmethoden van de architect uit te voeren om het 
kerkbestuur te ondersteunen in het evalueren van de 
onderzoeksuitkomsten. Het kerkbestuur besluit de heren inzage te geven 
in  de onderzoeksresultaten en daartoe zijn deze opgevraagd bij de 
architect en aan de heren overhandigd. - De temperatuur in de kerk werd 
besproken. Een aantal zondagen was het koud in de kerk, de 
gevoelstemperatuur was onder de 10 graden. De draadloze bediening van 
de verwarming blijkt vaak niet goed te werken, omdat het schakelkastje 
uit staat. De firma Admiraal gevraagd werd om uit te zoeken hoe zonder 
draadloze verbindingen de verwarming en thermostaat met tijdsinstelling 
in de kerk te bedienen zijn. – De oecumenische dienst Samen op Weg 
naar Kerst was dit jaar in de Nieuwe  Kerk. Onze kerk was  ’s morgens 
dicht, maar  toch waren er niet beduidend meer mensen bij de 
middagdienst. Voorstel: met De Nieuwe Kerk bespreken of de 
gezamenlijke dienst in de ochtend gehouden kan worden) en dat daarna 
voorleggen aan de gemeentevergadering. – Pastoor Harald Münch gaat 
officieel vanaf maart 2026 weer meedoen in dienstenrooster, maar 
verzorgt nu al regelmatig de preek en/of voorbeden in diensten waarin 
pastoor Martina Liebler voorgaat.  
van de 137e kerkbestuursvergadering op maandag 19 januari 2026 
Na opening met gebed volgt bespreking van de lopende zaken - Pastoor 
Münch gaat vanaf februari weer meedraaien in het dienstenrooster; de 
aanstellingstermijn voor lector Thomas Ras wordt verlengd; probleem 
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met de automatische overschrijvingen van de bankrekeningen: die 
kunnen nog steeds alleen door Linda gedaan worden omdat dit zo 
moeilijk te regelen is bij de bank). Daarna is Pieter Gravemaker namens 
de “commissie van wijze mannen” te gast om de bevindingen te 
bespreken uit hun onderzoek naar de gehanteerde onderzoeksmethoden 
door de architect. De commissie verzoekt om een gesprek op korte 
termijn met de architect over de gevolgde methoden van onderzoek; het 
kerkbestuur stemt in met het verzoek, Edwin zal hen namens het KB 

vergezellen. – daarna komen de tarieven en vergoedingen van De Bolder 
ter tafel en volgt een tevreden terugblik op feestavond “150 jaar kerken 
in IJmuiden” van oudkatholieken en hervormden in De Rank. Hulde, lof en 
dank aan De Werkgroep voor de fantastische avond vol ontmoeting en 
samen plezier maken, en voor de Bolderdames die de catering 
verzorgden. 
van de 138e kerkbestuursvergadering op maandag 2 februari 2026 
Na opening met gebed bespreken we de notulen van de vorige 
vergadering,  en daarna is Pieter Gravemaker aanwezig om verslag te 
doen van het gesprek met de architect. De uiteindelijke bevindingen van 
beide mannen wordt gepresenteerd in de GV van voorjaar 2026. – we 
gaan verder met het signaleren van wat technische mankementjes, de 
landelijke OK vrouwenvereniging die hun NOVA-dag in IJmuiden willen 
houden, de inroostering van de organisten en het jubileum van Piet Schol 
dat hij samen met de andere organisten wil vieren. Dat gaat gebeuren op 
26 april 2026. 
 
Kerkbalans – een inkijkje in onze kosten 

- Door Irma Sinnige, penningmeester OK Parochie IJmond 
Graag nemen wij u als parochianen even mee in een belangrijk onderdeel 
van onze kosten: de energiekosten. Deze zijn helaas de afgelopen tijd flink 
gestegen. 
Misschien merkt u het zelf al: in de kerk is het vaak aan de frisse kant. Dat 
heeft niet alleen te maken met de hoge energieprijzen, maar ook met de 
manier waarop onze verwarming werkt. De installatie heeft kuren en de 
bedrading van thermostaat is verouderd en moet nu handmatig worden 
bediend. De bediening via de app functioneert helaas niet meer goed. 
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Voorheen kon kerkmeester Han de Kooker op zondagochtend via zijn 
telefoon de verwarming aanzetten, maar dat werkt niet meer optimaal. 
Afgelopen jaar hebben wij maar liefst € 28.000 uitgegeven aan 
energiekosten. Dit bedrag is inclusief vastrecht en transportkosten. Het is 
een fors bedrag, en soms hebben wij zelfs het gevoel dat het transport 
niet altijd optimaal verloopt. 
Het bestuur doet er alles aan om de situatie te verbeteren, zodat de kerk 
niet te koud, maar ook zeker niet te warm wordt — gewoon aangenaam 
voor iedereen. We willen u laten weten dat we hier actief mee bezig zijn. 
Na januari ga ik samen met mijn team verder met het opstellen van de 
jaarrekening 2025 voor de kerk, zodat deze weer tijdig bij het bisdom kan 
worden ingediend. We hebben de administratie geheel op orde alleen wil 
het bisdom dit anders dan een “normale jaarrekening” aangeleverd 
hebben, dit moet daarom handmatig worden verwerkt. Dat is altijd 
tijdrovend. 
Wij hopen u hiermee een helder inkijkje te hebben gegeven in onze 
situatie. Hartelijk dank voor uw betrokkenheid en steun. Namens het 
kerkbestuur wens ik u alle goeds. 

- Irma Sinnige 

VAN DE KINDERKERK 

- door kinderkerkleidster Nanda Tol 
In de Adventstijd hebben we verschillende foto’s gemaakt voor het 
Kerstverhaal. Deze foto’s zijn bewerkt en in een PowerPoint gezet als 
illustratie bij het Kerstverhaal. Alles was klaar, maar met Kerst ging het 
mis.  
Marlie zou helpen met de beamer maar was ziek geworden, gelukkig wist 
Irma ook hoe het aangesloten moest worden. Maar wat bleek …… er 
ontbrak een kabel. Daan wilde wel snel een kabeltje halen van zijn werk. 
Toen hij zag dat het ging om een kabeltje dat ook vaak in de TV zit, vroeg 
hij Harald, of hij hem uit zijn TV mocht halen. Inmiddels was het op slag 
van tien uur en kon hij het niet meer op het altaar aansluiten. In de 
sacristie sloot hij de Beamer aan op mijn laptop. Toen het tijd was voor 
het Kerstverhaal, vroeg Daan mijn wachtwoord. Door de stress zei ik drie 
keer de code van mijn telefoon en blokkeerde de laptop. Het kerstverhaal 
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werd zonder de PowerPoint verteld, maar werd opgefleurd met het liedje 
‘Dag ster, grote ster’, dat door Jelle onder begeleiding van Daan, werd 
gezongen. Daarna zijn we naar onze eigen ruimte gegaan en hebben we 
ons Kerstfeest gevierd met drinken en wat lekkers en natuurlijk een 
cadeautje. Met de dienst van Drie Koningen werd de PowerPoint alsnog 
getoond.  

Voor het diamanten 
huwelijksfeest van Kees 
en Joke hebben we 
hartjes en diamantjes 
getekend en op een 
groot vel geplakt. 
Met Maria Lichtmis zijn 
we in de kerk begonnen. 
Met een brandend 
kaarsje zijn we in de 
processie achter het 
kruis aangelopen en zo 

doorgelopen naar onze ruimte.  
Het thema in de Veertig dagentijd is ’De weg van Hoop’. We horen hoe 
Jezus op weg gaat naar Pasen: een weg van geluk, maar ook van 
kwetsbaarheid. Bovenal is het een weg van vertrouwen, dat God een 
nieuwe toekomst schept. De kinderen krijgen weer het gezinsboekje ’De 
weg van Hoop’. Met dit reisboekje maak je zelf een hoopvolle reis. Er 
staan verhalen, activiteiten en gebeden in. Ook kunnen ze hun eigen 
ervaringen kwijt in dit boekje. Achter in de kerk zal een inkijk-exemplaar 
liggen in A3-formaat.  
We gaan natuurlijk ook weer sparen voor een goed doel. Ik had eerst aan 
de brandweer gedacht. Het heeft een tijdje geduurd voor ik bij de juiste 
persoon was. Hij belde terug en ik werd vriendelijk geholpen. Hij had zelfs 
een beter doel dan de brandweer. Een doel waar zij veel mee te maken 
hebben: ‘De Brandwonden Stichting’.  Dus dit jaar gaan we hiervoor 
sparen. Hij stuurt nog bouwplaten van een brandweerauto. Ze zijn wel 
open aan de onderkant, dus is er nog wel wat werk te verzetten voor het 
omgetoverd is tot een spaarpotje. 
Groetjes, De Kinderkerk 
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VAN DE PASTORALE COMMISSIE 

Open koffieochtend 
 

Iedere eerste woensdag van de maand, na de 
ochtenddienst, is er vanaf 10.00 uur koffiedrinken voor 
mensen van binnen en buiten de parochie.  
Ook buurtgenoten komen graag even langs voor een 
gezellig samenzijn, een beetje bijpraten of een 
persoonlijk gesprek voor wie daar behoefte aan heeft. U 

bent van harte welkom en neem gerust iemand mee op de koffie. 
-  Met vriendelijke groet, de koffiedames 
 
Gezocht: nieuwe koffiedame. Na het overlijden van Olga Leurs zouden we 
graag een nieuwe koffiedame verwelkomen. Wie doet er mee?  

VAN DE SENIORENCOMMISSIE 

De Seniorencommissie organiseert 2x per jaar de Seniorenmiddag voor 
parochianen boven de 70 in De Bolder, met een korte kerkdienst vooraf 
 
Seniorenmiddag 22 april 2026 

- Anneke Zwart, namens de seniorencommissie 
Beste parochianen, 

Met veel plezier nodigen wij u uit voor de seniorenmiddag op 
22 april a.s. U bent vanaf 14.30 uur van harte welkom in de 
Bolder. We beginnen deze middag om 15.00 uur met een 
eucharistieviering. Na afloop is er een gezellig samenzijn. 
De middag zal eindigen rond 17.30 uur. 

 
Heeft u geen vervoer? dan zorgen wij hiervoor. 
U kunt zich aanmelden bij : 
Liesbeth van der Laan  0251-245027 
Sonja Gravemaker       06-24713401 
Anneke Zwart               06- 53226415 
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VAN HET KRUISPUNT 

Kruispunt verschijningsdata en deadlines 2026 
 
Nr. deadline Komt uit op 
68-01 4 februari 18 februari 
68-02 8 april 22 april 
68-03 10 juni 24 juni 
68-04 9 september 23 september 
68-05 11 november 25 november 
   

Kopij bij voorkeur digitaal aan te leveren per mail aan: 
kruispunt.okijmond@gmail.com  of in het kastje achter in de kerk. 
 
Zoals u in het data-overzicht kunt zien, zijn we naar 5 edities per jaar 
gegaan omdat de periode tussen de verschijningsdata bij 4 edities wel erg 
lang is, omdat er per keer veel kopij is en bovendien niet meer actueel. 
 
Dit brengt wel extra lasten met zich mee, waarvoor we graag uw hulp 
vragen: 
 
1.We zoeken nieuwe bezorgers. We hebben veel waardering voor onze 
bezorgers, maar velen van hen worden al een dagje ouder en ieder jaar 
zijn er weer een paar die zich afmelden omdat het niet meer gaat. En ook 
al ontvangen steeds meer abonnees het Kruispunt digitaal, dat is niet 
voor iedereen mogelijk. Een papieren versie wordt nog steeds zeer op 
prijs gesteld. Dus: bezorging aan huis. Wie komt ons team van bezorgers 
versterken? De Kruispunten voor uw wijk worden bij u thuis bezorgd door 
de Kruispuntverdelers. 
 
2.Donaties voor het Kruispunt. Meer uitgaven per jaar brengen meer 
kosten met zich mee, vooral nu Het Kruispunt sinds een jaar in full color 
verschijnt omdat we meer foto’s publiceren. Het Kruispunt blijft gratis, 
maar uw vrijwillige bijdrage is zeer welkom (bankrekening van Het 
Kruispunt staat op de achterzijde). 
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VAN DE VERENIGINGEN 

VAN VROUWENVERENIGING AKTIVA 

elke 3e woensdag van de maand in De Bolder, aanvang 20:00 uur  
Resterende data voorjaar 2026: 25 februari, 18 maart, 15 april en 20 me 
i  
Bijeenkomst 21 januari 2026 met Carla van Leeuwen 

Allereerst wil ik Carla bedanken wat een leuke avond heb jij ons bezorgd, 
door te laten merken dat er meer spieren zijn dan we hadden verwacht. 
Het was lachen gieren en brullen, verleden jaar heb je zo’n avond ook 
georganiseerd maar door gebruik van latex ballonnen 薆薇薊薈薉 moest ik snel 
maken dat ik weg kwam door mijn allergie. Maar wat heb ik genoten. 
Bedankt nogmaals en ook het bestuur van Aktiva.  
Groetjes  van Jenny 

VAN MANNENCLUB VELSEN 

elke 2e dinsdag van de maand in De Bolder, aanvang 20:00 uur 
- namens het bestuur door Cees Borst 

Oud-Katholieke Mannenclub Velsen - bijeenkomst 9 december 2025 
Ons lid Martin Heere gaf deze avond een presentatie over de “Clans of 
Scotland”. Martin begint met een filmpje over de prachtige natuur van 
Schotland die hij zelf met vrienden heeft ervaren tijdens een trektocht 
door Schotland. Schotland is grofweg in 2 delen gesplitst, de Highlands en 
Lowlands. De Highlands, die we in het Nederlands vooral aanduiden als 
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de Schotse Hooglanden, beslaan het westelijke en noordelijke deel van 
Schotland. De Schotse Laaglanden (Lowlands) liggen in het zuiden van 
Schotland. Hoge bergtoppen vind je in deze streek niet, maar 
natuurliefhebbers komen er evengoed aan hun trekken. Alle grote 
steden, Glasgow, Edinburgh, Dundee en Aberdeen, liggen in het Schotse 
laagland. 
De geschiedenis van Schotland en de Clans begint ongeveer in 73 na 
Christus. Er zijn maar weinig dingen in de Schotse geschiedenis die zo 
kleurrijk – en bloederig – zijn als het Clansysteem. De Clans leefden van 
het land, met vee als belangrijkste bron van inkomsten. Dit was, samen 
met ruzies over grenzen, de belangrijkste reden voor onrust tussen clans. 
De belangrijkste clanleiders waren een soort koningen, beschermers en 
rechters, en hadden echte macht over de gebieden die ze controleerden. 
Het systeem bleef grotendeels in stand tot de bloedige Slag bij Culloden 
in 1746, waar een opstand genadeloos werd neergeslagen door de 
troepen van koning George II. Ongeveer 60% van het grondgebied bestaat 
uit Clans en is momenteel in handen van Landlords waaronder Fentener 
van Vlissingen en de familie Heineken. 
Na de introductie over clans , hun oorlogen en de huidige clan-situatie 
vertelde Martin van drie lords, ook wel dukes genoemd, over hun 
geschiedenis en toonde mooie beelden van hun huidige bezittingen. Clan 
McLeod is o.a. eigenaar van het eiland Lewis in het Noordwesten van 
Schotland. De andere twee zijn Lord Balclough en Lord Lever. De 
voorouders van Lord Lever waren de grondleggers van de Sunlight 
zeepfabriek die later opging in Unilever. Deze Lord bezit diverse fraai 
gelegen kastelen. Het weer zit niet altijd mee in Schotland, maar door het 
enthousiaste verhaal van Martin en de mooie plaatjes zou je zo een reis 
naar Schotland boeken. 
 
Oud-Katholieke Mannenclub Velsen - bijeenkomst 20 januari 2026 
De geplande nieuwjaar receptie kon wegens weersomstandigheden op  
6 januari niet doorgaan. Op 20 januari lukte dat wel. De geplande 
presentatie over de berg Athos werd wel vervangen door een ingekorte 
presentatie over de stelling van Pythagoras door Jaap Wijker. Na de 
presentatie was er de traditionele nieuwjaarsborrel met hapjes in de 
pastorie. 
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De stelling van Pythagoras (ca. 570-495 v.Chr.) is een wiskundige stelling 
die het verband geeft tussen de lengten van de zijden van een 
rechthoekige driehoek. De stelling is naar de Griekse wiskundige 
Pythagoras genoemd, maar de stelling was alleen voor de Grieken nieuw. 
Het resultaat was al veel langer bekend; o.a. in Babylonië, het oude 
Egypte en China werd ze al eerder toegepast. In het bijzonder werd de 
verhouding 3: 4: 5 tussen de beide rechthoekszijden en de schuine zijde al 
vroeg gebruikt om rechte hoeken uit te meten.   
Pythagoras is ca 569 v. Chr. geboren op het eiland Samos in het plaatsje 
Ionia. Hij is gestorven in Metapontum (Mataponto, Italië) ca 495 v. Chr. 
Hij was een Griekse wiskundige, wijsgeer en filosoof en tijdgenoot van 
Boeddha en Confucius. De stelling werd al vóór Pythagoras gebruikt door 
verschillende beschavingen. Zijn belangrijkste bijdrage was het 
systematische bewijs en verspreiding ervan. Er zijn veel boeken 
geschreven over het bewijs van de stelling  waaronder het boek van 
Loomis uit 1940 met 230-370 bewijzen van de stelling van Pythagoras. 
Het is een essentieel onderdeel van de meetkunde en wordt breed 
toegepast in wetenschap en techniek, en biedt een eenvoudige manier 
om lengtes in rechthoekige driehoeken te berekenen. 
 
Oud-Katholieke Mannenclub Velsen - bijeenkomst 10 februari 2026 
Na de korte ALV op 10 februari gaf de heer Beukenkamp een presentatie 
over “De Vislijn”.  

De Vislijn ontstond in 1876 toen de 
spoorlijn van Haarlem via Beverwijk 
werd doorgetrokken naar de nieuwe 
haven van IJmuiden. De lijn was vanaf 
het begin bedoeld om de enorme 
hoeveelheden vis die daar werden 
aangevoerd snel naar de afzetmarkten in 
het binnenland te vervoeren. IJmuiden 
groeide razendsnel uit tot een 
belangrijke vissershaven, en het spoor 
speelde daarin een centrale rol: 
koelwagens, goederentreinen en later 
ook reizigerstreinen reden dagelijks over 
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het traject. Hiervoor werd o.a. de lijn uitgebreid met de haltes 
Casembroodstraat en Julianakade. In de eerste decennia was het 
visvervoer echter zo dominant dat de bijnaam “Vislijn” vanzelfsprekend 
werd. In de loop van de twintigste eeuw veranderde het gebruik. De 
aanleg van de Velsertunnel in 1957 moderniseerde het tracé, maar het 
deel naar IJmuiden bleef steeds minder rendabel. In de jaren zeventig 
zakte het gebruik verder in en in 1983 werd het traject naar IJmuiden 
definitief gesloten.  

Op 24 september 1983 om 23.59 uur vertrok de laatste trein van Haarlem 
naar IJmuiden. Hierna heeft Loversrail tussen augustus 1996 en augustus 

1998 het spoor nog gebruikt 
maar stopte ook omdat het niet 
rendabel was. Het spoor werd 
daarna grotendeels 
opgebroken, waarmee een 
einde kwam aan een lijn die 
ooit van groot economisch 
belang was voor de visserij en 
de regio.  

OVERIGE ACTIVITEITEN IN PAROCHIE, KERK EN SAMENLEVING 

Zondag 4 januari: Driekoningen, toetredingen en “Kerk ontkersten” 
In de viering van Driekoningen moest er eerst 
water worden gewijd, want de voorraad 
wijwater, gewijd in de Paasnacht, was op en pas 
in de komende Paasnacht wordt er weer water 
gewijd. Tanja Jumulet en Bernadette Murring 
zijn toegetreden tot de parochie, Olga Leurs-
Brandhoff werd postuum opgenomen. Na de 
viering was het tijd om de kerk te “ontkersten”: 
alle kerstversiering, kerststal en kerstboom 
werden opgeruimd. Dat ging weer met veel 
hilarische situaties gepaard! Na afloop waren er 
broodjes en soep voor de harde werkers. 



 

19 

 

 
Palmpaasstokken maken in De Bolder 

Op zaterdagmiddag 28 
maart zijn alle kinderen 
van harte welkom om 
palmpaasstokken te 
komen maken in 
verenigingsgebouw De 
Bolder in IJmuiden. Op 
zondagmorgen 29 maart 

(Palmzondag) kunnen de kinderen meedoen aan de palmprocessie in de 
oudkatholieke kerk, waar de stokken feestelijk door de kerk zullen 
worden rondgedragen. 
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Een palmpaasstok is een houten kruis dat met gekleurd crêpepapier en 
snoepjes versierd wordt. De hele versiering heeft een symbolische 
betekenis die uitgelegd wordt. Bovenop het kruis wordt een haantje van 
papier geprikt. Tijdens de viering van Palmzondag wordt het kruis 
meegedragen in een feestelijke processie door de kerk en wordt er een 
palmtak aan bevestigd.  
Het knutselen aan de palmpaasstokken begint op zaterdagmiddag om 
14.30 uur in verenigingsgebouw De Bolder aan de Bloemstraat 124 in 
Oud-IJmuiden.  
Contact munchharald@gmail.com of bertennanda@ziggo.nl 
Opgeven hoeft niet. De dienst van Palmzondag begint om 10.00 uur in de 
oudkatholieke kerk aan de Koningin Wilhelminakade 119. Ook wie geen 
stok heeft gemaakt is van harte welkom in deze viering. 
Met de viering van Palmzondag gedenken christenen de intocht van Jezus 
in Jeruzalem. Het is het begin van de Goede Week, de week voor Pasen, 
waarin Jezus’ lijden en sterven worden herdacht. Met Pasen, het 
belangrijkste christelijke feest, wordt Jezus’ verrijzenis uit de dood 
gevierd. 

VAN DE CULTURELE COMMISSIE 

FEESTAVOND 150 jaar Kerken in IJmuiden (samen met De Nieuwe Kerk) 
- door Pastoor Sandra van der Helm 

Wat een leuk feest was dat! 
We werden warm onthaald 
met koffie of thee met wat 
lekkers. Vervolgens kregen 
we een enveloppe die 
bepaalde in welke groep je 
zat. Ik trok een enveloppe 
die bepaalde dat ik bij de 
vissers behoorde. Wij 
mochten beginnen met een 
spel waarbij we eerst een 
kaart van IJmuiden aan 
elkaar moesten puzzelen. Vervolgens was het de bedoeling dat we 
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nummers, die behoorden bij oude foto’s, op de juiste plek op de kaart 
legden. Als niet-IJmuidenaar was ik al heel blij dat ik plein 40-45 wist te 

vinden. Mijn teamgenoten deden het 
een stuk beter. Diep respect voor hen, 
en voor degenen die dit spel bedacht 
en gemaakt hebben. Echt briljant!  
Daarna mochten we oudhollandse 
spellen spelen. Blikjes omgooien, 
sjoelen en nog veel leukere spellen die 
veel woorden nodig hebben om uit te 
leggen wat het was, maar erg leuk! Tot 
slot was het de bedoeling dat we een 
couplet en refrein zouden schrijven op 
een bestaand lied. Ik kende het hele 
liedje niet maar het was leuk om te 

doen. Ik heb hier ook nog wat van opgestoken want ik wist niet dat 
IJmuiden een zelf bedacht dialect heeft van het achterstevoren spreken. 
Echt heel cool! Daarna was het tijd voor een welverdiend drankje, waarbij 
we dan wel even het lied ten gehore mochten brengen, en was er nog 
een quiz. Ons team won en dat was niet aan mijn kennis te danken. Het 
was een heel gezellige avond en het was dan ook jammer dat de tijd 
voorbijvloog. Grote dank en veel lof aan de feestcommissie!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Werkgroep – foto: Roelof Jan Rill met een beetje AI 
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VAN DE LANDELIJKE KERK 

VASTENACTIE 2026: BENI SOUEF IN EGYPTE 

EEN PLEK WAAR JE JE THUIS MAG VOELEN EN WAAR JE VERDER KOMT  
Een kind met een beperking in huis hebben is niet gemakkelijk. Zeker niet 
in Egypte waar veel armoede is en er geen uitkeringen zijn. Zo’n kind is 
daardoor helaas vaak ongewenst en wordt ook vaak verwaarloosd, zowel 
fysiek als sociaal. Hoewel de Egyptische samenleving verandert in zijn kijk 
op een beperking is er nog veel schaamte, vooral in afgelegen dorpen. 
Eén van de Koptische zusters van the Daughters of St Mary’s in Egypte zei 
ooit: “Wij hebben de kinderen niet uitgekozen, zij hebben ons gekozen. 
Ze lijden. Ze hebben ons nodig. Niemand wil ze en ze worden niet 
geaccepteerd”.  
U kent de Koptische zusters vast nog van eerdere Vastenacties waarbij we 
steun vroegen voor het El Salam ziekenhuis dat zij runnen. Dit jaar zal de 
opbrengst bestemd zijn voor een ander project van de zusters. Zij proberen 
namelijk ook een plek te creëren voor mensen met een beperking. Een plek waar 
zowel Christenen als Moslims zich thuis voelen, waar ondanks beperkingen 
vriendschappen ontstaan, ervaringen worden gedeeld en waar de bewoners 
binnen de groep aanvaard worden. De bewoners krijgen onderdak en maaltijden 
en leren voor zichzelf te zorgen, waarbij er veel aandacht is voor persoonlijke 
hygiëne. Daarnaast wordt contact met de familie van harte aangemoedigd. De 
koptische zusters in Beni Souef hebben twee locaties waar mensen met een 
beperking terecht kunnen: Branches of Olives en Home of Progress. 
Branches of Olives is een internaat voor kinderen tot 12 jaar. Hier krijgen zij 
montessorionderwijs en kunnen ze workshops volgen in de kaarsenmakerij en 
over houtbewerking. Overdag komt een aantal van de kinderen van het Home of 
Progress ook hier naartoe om te leren lezen en schrijven. En ook zij kunnen hier 
kaarsen maken of hout leren bewerken.    
Home of Progress biedt huisvesting aan 120 mensen met een beperking (55 
vrouwen en 65 mannen). De leeftijden variëren van 13 tot 65 jaar. Mannen en 
vrouwen wonen gescheiden maar werken samen tijdens de activiteiten. In het 
Home of Progress krijgen tieners en volwassenen met een beperking de kans om 
zich te ontwikkelen in hun eigen tempo. Muziek en sportieve activiteiten worden 
ook aangeboden. De bewoners die niet naar Branches of Olives gaan, zorgen 
voor eenden, konijnen en koeien op een kleine boerderij.  Een staf van 35 
mensen zorgt voor de 120 bewoners.  Rond de 80 % van de familie van de 
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bewoners lukt het om een klein deel van de kosten voor huisvesting, onderwijs 
en zorg te betalen. De familie van de overige bewoners is zelfs daar niet toe in 
staat, omdat zij zelf in armoede leven. U begrijpt het: de opbrengst van de 
Vastenactie is hard nodig om de staf van beide locaties te 
ondersteunen in hun mooie en zinvolle werk. De 
opbrengst zal niet alleen gebruikt worden voor de kosten 
van huisvesting, onderwijs, zorg en activiteiten, er is ook 
dringend behoefte aan inventaris zoals kasten en een 
wasmachine. Draagt u uw steentje bij? 

 

OK JEUGDKAMPEN 

Voorjaarskamp Hemelvaartsweekend 14 – 16 mei 
Lieve VJK'ers van de afgelopen jaren, er kan vanaf nu aangemeld worden 
voor het voorjaarskamp 2026. Hierbij de informatie over de aankomende 
44e editie op een nieuwe locatie! 
Datum: 14-17 mei 2026 
Locatie: Groepsaccommodatie de Roerdomp in Westelbeers 
Thema: 'Vieren'  
Kosten: volwassenen - € 100   

  kinderen (4-11 jr ) - € 80  
  mini's (0-3 jr): - € 45 

Belangrijk om te weten: overnachten van woensdag op donderdag is niet 
mogelijk dit jaar. De accommodatie is bezet. 
Je kan aanmelden door een mailtje te sturen naar  
okvoorjaarskamp@gmail.com 
We hopen jullie weer te zien tijdens het Hemelvaart weekend en deel dit 
bericht vooral met anderen! 
Hartelijke groeten namens de VJK-commissie - Sabine de Rijk 
 
Jeugdkampen zomer 2026 
- Landkamp (8-14 jr): 18-25 juli in Lunteren 
- ZAKamp (15-19 jr): 18-25 juli in Lunteren 
- Zeilkamp (18+): 1-8 augustus in Gaastmeer  
Voor info en aanmelden: https://www.okjeugdkampen.nl/  
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Parochie van de HH. Adelbertus en Engelmundus 
Pastores: Harald Münch, tel. 06 15 65 56 84 / Martina Liebler, tel. 06-15 65 62 98  
Sandra van der Helm, tel.  06 50 87 45 44 
e-mail: pastoor.okijmond@gmail.com 
O.K. Engelmunduskerk:          Kon. Wilhelminakade 119, IJmuiden 
Pastorie:                                     Kon. Wilhelminakade 117, IJmuiden,                             
                                                     tel.0255-515260 
Kerkbestuur:                              info.okijmond@gmail.com  
                                                     penningmeester.okijmond@gmail.com  
 

Bankrekeningen  
Oud-Katholieke Parochie IJmond 
NL52 INGB 0000 0018 00    
t.n.v. Oud-Katholieke Parochie HH. Adelbertus en Engelmundus te IJmuiden 
voor betalingen, vrijwillige bijdragen, giften etc.  
Graag bestemming van uw gift noteren bij “opmerkingen”, bijvoorbeeld: 
Kerkbestuur / Kerkbalans / Vastenactie / Uitgangscollecte (vermeld de maand)           
Bankrekening De Bolder:  
NL56 RABO 0154 1643 48 
Bankrekening Kruispunt:  
NL81 RABO 0337 4470 47 o.v.v. gift Kruispunt 
 
Website: ijmuiden.oudkatholiek.nl 
Kerkomroep: www.kerkomroep.nl/kerken/21184  
Facebook: de Groep Oud-Katholieken in de IJmond is een besloten groep, berichten zijn 
alleen zichtbaar voor leden, u kunt lid worden door u bij de pagina aan te melden. 
Autovriendendienst: Coördinator Marjoke de Koning, 0255-515597 
Uitvaart in de Oudkatholieke kerk: Alles wat binnen in de kerk gebeurt door uw 
uitvaartverzorger laten regelen bij uitvaartverzorger M. Uitendaal, 023-5324486 
De Bolder: 
Bloemstraat 124, IJmuiden 
 e-mail: bolder.okijmond@gmail.com  
 
Parochieblad Het Kruispunt:  
Wilt u Het Kruispunt digitaal ontvangen? Laat het ons weten: 
kruispunt.okijmond@gmail.com 
Inhoud van collectebusjes graag overmaken op de bankrekening of op zondag na de 
kerkdienst afdragen in de sacristie aan de kerkmeester-van-dienst t.b.v. kruispunt 
Het volgende Kruispunt verschijnt omstreeks 22 april 2026 
kopij inleveren uiterlijk 8 april 2026 
          per e-mail: kruispunt.okijmond@gmail.com  
          of in kastje ‘Kopij Kruispunt’ op pilaar achter in de kerk  
 
Vertrouwenspersonen landelijke kerk OKKN 
Marcel van de Vloet – marcel.vandervloet@okkn.nl – 06 81 02 37 09 
Mary Hallebeek – mary.hallebeek@okkn.nl – 06 28 89 27 84 


