
 
 

 
 
 

PAROCHIEBLAD VOOR 
OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND 

 
Jaargang 67 nummer 4          dec 2025 – mrt 2026 

 
 

 

 
Joh. 1:5 ‘en het licht scheen in de duisternis’                    (Foto: Jan Koeman) 

 
 
 
 

                                                                           



 
2 

AGENDA EN KERKDIENSTEN 
do  20-11 20:00  koorrepetitie Bolder 
vr 21-11 19.30  Club nieuw erbij Bolder 
zo 23-11 10.00 eucharistie&koffie&kinderkerk 

laatste zondag kerkelijk jaar 
kerk&Bolder 

wo 26-11 9.30 eucharistie&koffie kerk 
do 27-11 20.00  koorrepetitie Bolder 
vr 28-11 14.00  oecumenisch leeskring sacristie 
zo 30-11  geen eucharistie in onze kerk  
zo 30-11 16.00 adventsdienst Op weg naar Kerst Nieuwe Kerk 
ma 1-12 19.30 kerkbestuur Bolder 
wo 3-12 9.30 eucharistie kerk 
wo 3-12 10.00 open koffie Bolder 
do 4-12 20.00 koorrepetitie Bolder 
vr 5-12 19.30 vesper kerk 
zo 7-12 10.00 eucharistie&koffie&kinderkerk kerk 
di 9-12 20.00 Mannenclub Bolder 
wo 10-12 9.30 eucharistie&koffie kerk 
wo 10-12 20.00 Aktiva Bolder 
do 11-12 20.00 koorrepetitie Bolder 
vr 12-12 14.00 oecumenische leeskring rk driehuis 
vr 12-12 20.00 Bijbel&Borrel Bolder 
zo 14-12 10.00 eucharistie&koffie&kinderkerk kerk 
wo 17-12 9.30 eucharistie&koffie kerk 
do 18-12 20.00 koorrepetitie Bolder 
vr 19-12 19.30 Club nieuw erbij Bolder 
zo 21-12 10.00 eucharistie&koffie&kinderkerk 

gastkoor SIGN 
kerk 

zo 21-12 15.30 OK kerstconcert met samenzang kerk 
zo 24-12 20.00 eucharistie&koffie 

kerstnachtviering 
kerk 

ma 25-12 10.00  eucharistie&kinderkerst&koffie 
kerstdagviering 

kerk 
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zo 28-12  geen kerkdienst  
wo 31-12 17.00 lof van oudjaar&borrel kerk 
vr 2-1 19.30 vesper kerk 
vr 2-1 20.00 Bijbel&Borrel Bolder 
zo 4-1 10.00  eucharistie&koffie 

driekoningen / epifanie 
kerk 

ma 5-1 19.30 kerkbestuur Bolder 
di 6-1 20.00 Mannenclub - nieuwjaarsborrel Bolder 
wo 7-1 9.30 eucharistie kerk 
wo 7-1 10.00 open koffie Bolder 
do 8-1 20.00 koorrepetitie Bolder 
vr 9-1 14.00 oecumenische leeskring sacristie? 
zo 11-1 10.00 eucharistie&koffie&kinderkerk 

doop van de Heer 
kerk 

wo 14-1 9.30 eucharistie&koffie kerk 
do 15-1 20.00 koorrepetitie Bolder 
vr 16-1 19.30 Club nieuw erbij Bolder 
Za 17-1 19:30 Feestavond met De Nieuwe Kerk de rank 
zo 18-1 10.00 eucharistie&koffie&kinderkerk 

bruiloft te Kana 
kerk 

wo 21-1 9.30 eucharistie&koffie kerk 
wo 21-1 20.00 Aktiva Bolder 
do 22-1 20.00 koorrepetitie Bolder 
vr 23-1 14.00 oecumenische leeskring rk driehuis? 
zo 25-1 10.00 eucharistie&koffie&kinderkerk 

roeping apostel Paulus 
kerk 

wo 28-1 9.30 eucharistie&koffie kerk 
do 29-1 20.00 Koorrepetitie Bolder 
zo 1-2 10.00 eucharistie&koffie&kinderkerk 

opdracht in de tempel & lichtmis 
kerk 

ma 2-2 19.30 kerkbestuur Bolder 
wo 4-2 9.30 eucharistie kerk 
wo 4-2 10.00 open koffie Bolder 
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do 5-2 20.00 koorrepetitie kerk 
vr 6-2 14.00 oecumenische leeskring sacristie? 
vr 6-2 19.30 vesper kerk 
vr 6-2 20.00 Bijbel&Borrel Bolder 
zo 8-2 10.00 eucharistie&koffie&kinderkerk kerk 
di 10-2 20.00 Mannenclub Bolder 
wo 11-2 9.30 eucharistie&koffie kerk 
do 12-2 20.00 koorrepetitie Bolder 
zo 15-2 10.00 eucharistie&koffie&kinderkerk 

gastkoor: Naaldkoor 
kerk 

wo 18-2 19.30 eucharistie met asoplegging 
aswoensdag, begin van de vasten 

kerk 

do 19-2 20.00 koorrepetitie Bolder 
vr 20-11 14.00 oecumenisch leeskring rk driehuis? 
zo 22-1 10.00 eucharistie&koffie&kinderkerk 

1e zondag 40-dagentijd  
kerk 

wo 25-2 9.30 eucharistie&koffie kerk 
wo 25-2 20.00 Aktiva Bolder 
do 26-2 20.00 koorrepetitie Bolder 
zo 1-3 10.00 eucharistie&koffie&kinderkerk 

2e zondag 40-dagentijd 
kerk 

ma 2-3 19.30 kerkbestuur Bolder 
wo 4-3 9.30 eucharistie kerk 
wo 4-3 10.00 open koffie Bolder 
do 5-3 20.00 koorrepetitie Bolder 
vr 6-3 14.00  oecumenische leeskring sacristie? 
vr 6-3 19.30 vesper kerk 
vr 6-3 20.00 Bijbel&Borrel Bolder 
zo 8-3 10.00 eucharistie&koffie&kinderkerk  

3e zondag 40-dagentijd 
kerk 

di 10-3 20.00 Mannenclub Bolder 
wo 11-3 9.30 eucharistie&koffie kerk 
do 12-3 20.00 koorrepetitie Bolder 
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zo 15-3 10.00 eucharistie&koffie&kinderkerk 
4e zondag 40-dagentijd 

kerk 

wo 18-3 9.30 eucharistie&koffie kerk 
wo 18-3 20.00 Aktiva Bolder 
 
 
BIJ DE AGENDA  
* Op vrijdag 21 november zijn alle mensen die in de laatste jaren de weg 
naar onze gemeenschap hebben gevonden uitgenodigd om 19.30 uur in 
de pastorie voor een gezellige en informatieve avond. Het is de eerste 
avond in een reeks van drie avonden. Meer informatie vindt u verderop in 
dit Kruispunt. 
* Op vrijdag 28 november komt om 14 uur in de Bolder een aantal 
mensen uit verschillende kerken bij elkaar om gezamenlijk het boek van 
Bas Ragas ‘Jezus Waarom’ te lezen. Het gaat om vragen zoals: Wie of wat 
is God? Wat is de Bijbel voor een boek? Waar komt de figuur van Jezus 
vandaan? En waarom zijn de verhalen van en over Jezus nog zo 
waardevol? - Wilt u meedoen? U bent van harte uitgenodigd. 
* Op 30 november, de eerste zondag van de advent dit jaar, blijft onze 
kerk in de ochtend gesloten en houden we in de middag om 16 uur in de 
Nieuwe Kerk een gezamenlijke adventsviering ‘Op Weg naar Kerst’. 
* Een keer in de maand komt een groep van jonge volwassenen bij elkaar 
om samen in de Bijbel te lezen en over levensvragen te stoeien. De 
volgende keer is 12 december om 20 uur in de Bolder. Schuw niet en 
schuif gezellig aan bij de groep Bijbel&Borrel. 
* Ons jaarlijkse kerstconcert met samenzang is op zondag 21 december, 
om 15:30 uur. Het kerstprojectkoor zingt Christmas Carols en er is veel 
samenzang van traditionele en (oudkatholieke) kerstliederen, begeleid 
vanaf het grote orgel. 
* Op de zondag na Kerstmis – 28 december – is er, zoals gebruikelijk, bij 
ons in de kerk geen dienst. 
* We sluiten het jaar 2025 op woensdag 31 december om 17 uur met het 
‘lof van het oude jaar’ af en daarna bent u op de borrel in de Bolder 
uitgenodigd. 
* Het nieuwe jaar 2026 openen we op zondag 4 januari.  
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 * Op zaterdag 17 januari vieren we, samen met de gemeente van De 
Nieuwe Kerk, dat wij al 150 jaar kerken in IJmuiden. Een feestelijke avond 
van ontmoeten en samen plezier, in De Rank, georganiseerd door De 
Werkgroep. 
* op zondag 15 februari hebben we weer een koor te gast: het Naaldkoor 
uit Santpoort-Noord komt bij ons in de eucharistieviering zingen. 
 
VAN DE PASTORES 

- door assisterend pastoor Sandra van der Helm 
 

Tegendraads en eigenwijs 
Het licht komt eraan! Terwijl de dagen korter worden, steken wij 
tegendraads elke week een kaarsje meer aan. Want tegen alle tekenen 
van donker in, weten wij dat het licht zal worden. Christus, die het licht 
van en voor de wereld is, zal komen. God zelf komt. Hij wil niet boven ons 
zijn, niet ver van ons vandaan, maar midden onder ons. God wil zo 
dichtbij mogelijk zijn. Hij wil er voor ons zijn. God wil ons leven lichter 
maken. Hij kent onze worstelingen, onze donkere momenten en 
gevoelens. Dus komt Hij die het licht zelf is, naast ons staan.  
 

Met de advent begint een nieuw kerkelijk jaar. Dat is opvallend: het 
kerkelijk jaar begint niet met kerst, het begint ook niet met de verrijzenis, 
maar het begint bij de hoop. Een lichtje in de duisternis aansteken werkt 
aanstekelijk. Elke week komt er een kaarsje bij, het licht verspreidt zich. 
Wij zijn geroepen om een licht te zijn in het donker, zeker als het steeds 
donkerder wordt. Wij mogen de vlam van de hoop aansteken en levend 
houden want zo steken wij elkaar aan. Wij geloven dat het licht het 
laatste woord heeft, dat de liefde alles overwint. Dat heeft God ons 
voorgeleefd. Hij kwam op het donkerste moment van het jaar als een 
stralend licht. Daar kijken wij naar uit. We weten dat Hij komt als het 
donker is in ons leven, ook als we het niet zien. Tegen alle tekenen in 
geloven wij: Hij is er. God wil ons altijd nabij zijn en een licht in ons 
midden zijn. Als teken van die hoop en in dat vertrouwen, steken wij een 
kaarsje op. Eigenwijs en trots brengen wij licht en hoop waar die niet 
meer worden gezien. Zo kunnen wij bijdragen aan dat moment waarop 
Gods licht ten volle zal schijnen.  
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UITNODIGING TOT GESPREK EN VERDIEPING: CLUB NIEUW ERBIJ 
Je bent de afgelopen jaren toegetreden of gedoopt, overweegt deze 
keuze of voelt je gewoon verbonden met de mensen in de parochie 
waardoor je geregeld komt.  We willen je graag in contact brengen met 
mensen voor wie dit ook geldt en tegelijkertijd ook verdieping aanbieden. 
Daarom nodigen we je van harte uit om 3 avonden bij te wonen over 
‘deze club’. 
De eerste bijeenkomst zullen we met elkaar kennismaken en zullen we 
wat informatie geven over de geschiedenis van deze parochie en de Oud-
Katholieke Kerk. We zijn ook benieuwd welke vragen er bij jullie leven 
over de kerk en ons geloof. We horen daarom de eerste avond graag 
waar jullie behoefte ligt aan verdieping of uitleg. De nadere inhoud van 
de andere 2 avonden bepalen we graag die eerste avond samen met 
jullie. 
Wanneer: 21 november, 19 december en 16 januari. 
Tijd: 19:30 uur 
Waar: in de pastorie. 
 
VAN HET PASTORAAT 
 
LIEF EN LEED 
Sonja en Piet Gravemaker zijn 60 jaar getrouwd en dat vierden ze op 
zondag 5 oktober in de eucharistieviering met feestelijke koffie na afloop. 
Van harte gefeliciteerd!  
Met 3 organisten zijn we rijk gezegend. Maar de tand des tijds knaagt 
verder en een reserve-organist zou fijn zijn. We hebben Peter Groot 
bereid gevonden als mee te draaien in de organistenpoule als reserve-
organist. Hij kent de oud-katholieke kerkmuziek en liturgie. Vanaf januari 
2026 neemt hij af en toe een dienst over van Piet Schol.  
 
VERHUISD 
Cor van Os is verhuisd naar Zeewijkplein 312, 1074 PN IJmuiden. 
Anneke Stam is in oktober verhuisd naar het W.F. Visserhuis, kamer 217. 
(adres: Houtmanstraat 1, 1972 EE  IJmuiden). Ze is er blij mee. We 
wensen haar een goede gewenning, en fijne contacten met huisgenoten! 
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ZIEKENBOEG 
Jaap Wijker is in november begonnen aan een lichte chemokuur. Ook 
veel sterkte voor Jaap, zijn kinderen en familie, we hopen op een goede 
uitwerking van de kuur. 
Bij Nelleke Tol werd een tumor in de alvleesklier gevonden. We wensen 
Nelleke en Han, hun kinderen en dierbaren, en moeder Cocky kracht en 
moed toe. 
Olga Leurs lukt het niet meer om naar het koor en naar de kerk te komen, 
maar ze blijft betrokken en contact houden – vice versa blijven koorleden 
en parochianen in contact met haar. Dat ze haar mentale kracht mag 
houden, wensen we haar toe. 
Bij Hendrien Rill werden enige tijd geleden behoorlijke hartproblemen 
ontdekt. In november is zij met moderne methodes geopereerd. Alles is 
goed gegaan en er is goede hoop dat haar hart nu geen problemen meer 
gaat maken. 
Voor allen die genoemd zijn, en voor degenen die hier niet genoemd zijn, 
wensen we toe dat ze zich gedragen weten door Gods goede Geest in 
deze moeilijke tijd! 
 
OVERLEDEN 
Op 4 oktober is Suzanna Agatha – Suze – van Riessen-van der Laan, 
gesterkt door het sacrament van de ziekenzalving, rustig ontslapen. Het 
gevolg van een zware Tia kort ervoor. Suze heeft zich haar hele leven met 
hart en ziel ingezet voor de kerk, voor onze parochie(s) en heeft veel 
betekend, met name voor de Adelbertusparochie en voor het Adelbertus 
Vrouwen Kontakt. Tot haar 90e zat Suze elke zondag in de kerk, bij wind 
en weer, en trok bij het zingen iedereen mee met haar heldere zangstem. 
Op 10 oktober hebben we afscheid van haar genomen, de uitvaart werd 
geleid door haar zoon, pastoor Johannes van Riessen. Moge zij rusten in 
vrede! 
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VAN HET KERKBESTUUR 
- Marlie Durge, 2e secretaris 

van de 134e kerkbestuursvergadering op maandag 1 september 2025 
Deze vergadering stond in het teken van het werkbezoek van de bisschop. 
Formulieren werden ingevuld, het concept beleidsplan 2026-2028 
doorgesproken en het gesprek met de parochianen op 14 september 
voorbereid samen met Leonie Wijker die dit gesprek gaat leiden.  
Gesprek met parochianen o.l.v. Leonie Wijker op zondag 14 september 
Aan de hand van 3 gespreksonderwerpen (verleden – heden – toekomst) 
had Leonie een praatpapier gemaakt met bij ieder onderwerp 3 vragen. 
De aanwezige parochianen bogen zich hierover in groepjes van 5 tot 8 
personen. Daarna werden de antwoorden per groepje verzameld. Deze 
hebben gediend als uitgangspunt voor het beleidsplan 2026-2028. 
Werkbezoek Bisschop op maandag 6 oktober 
Het eerste deel van werkbezoek was op 6 oktober met pastores en 
kerkbestuur. Daarvoor heeft het kerkbestuur het beleidsplan 2020-2025 
vernieuwd; wat is de huidige situatie, wat is onze toekomstvisie waarbij 
input van de parochie uitgangspunt was, zoals op 14 september uit het 
parochiegesprek onder leiding van Leonie Wijker naar voren is gekomen. 
Het kerkbestuur beseft dat onderdelen hiervan boven onze macht gaan 
en we daarbij hulp nodig hebben. Hiervoor is toegezegd dat we voor 
ondersteuning bij het Bisschoppelijk Bureau terecht kunnen.  
van de najaarsgemeentevergadering d.d. 26 oktober 2025 
De vergadering, voorgezeten door Edwin Gravemaker, was onderdeel van 
het werkbezoek van de bisschop, die dan ook de vergadering bijwoonde.  
van de 135e kerkbestuursvergadering op maandag 3 november 2025 
Op de agenda vooral heel veel praktische punten die noodzakelijkerwijs 
door het bezoek van de bisschop en alle voorbereidingen en 
werkzaamheden daaromheen, waren blijven liggen, zoals de toestand van 
de gebouwen, de organistenbezetting, de adventsdienst met De Nieuwe 
Kerk, het kerstconcert, en het verzoek van De Bolder om een niet-
parkeren-vak voor de deur, in verband met de veiligheid (deur was een 
aantal keren al geblokkeerd op zondag door busje met aanhanger. Han 
gaat deze bij de gemeente aanvragen. De behandeling van de notulen van 
voor- en najaarsvergadering zijn doorgeschoven naar de volgende 
vergadering. 
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VAN HET KRUISPUNT 
Uw waardering voor het Kruispunt doet ons goed en stellen we zeer op 
prijs. Vooral over de foto’s zijn veel lezers enthousiast. Omdat er steeds 
meer foto’s aangeleverd werden, zijn we in januari overgestapt van 
zwart-wit naar kleurenprint. In zwart-wit was niet goed te zien wie en wat 
er op de foto’s stond. Maar daardoor zijn de printkosten wel flink 
gestegen. We hopen dat u uw waardering daarom ook wilt laten blijken in 
een donatie. Ieder bedrag is welkom! Maak uw git over op bankrekening: 
NL81 RABO 0337 4470 47 o.v.v. gift Kruispunt 

- de redactie  

Eerstvolgende editie van het Kruispunt: 
deadline kopij verschijningsdatum 
woensdag 4 maart 2026 woensdag 18 maart 2026 

Kopij bij voorkeur digitaal aan te leveren per mail aan: 
kruispunt.okijmond@gmail.com of in het kastje achter in de kerk. 
 
VAN DE KINDERKERK 

- door kinderkerkleidster Nanda Tol 
Berichtje van de Kinderkerk. 

In de vakantie hebben we een gift 
ontvangen van de kleindochter van Olga 
Leurs en een bedankje voor de vastengift 
van de KNRM gekregen. We zijn na de 
zomerstop op 7 september weer 
begonnen met de Kinderkerk. Op 
21 september was er een Oecumenische 
dienst in Driehuis en was onze kerk dicht. 
Op 5 oktober vierden Piet en Sonja 
Gravemaker dat ze 60 jaar getrouwd 
waren. We hebben een hartjes slinger 
gemaakt, met een eigengemaakte 
tekening of een handje erin. 
Kerst staat voor de deur en momenteel 

ben ik weer druk bezig met een kerstverhaal over een Kerstengeltje. Het 
thema voor de adventstijd is ‘De geluktsbezorger’. De kinderen krijgen 
weer het gezinsboekje ‘De geluksbezorger’. In het boekje vinden ze voor 

mailto:kruispunt.okijmond@gmail.com
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iedere dag materiaal, zoals voorleesverhalen, spelactiviteiten en 
knutseltips. Samen gaan ze op zoek naar geluk. Natuurlijk is er ook weer 
een projectlied, op de melodie van ‘Nu daagt het in het Oosten”. Elke 
week worden er twee coupletten gezongen, het eerste en het couplet van 
die zondag, dat over het Bijbelverhaal van die zondag gaat. En natuurlijk 
zingt u met ons mee. Helaas valt de eerste zondag van advents af, 
vanwege de Oecumenische dienst in de Nieuwe kerk om 16:00 uur en is 
onze kerk ’s morgens dicht is en zijn we allemaal van harte uitgenodigd in 
de Nieuwe kerk. 

- De Kinderkerk 

VAN DE PASTORALE COMMISSIE 
 

Open koffieochtend 
Op iedere eerste woensdag van de maand, na de 
ochtenddienst, is er vanaf 10.00 uur koffiedrinken voor 
mensen van binnen en buiten de parochie. Even een 
gezellig samenzijn, beetje bijpraten of een persoonlijk 
gesprek voor hen die daar behoefte aan hebben. U bent 
van harte welkom en neemt u gerust iemand mee. 

-  Met vriendelijke groet, de koffiedames 

Koffie-ochtend in De Moerberg 
Op woensdagochtend 10 september 
j.l. dronken wij met onze 
geloofsgenoten een kopje koffie met 
lekkers in de grote zaal. Een mooie 
traditie die erg op prijs wordt gesteld. 
Jannie zat op haar praatstoel en 
vertelde mooie verhalen. Er werd 
zelfs gezongen:  Psalm 23  De heer is 
mijn herder, mij zal niets ontbreken . 
Zo mooi om te zien hoe vol overgave 

Jannie, Jopie, Nel, Suze en Jan meezongen. 
Suze genoot zichtbaar. Het was de eerste keer dat zij hierbij aanwezig 
was. Hoe konden we weten dat op 4 oktober Suze van ons zou heengaan. 
Suze, een parochiaan die zoveel voor onze kerk heeft betekend. 
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Een koffieochtend met onze geloofsgenoten. Zo fijn dat wij dit voor hen  
mogen organiseren. 
Een traditie die staat! 
          -  Hartelijke groet van Betty, Sonja, Liesbeth, Thomas en Anneke 
 
VAN DE SENIORENCOMMISSIE 
 
Seniorenmiddag op woensdag 12 november in De Bolder 

Er werd me gevraagd of ik een stukje in het 
Kruispunt over de Seniorenmiddag wilde 
schrijven. Dat wilde ik wel. Wat een fijne 
middag was het. Die begon met een mooie 
kerkdienst voorgegaan door Sandra van der Helm. Het koortje heeft 
heerlijk gezongen. De hapjes bij de drankjes waren ook niet te 

versmaden: worst, 
kaas en de beroemde 
Bolder-bitterballen. 
Als klap op de 
vuurpijl zongen en 
speelden twee 
muzikanten, Duo 
Koos en Nan, mooie 
en gezellige liedjes. 
Het eindigde met Het 

Kleine Café aan de Haven. Groot feest: iedereen zong uit volle borst mee. 
Dames van de Senioren-commissie: bedankt! Wat een geweldige middag!  

- Jenny van Os 
De Seniorencommissie organiseert 2x per jaar een Seniorenmiddag in De 
Bolder, voor parochianen boven de 70, met een korte kerkdienst vooraf. 
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VAN DE VERENIGINGEN 
 

VAN VROUWENVERENIGING AKTIVA 
 
Sinterklaas-avond, woensdag 19 november 
Wie van de drie is de echte Sinterklaas? dit spelletje speelden we bij 
Aktiva, het was een gezellige Sinterklaas-avond met veel leuke 
cadeautjes en rijmpjes. 

 
Vrouwenvereniging Aktiva komt iedere 3e woensdag van de maand bijeen 
in De Bolder, aanvang 20:00 uur. Resterende data in seizoen 25-26: 
10 dec - 21 jan – 25 febr – 18 maart – 15 april – 20 mei 
 
VAN MANNENVERENIGING VELSEN 
 
Verslag van de bijeenkomst op 16 september 

- door Jaap Wijker 

Dinsdag 16 september jl. had de OK Mannenvereniging de eerste 
bijeenkomst van het seizoen 2025-2026. Bisschop Dirk Jan gaf een lezing 
getiteld: “Terugblik op zeventien jaar bisschopsambt”. 
De lezing ging aan de hand van een serie foto’s met de volgende 
onderliggende thema’s; hoe wordt je bisschop, aanloop, landelijke kerk, 
internationaal, wat doet een bisschop en wat is hem bijgebleven. Het zou 
te ver voeren om alle onderwerpen verder uit te werken. 
Na het overlijden van Bert Wirix op zijn verjaardag (29-2-2008) werd Dick 
Schoon op 29-6-2008 (feestdag van de apostelen Petrus en Paulus) in de 
Grote of St. Bavokerk te Haarlem tot de 18e bisschop van Haarlem gewijd. 
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Daarvoor was hij samen met Jan Kinneging pastoor van Amsterdam,  
daarna als opvolger van Fred Smit pastoor van IJmuiden en wederom 
pastoor van Amsterdam als opvolger van Robert Frede. 
Met de Aartsbisschop van Utrecht en het Collegiaal Bestuur (CB) besturen 
zij de landelijk kerk.  Als BvH vormde hij vormelingen in de parochies, 
wijdde zeven priesters en Bernt Wallet in Deventer tot aartsbisschop van 
Utrecht. 

Internationaal vertegenwoordigde de 
Bisschop van Haarlem ((BvH) de 
Internationale Bisschoppen 
Conferentie (IBC), de Unie van 
Utrecht (Unie van Oud-Katholieke 
Kerken) in dialoog met andere 
Kerken, conferenties en 
bisschopswijdingen over de hele 

wereld.  Hij liet tijdens zijn lezing vele staatsiefoto’s zien. Een bijzonder 
bezoek was een audiëntie bij de vorige paus Franciscus (zie foto).  
De bisschop is episcopus (opziener) en pontifex (bruggenbouwer), dus 
leidinggeven en begeleiden van de geestelijken en Kerken bij elkaar 
brengen in de Raad van kerken en het overleg met Episcopale Kerken 
(OEK) 
De BvH sloot de lezing af met dat hij het een eer vond om bisschop te 
mogen zijn en dat we in onze onzekere tijd niet ontmoedigd moeten 
raken.  
MannenClub Velsen komt iedere 2e dinsdag van de maand bijeen in De 
Bolder, aanvang 20:00 uur.  
 
VAN DE CULTURELE COMMISSIE 
 
Update project 150 jaar kerken in IJmuiden (van OK en NK) 
 
Zondag 21 december Kerstconcert met samenzang, aanvang 15:30 uur 
Nadat we tijdens corona in 2020 een kerst-Sing-along hadden gehouden 
die via YouTube thuis meegezongen kon worden, en opnieuw in 2021 
tijdens alwéér een lockdown, hebben we de traditie voortgezet met 
jaarlijks een Kerstconcert met samenzang. In de kerk uiteraard. Dit jaar 
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wordt het iets minder groots dan in 2024 toen het Kerst-oratorium van 
Müller werd uitgevoerd met solisten, koor en orkest, maar daarom niet 
minder aantrekkelijk. Er is een kerstprojectkoor gevormd (waar ook de 

leden van het parochiekoor aan 
deelnemen) dat Engelse Christmas Carols 
uitvoert, begeleid door Peter Groot op het 
kleine orgel. De samenzang met bekende, 
traditionele en oud-katholieke 
kerstliederen wordt vanaf het grote orgel 
begeleid door de jonge organist Rik 
Mbenque 24 jaar). Hij  is assistent-organist 

in de Grote of St. Bavokerk in Haarlem en één van de organisten die de 
spelen in de diensten van de Immanuelkerk, eveneens te Haarlem. Sinds 
zijn 11e speelt hij al orgel, maar pas sinds vier jaar is hij echt fanatiek aan 
het orgel spelen. Hij heeft les van Anton Pauw, de stadsorganist van 
Haarlem. ‘In de buurt/Haarlem’ schreef een artikel over hem. Op de vraag 
hoe hij in de orgelwereld terecht 
is gekomen, reageerde Rik 
lachend: “Waarschijnlijk ben ik 
vroeger gehersenspoeld door het 
computerspel RollerCoaster 
Tycoon. Daarop kon ik zelf een 
achtergrondmuziekje uitzoeken 
en dat was de Toccata van 
Widor. Later ben ik steeds vaker naar andere stukken gaan luisteren en 
vanaf mijn elfde zat ik zelf achter een orgel.” 
Lees meer over dit jonge talent op 
https://indebuurt.nl/haarlem/haarlemmers/haarlemmer-van-de-week/orgel-
haarlem~126679/ 
 
IJmuiden viert 150 jaar – en wij vieren mee op 17 januari 2026! 

- Henk Groen, namens ‘De Werkgroep’ 
Komend jaar staat heel IJmuiden in het teken van een bijzonder jubileum: 
het is 150 jaar geleden dat Koning Willem III het Noordzeekanaal opende. 
Overal in IJmuiden zijn er activiteiten en feestelijkheden. En terecht – 
want wat ooit begon als een ruig stukje nieuw land aan zee, groeide uit 
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tot de levendige gemeenschap die we vandaag kennen. Ook onze kerken 
stonden al vanaf het prille begin in dat nieuwe IJmuiden. In de tijd dat 
hier vooral arme gezinnen kwamen wonen, op zoek naar werk en een 
nieuw bestaan, waren de Oud-Katholieke Kerk en de Hervormde 
Gemeente er al om te helpen, te luisteren en samen kerk te zijn. 
En dat gaan we samen vieren! 
De beide geloofsgemeenschappen bundelen hun krachten voor een 
gezellige, speelse avond in De Rank (het verenigingsgebouw naast de 
Nieuwe Kerk). Een feestelijke avond vol spelletjes, lachen en elkaar 
ontmoeten rond het thema 150 jaar kerken in IJmuiden. 
Verwacht een speelse avond waar we zeker niet stil gaan zitten. Met 
uitdagende spelletjes die, weten we uit ervaring, iedereen verrassen. En 
natuurlijk zo georganiseerd dat iedereen mee kan doen. 
Wil je erbij zijn? 
Achterin beide kerken ligt een aanmeldlijst. Je kunt je ook eenvoudig 
aanmelden via e-mail: ijmuiden.150jaar@gmail.com met naam en aantal. 
Of gebruik het online formulier via de QR code: 
 
 
 
 
 
 
 
Iedereen is welkom – jong, oud, of er ergens tussenin. Hoe meer zielen, 
hoe meer vreugd. We hopen je daar te zien. Want een feest is pas echt 
een feest als jij er bent. 
 
Komt de Matthäus Passion terug in IJmuiden? 
Een ander onderdeel van ons project ‘150 jaar kerken in IJmuiden’ betreft 
een reprise van de Matthäus Passion van Johann Sebastian Bach in De 
Nieuwe Kerk dat gedurende vele decennia een vaste traditie was als 
voorbereiding op pasen. In totaal werd  ‘De Matthäus’ 111 keer in 
IJmuiden uitgevoerd. Maar met de opheffing van de Christelijke 
Oratoriumvereniging Velsen in 2019 kwam er helaas ook een eind aan 
deze mooie traditie. De Matthäus Passion verdween hier van de 

mailto:ijmuiden.150jaar@gmail.com
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concertagenda. Het plan ontstond toen om op projectbasis de 
uitvoeringen voort te zetten, maar corona haalde hier een streep 
doorheen. Het jubileumjaar van 150 jaar IJmuiden lijkt een mooie 
gelegenheid om ‘De Matthäus’ in Velsen te revitaliseren in ons project. 
De organisatie is in handen gegeven van stichting IJmond Vocaal, die met 
een kleine commissie de mogelijkheden tot een uitvoering onderzoekt: 
Behalve beschikbaarheid van solisten, orkest en locatie willen ze ook 
graag weten hoe de belangstelling voor een uitvoering van dit werk (nog) 
leeft bij de Velsenaren. Vandaar deze oproep: 
We zijn benieuwd of u het concert zou willen bezoeken, of zou willen 
meezingen, dan wel ons plan financieel zou willen ondersteunen door een 
donatie toe te zeggen. 
We horen graag uw reactie, per mail aan ijmondvocaal@gmail.com 
Mogelijke uitvoeringsdatum wordt donderdag 26 maart 2026 in De 
Nieuwe Kerk, met een generale op woensdag 25 maart. De repetities zijn 
gepland op vrijdagavond  in de Ichtusburcht, van 19.30 – 21.30 uur, te 
beginnen op vrijdag 9 januari 2026. 

- Marlie Durge, namens Stichting IJmond Vocaal 
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OVERIGE ACTIVITEITEN IN ONZE PAROCHIE, KERK EN SAMENLEVING 
 

Reisverslag: De Pastorie Crew en de Keulse Chaos 
4 dagen in Keulen van 20 t/m 24 oktober 2025. 

- Els Rill-Odijk 
 

Dag 1, vertrek: Het was een maandag zoals geen ander. De zon scheen, 
de koffers waren gepakt, en de Pastorie Crew stond klaar voor hun 
epische expeditie naar Keulen. Om 09:00 uur precies vertrok de bus 
vanuit IJmuiden. Jan Stoop zat achterin met een blik alsof hij een 
survivaltocht ging doen. Roelof Jan had een routekaart die hij nooit zou 
gebruiken. Nico de Rijk? Die had snacks voor een heel leger. Els Rill, 
Harald en Martina Münch zaten erbij alsof ze op weg waren naar een 
geheime missie van James Bond. 
09:45 – Mijdrecht: Extra passagiers! Mariette Steenhuis, Ellen en Hans 
Hilbers stapten in. Hilde en Dick Romeijn kwamen met eigen vervoer, 
want anders hadden we een menselijke Tetris moeten spelen. “Op schoot 
zitten? Nee hoor, zelfs niet voor de gezelligheid!” riep iemand. Iedereen 
knikte opgelucht. 
13:30 – Hotel Gertrudenhof: We kwamen aan… en het hotel was leeg. 
Geen receptie, geen gasten, alleen een cactus in de hoek die ons verdacht 
aankeek. “Hebben we een spookhotel geboekt?” fluisterde Els. Harald 
stelde voor om een seance te houden, maar we kozen voor lunch. Een 
lunch alsof we nooit meer zouden eten. Om 15:00 mochten we eindelijk 
naar binnen. De kamers waren prima, geen spook te bekennen. Harald en 
Martina sliepen een paar honderd meter verderop, maar kwamen terug 
alsof ze uit een jungle waren ontsnapt. 
15:30 – Metro-avontuur: We gingen naar Ulrepforte. “Het is maar 7 
minuten lopen,” zei Harald. Het voelde als een marathon met koffers. 
Daar wandelden we langs een stadsmuur naar Zint Pantaleon. “Waarom 
moet elke Hollander hier ooit geweest zijn?” vroeg Nico. “Omdat het in de 
folder staat,” antwoordde Jet wijs. Nieuwsgierig? Ga zelf naar Keulen – 
wij verklappen niks! 
Brouwhuis ‘Zur Malzmühle’: Onderweg ontdekten we dat Keulen 
eigenlijk een lelijke stad is… maar met verborgen juweeltjes. De 
menukaart was in Keuls dialect: een ‘foderkaart’. “Wat is een ‘Halve 
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Hahn’? Een halve kip?” vroeg Jan. Spoiler: het is een broodje kaas. We 
maakten kennis met Kölsch-bier. Sommigen durfden, anderen deden alsof 
ze het lekker vonden. 
 

Dag 2 – De Dom: Onze gids zou Nederlands spreken… maar verrassing: ze 
sprak Duits. “Ach, jullie verstaan dat toch wel?” riep ze vrolijk. We knikten 
alsof we alles begrepen, terwijl we vooral dachten: “Waar is het café?” 
Daarna slenteren door de Altstadt, langs Romeinse restjes en een bron 
die beweerde het middelpunt van de wereld te zijn. “Kijk! Nu sta ik in het 
middelpunt,” riep Els enthousiast. 
Verderop stond een kerk die ooit begon als Romeins depot. Daarna 
slenterden we langs de Minoritenkirche en over de Breite Strasse – waar 
de straatnaam waarschijnlijk verwijst naar de hoeveelheid winkels die je 
portemonnee leegtrekken – tot we bij Zint Maria in der Kupfergasse 
kwamen. Allemaal plekken die iets met het katholieke verleden van 
Holland te maken hebben, wat ons vooral deed denken: “Hoeveel 
katholieken hadden we eigenlijk?” 
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Toen gingen we naar de Neumarkt, op zoek naar een Romeins poortje. 
Spoiler: het poortje was zo klein dat je je afvraagt of de Romeinen 
dwergen waren. Daarna met de metro terug naar Rodenkirchen, waar we 
onszelf weer even modern voelden. 
En wie nog niet genoeg cultuur had opgeslurpt, kon gezellig mee naar 
restaurant ‘Albatros’.  
Dag 3 – Het Grote Vervoersdrama: We vertrekken vroeg naar Zint 
Gereon voor een rondleiding die ons terug in de tijd katapulteerde (met 
een beetje fantasie). Daarna langs Zint Andreas op weg naar Basilika St 
Ursula, een kerk met botten (ja, echt). Door onze eigen gids zijn we 
teruggebracht naar de Dom om terug te keren naar het hotel. Maar… 
trambaan in onderhoud. Bus vol. Sommigen liepen 4 km terug, anderen 
kregen een lift van een vriendelijke dame. “Ze is onze heldin!” riep Roelof 
Jan, terwijl hij haar bijna een standbeeld beloofde. 
Dag 4 – Chocolade en afscheid: Plan: Oud-Katholieke kerk. Realiteit: 
chocolademuseum. Niemand klaagde. We aten chocola alsof het ons 
laatste avondmaal was. Daarna terug naar Nederland, vol verhalen, 
weetjes en een lichte bierroes. 
Conclusie: Het was leerzaam, hilarisch en chaotisch. Dank Harald voor alle 
weetjes en brouwhuizen. We hebben het nog lang horen donderen in 
Keulen – letterlijk, want iemand liet een Kölsch-glas vallen. 
 
Oecumenische leeskring   
We leven in een tijd waarin kerken tot appartementen-complexen 
worden omgebouwd, Kerstmis een gezellig familiefeestje is en Pasen iets 
met de paashaas te maken heeft.  
Bas Ragas is in elk geval blijven zoeken. Wie of wat is God? Wat is de 
Bijbel voor een boek? Waar komt de figuur van Jezus vandaan? En 
waarom zijn de verhalen van en over Jezus en zijn wegbereiders nog zo 
waardevol voor ons? In het voorjaar van 2018 trokken Bas Ragas en zijn 
vriend Ad van Nieuwpoort naar de abdij van Egmond. Aan een houten 
kloostertafel voeren ze de eerste gesprekken over deze vragen en daaruit 
is het boek ‘Jezus Waarom?’ voortgekomen. 
Op de oecumenische leeskring willen we dit boek lezen, samen met leden 
van de Rooms-Katholieke, de Protestantse en de Oud-Katholieke Kerk. U 
bent van harte uitgenodigd mee te doen aan deze boeiende speurtocht. 
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We begonnen dit seizoen op vrijdag 17 oktober om 14 uur in de pastorie 
van de Rooms-Katholieke parochie te Driehuis. En daarna komen we 
iedere 14 dagen om beurten in de sacristie van de Oud-Katholieke 
parochie (ingang Bloemstraat 124) en in de pastorie van de Rooms-
Katholieke parochie te Driehuis bijeen. Zie verder de  agenda aan het 
begin van dit Kruispunt voor de data van de bijeenkomsten. 
 
BEDANKT 
Een bijzondere viering van ons 60 jarig-huwelijksjubileum 

- Sonja en Piet Gravemaker 
 
Op 1 oktober waren wij 60 jaar getrouwd en hebben dat op 5 oktober in 
de kerk gevierd. We zijn heel dankbaar, dat we dat met velen van 
u konden vieren. 
De mooie kerkdienst waarin werd voorgegaan  door Martina, het orgel  
werd bespeeld door Piet Scholen het koor met gezang. Heel erg bedankt 
voor uw aanwezigheid, en de mooie en lekkere kadoos die we hebben 
ontvangen. 
Na afloop van de dienst stond de koffie en lekkers klaar in De Bolder en 
later de drankjes en hapjes. Dames van De Bolder: heel hartelijk dank 
daar voor. Wij hebben een prachtige dag gehad. 

- Piet en Sonja Gravemaker. 
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Poets en schoonmaak 
De schoonmaakploeg is al 
aan het werk geweest en 
heeft de kerk grondig 
gekuist.  En binnenkort is het 
weer koper- en zilverpoetsen 
geblazen. Aan de eitjes op de 
foto te zien is dit de 
poetsbeurt voor Pasen 
geweest. Maar je kunt ervan 
op aan, dat ook met Kerstmis 
alles weer blinkt en straalt.  
Wil je zelf een keer 
meemaken hoe gezellig het 
poetsen is en hoe gelukkig je 
er van wordt als alles je weer 
tegemoet schittert?  
Meld je dan aan voor de 
paaspoets bij Joke Lips, 06-
42715887. 

Wil je helpen bij de kerkschoonmaak? Neem dan contact op met Betty 
Gouda, 06-11120748. 
 
OK-Volleybaltoernooi op 2e paasdag (6 april 2026) – Team IJmuiden 

Hoe leuk zou het zijn om met een 
team vanuit onze parochie deel te 
nemen!  
Of je nu een geoefend volleyballer 
bent, of voor het eerst het veld 
opstapt: iedereen kan meedoen. 
Natuurlijk is winnen leuk maar het 
gaat op deze dag vooral om 
gezelligheid en sportiviteit. De vorige 
editie van dit toernooi vond plaats 
voor ikzelf oudkatholiek werd. Maar 
ik hoor er heel goede verhalen over. 
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Daarom ben ik er zeker bij! Doe je mee?  
Kinderen zijn natuurlijk ook welkom. Vanaf 12 jaar kunnen ze meespelen. 
Voor kinderen onder de 12 jaar wordt voor een apart programma 
gezorgd.  
Tweede paasdag lijkt nog heel ver weg maar zet het nu alvast in je agenda 
en vraag vrienden en familie om mee te doen! De aanmelddeadline die 
de organisatie heeft gesteld is al op 1 februari 2026, dus kom nu in actie! 
Aanmelden voor Team IJmuiden kan door te mailen naar: 
sandra.vanderhelm@okkn.nl  
Wil je zelf een team samenstellen en die aanmelden bij de organisatie, 
dan kan dat via okvolleybaltoernooi@gmail.com  
 
 
VAN DE LANDELIJKE KERK 
 

MEDEDELING TERUGTREDEN BISSCHOP VAN HAARLEM  
 

BISSCHOP VAN HAARLEM  
Oud-Katholieke Kerk van Nederland  

 Mgr. dr. Dirk Jan Schoon  
Kinderhuissingel 82  
2013 AV HAARLEM  

  
 
  

Haarlem, op de feestdag van de H. Willibrord 7 november 2025  
 Aan de gelovigen in de parochies van het bisdom Haarlem en aan de 
overige leden van de Oud-Katholieke Kerk van Nederland  
 

Zusters en broeders,  
Aan het einde van dit kalenderjaar hoop ik de pensioengerechtigde 
leeftijd van 67 jaar te bereiken, waarmee de mogelijkheid gegeven is om 
als bisschop van Haarlem terug te treden. Bij mijn aantreden als uw 
bisschop in 2008 beloofde ik dat ik met Gods hulp en uw steun tien jaar 
zou aanblijven om dan plaats te maken voor een ander met nieuw elan.  
Op zich was dit voornemen vanuit het oogpunt van een dynamische 
organisatie die de kerk ook moet zijn, een nobel streven. Maar 

mailto:sandra.vanderhelm@okkn.nl
mailto:okvolleybaltoernooi@gmail.com
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continuïteit is ook een groot goed, dat bij alle snelle wisselingen in onze 
samenleving een kenmerkende kracht van het christelijke geloof is. 
Bovendien speelden er rond 2018 bestuurlijke kwesties waarbij veel 
wisseling in de leiding van de kerk niet goed uitkwam. Ook nu doe ik mijn 
werk als uw bisschop nog steeds met vreugde en voel me daarbij 
gesteund door het vertrouwen van u als collega-geestelijken en leken in 
de parochies in de hele kerk en daarbuiten. Ik stel de goede 
samenwerking met aartsbisschop Bernd en in het Collegiaal Bestuur 
bijzonder op prijs en heb het idee dat we als kerk bestuurlijk in iets 
rustiger vaarwater gekomen zijn. Ondanks dit alles voel ik dat ik, nu ik die 
tien jaar al tot achttien heb opgerekt, ons niet mag blootstellen aan het 
risico dat we wederzijds met een zucht van verlichting afscheid van elkaar 
moeten nemen.  
In samenspraak met Lidwien, met de Haarlemse Geestelijkheid en het 
Collegiaal Bestuur is afgesproken dat ik op zaterdag 27 juni 2026 als 
bisschop terugtreed. We vieren dan ’s middags in de Haarlemse 
kathedrale kerk de eucharistie. Aan het einde van de dienst overhandig ik 
de bisschopsstaf, teken van de bestuursmacht van de bisschop, aan de 
deken van de Haarlemse Geestelijkheid, en neem ik afstand van mijn 
plaats op de bisschopszetel, die dan vacant blijft tot en met de verkiezing 
van mijn opvolger. Na de dienst is er een receptie waarbij we elkaar 
verder kunnen ontmoeten. Nadere informatie over tijd en plaats krijgt u 
later.  
Met de docenten van het seminarie heb ik afgesproken, dat ik na mijn 
terugtreden als bisschop nog een jaar als docent kerkgeschiedenis aan 
blijf. En ook voor de Unie van Utrecht hoop ik nog enkele taken waar te 
nemen, zoals de begeleiding van de oud-katholieke kerk in Kroatië.  
Voor nu vraag ik uw gebed voor onze kerk en de wereld waarin we leven. 
Ik voel me zeer rijk gezegend met wat ik voor de kerk heb kunnen doen, 
ook dank zij uw vertrouwen en uw gebed. Ik hoop u later nog uitvoeriger 
te bedanken, maar doe dat nu alvast voor uw geduld met mij.  
 

 Met broederlijke groet,   
 

 



 
25 

VAN HET JONGERENPASTORAAT 
- Door Thelma Schoon,jongerenpastor 

 
Vier Oud & Nieuw in Parijs met Taizé!  
Ken je Taizé? De kloostergemeenschap in Frankrijk waar in de zomer 
wekelijks duizenden jongeren naartoe komen. Dit jaar organiseren de 
broeders van Taizé en de rooms-katholieke bisschoppen van de regio Île-
de-France de jaarlijkse Europese Ontmoeting in Parijs en jij kunt erbij zijn! 
Van 28 december tot 1 januari komen duizenden jongeren (18-35 jaar) uit 
heel Europa samen om de stad te ontdekken, in gesprek te gaan, te 
bidden en elkaar te ontmoeten. Het is een kans om Parijs en de lokale 
kerken van binnenuit te leren kennen, met een uniek programma dat je 
niet wilt missen. 
 

Vanuit Utrecht wordt er een busreis georganiseerd. 
Thelma, de jongerenpastor, reist mee. Je logeert bij 
gastgezinnen in en rond Parijs. Elke ochtend is er een 
programma in de parochie van je gastgezin, ’s middags 

ontdek je samen de stad met maaltijden en workshops, en ’s avonds 
komen we allemaal samen voor het avondgebed in de grote hal in 
Bercy. Een unieke kans om geloof, vriendschap en cultuur te beleven in 
het hart van Parijs!  
 
 Wanneer:  28 december 2025 – 1 januari 2026 
 Waar:   Parijs & omgeving 
 Voor wie:  jongeren van 18 t/m 35 jaar 
 Wat kost het: €50,- all-in (reis, verblijf, eten & programma)* 
*De reguliere prijs is 180 euro p.p. Voor jongeren die lid/belangstellend 
zijn bij de oud-katholieke kerk geldt de prijs van 50 euro p.p. 
 

Meer informatie: https://www.taize.fr/nl_article41029.html  
of mail naar thelma.schoon@okkn.nl 
 

 Schrijf je nu in via het aanmeldformulier:  
 https://forms.gle/BSGcKceNjwHCMMan8 
 

De inschrijving is al geopend en sluit op 25 november – wees er snel bij! 

https://www.taize.fr/nl_article41029.html
mailto:thelma.schoon@okkn.nl
https://forms.gle/BSGcKceNjwHCMMan8
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Leringweekend: 17-19 april 2026 – save the date! 

Van 17-19 april 2026 wordt het jaarlijkse leringweekend weer 
georganiseerd voor kinderen (8-15 jaar of tot H. Vormsel) van de 
bisdommen Utrecht en Haarlem van de Oud-Katholieke Kerk. Ditmaal 
verblijven we op locatie 'de Hertekolk' in Epe. 

We hopen dat we dit jaar weer 
met een zo groot mogelijk aantal 
jongeren bijeen kunnen komen. In 
onze kleine kerk zijn er niet veel 
momenten waarop jongeren uit 
verschillende parochies elkaar 
kunnen ontmoeten en juist 
daarom wordt 
het leringweekend steeds 
belangrijker. Een toegewijd team 

van jongeren uit de kerk bereidt het weekend voor. We gaan weer een 
mooie tijd beleven samen! 
Op het leringweekend draait het om ontmoeting, om plezier en om 
geloofsverdieping. Er zijn workshops over geloofsthema's en 
Bijbelverhalen; spelletjes, boswandelingen in de nacht, een jaarlijkse 
geheime activiteit, bonte avond; er wordt geknutseld en gebeden, heel 
veel pannenkoeken gegeten en heel misschien wordt er wel weer 
gelasergamed! 
Aanmelden kan nu al via de link: https://forms.gle/nsSiFddXn5yq8J4i6 
 
VERTROUWENSPERSONEN IN DE OUD-KATHOLIEKE KERK 
 

We hopen natuurlijk een veilige kerk te zijn, een warme gemeenschap 
waar iedereen zich thuis en geaccepteerd kan voelen, en waar je erop 
kunt vertrouwen dat iedereen zich daarvoor in wil zetten. Toch kan het 
gebeuren dat je een voorval, een ervaring, in een vertrouwelijk gesprek 
zou willen delen met een derde. Er zijn twee vertrouwenspersonen, 
speciaal voor leden en medewerkers van de Oud-Katholieke Kerk: 
 

Marcel van der Vloet – marcel.vandervloet@okkn.nl – 06 81 02 37 09 
Mary Hallebeek – mary.hallebeek@okkn.nl – 06 28 89 27 84 

https://forms.gle/nsSiFddXn5yq8J4i6
mailto:marcel.vandervloet@okkn.nl
mailto:mary.hallebeek@okkn.nl
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Het Kruispunt team wenst alle medewerkers, verdelers,              
bezorgers en lezers een zalige Kerst en een voorspoedig 2026 
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Parochie van de HH. Adelbertus en Engelmundus 
 
Pastores: Harald Münch, tel. 06-15655684 / Martina Liebler, tel. 06-15656298  
e-mail: pastoor.okijmond@gmail.com 
 
Engelmunduskerk:                   Kon. Wilhelminakade 119, IJmuiden 
Pastorie:                                     Kon.Wilhelminakade 117, IJmuiden       
                                                     tel.0255-515260 
Kerkbestuur:                              info.okijmond@gmail.com  
                                                     penningmeester.okijmond@gmail.com 
Bankrekening Oud-Katholieke Parochie IJmond 
voor betalingen, vrijwillige bijdragen, giften etc.  
NL52 INGB 0000 0018 00    
t.n.v. Oud-Katholieke Parochie HH. Adelbertus en Engelmundus te IJmuiden 
Graag bestemming van uw gift noteren bij “opmerkingen”, bijvoorbeeld: 
Kerkbestuur / Kerkbalans / Vastenactie / Uitgangscollecte (vermeld de maand)           
Bankrekening De Bolder:  
NL56 RABO 0154 1643 48 
Bankrekening Kruispunt:  
NL81 RABO 0337 4470 47 o.v.v. gift Kruispunt 
 
Website: ijmuiden.oudkatholiek.nl 
Kerkomroep: www.kerkomroep.nl/kerken/21184  
Facebook (besloten groep, u wordt lid door lidmaatschap aan te vragen) 
Autovriendendienst: Coördinator Marjoke de Koning, 0255-515597 
Uitvaart in de Oudkatholieke kerk: 
Alles wat binnen in de kerk gebeurt, via uw uitvaartverzorger laten regelen door 
uitvaartverzorger M. Uitendaal, 023-5324486 
De Bolder: 
Bloemstraat 124, IJmuiden 
 e-mail: bolder.okijmond@gmail.com  
 
Parochieblad Het Kruispunt:  
Wilt u Het Kruispunt digitaal ontvangen? Laat het ons weten: 
kruispunt.okijmond@gmail.com 
Inhoud van busjes graag overmaken op de bankrekening of op zondag na de kerkdienst 
afdragen in de sacristie aan de kerkmeester-van-dienst t.b.v. kruispunt 
Het volgende Kruispunt verschijnt omstreeks 18 maart 2026 
kopij inleveren uiterlijk 4 maart 2025 
          per e-mail: kruispunt.okijmond@gmail.com  
          of in kastje Kopij Kruispunt op pilaar achter in de kerk  
 
Vertrouwenspersonen landelijke kerk OKKN 
Marcel van der Vloet – marcel.vandervloet@okkn.nl – 06 81 02 37 09 
Mary Hallebeek – mary.hallebeek@okkn.nl – 06 28 89 27 84 
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