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AGENDA EN KERKDIENSTEN 

wo 10-9 9:30 kerkdienst&koffie kerk  
wo 10-9 10:00 Koffiebezoek past.comm. Moerberg 
za 
zo 

13-9 
14-9 

10 - 16 
9:30-16 

schilderijenexpositie 
Werken van Barmhartigheid 

kerk 

zo  14-9 10:00 Verjaardag van kerkwijding, 
eucharistieviering&koffie 

kerk 

zo  14-9 11:15 parochiegesprek voor 
werkbezoek bisschop 

Bolder 

ma 15-9 19:30 kerkbestuur (nabespreking) sacristie 
di 16-9 20.00 MannenClub Velsen Bolder 
wo 17-9 9:30 kerkdienst&koffie kerk 
wo 17-9 20:00 Aktiva Bolder 
zo 21-9 10:30 oecumenische dienst RK Driehuis 
wo 24-9 9:30 kerkdienst&koffie kerk 
zo 28-9 10:00 kerkdienst&koffie kerk 
wo 1-10 9:30 kerkdienst kerk 
wo 1-10 10:00 open koffie-ochtend Bolder 
vr 3-10 19:30 vespers kerk 
zo 5-10 10:00 kerkdienst&koffie 

60-jarig huwelijksjubileum 
Gravemaker-Broek 

kerk 

ma 6-10 17:00 kerkbestuur overleg met 
bisschop (werkbezoek) 

sacristie 

wo 8-10 9:30 kerkdienst&koffie kerk 
zo 12-10 10:00 kerkdienst&koffie kerk 
di 14-10 20.00 MannenClub Velsen Bolder 
wo 15-10 9:30 kerkdienst&koffie kerk 
wo 15-10 20:00 Aktiva Bolder 
zo 19-10 10:00 kerkdienst&koffie kerk 
wo 22-10 9:30 kerkdienst&koffie kerk 
za/zo 25-10/ 

26-10 
nacht begin wintertijd: zet de klok 

één uur achteruit 
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zo 26-10 10:00 kerkdienst&koffie kerk 
zo 26-10 11:15 gemeenteverg. met bisschop Bolder 
wo 29-10 9:30 kerkdienst&koffie kerk 
zo 2-11 10:00 Allerheiligen, 

kerkdienst&koffie 
kerk 

zo 2-11 19:30 Allerzielen, 
kerkdienst&koffie 

kerk 

ma 3-11 19:30 kerkbestuur sacristie 
wo 5-11 9:30 kerkdienst&koffie kerk 
wo 5-11 10:00 open koffie-ochtend Bolder 
vr 7-11 19:30 vespers kerk 
zo 9-11 10:00 H. Willibrord 

kerkdienst&koffie 
kerk 

di 11-11 20.00 MannenClub Velsen Bolder 
wo 12-11 9:30 kerkdienst&koffie kerk 
wo 12-11 15:00 seniorenmiddag Bolder 
wo 12-11 24:00 Deadline kopij Kruispunt online 
zo 16-11 10:00 kerkdienst&koffie kerk 
wo 19-11 9:30 kerkdienst&koffie kerk 
wo 19-11 20:00 Aktiva Bolder 
zo 23-11 10:00 laatste zondag kerkelijk jaar 

kerkdienst&koffie 
kerk 

wo 26-11 9:30 kerkdienst&koffie kerk 
zo 30-11 10:00 Advent 1 

GEEN DIENST IN ONZE KERK 
 

zo 30-11 16:00 oec. adventsdienst  
met De Nieuwe Kerk 

dit jaar in De 
Nieuwe Kerk 

ma 1-12 19:30 kerkbestuur sacristie 
wo 3-12 9:30 kerkdienst&koffie kerk 
vr 5-12 19:30 vespers kerk 
zo 7-12 10:00 Advent 2 

kerkdienst&koffie 
kerk 

di 9-12 20.00 MannenClub Velsen Bolder 
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BIJ DE AGENDA  
Zaterdag 13 en zondag 14 september zijn in de kerk de kleurrijke 
olieverfschilderijen te bewonderen die samen de reeks De Werken van 
Barmhartigheid vormen van de Heemskerkse schilder Paul van den Bergh. 
Lees meer hierover verderop in dit Kruispunt. 
Zondag 14 september Verjaardag van Kerkwijding wordt dit jaar met 3 
bijzondere gebeurtenissen luister bijgezet: een schilderijenexpositie in de 
kerk, het koor zingt in de eucharistieviering de Spirituals-medley van onze 
organist Piet Schol, om u te inspireren. Zing van harte mee en kom zo in 
de stemming voor het derde deel van deze bijzondere verjaardagsviering:  
het parochiegesprek ter voorbereiding op het werkbezoek van de 
bisschop. Voor het werkbezoek heeft de bisschop een aantal vragen 
geformuleerd met de bedoeling dat die vóór het werkbezoek door de 
parochie worden beantwoord. Wij doen dit tijdens een samenkomst in De 
Bolder, na de kerkdienst. Zie verderop in dit Kruispunt. 
Zondag 21 september: aan het begin van de Vredesweek (met dit jaar als 
thema: "Niets doen is geen optie") houden de Kerken van Velsen samen 
een oecumenische dienst in de RK kerk te Driehuis. Voorgangers van de 
verschillende kerkgenootschappen zullen gezamenlijk deze dienst leiden. 
De dienst begint om 10:30 uur. Er is die dag geen kerkdienst in onze kerk. 
De kerk is dicht. 
Zondag 5 oktober: 60-jarig huwelijksjubileum van Piet Gravemaker en 
Sonja Gravemaker-Broek. 
Zondag 26 oktober: na de dienst is in De Bolder de najaarsvergadering 
van de parochie. Daarbij zal bisschop Dirk Jan Schoon aanwezig zijn, dit is 
onderdeel van zijn werkbezoek dat op 6 oktober plaatsvindt. Zie voor 
verdere toelichting de berichten van het kerkbestuur in dit Kruispunt. 
Woensdag 12 november: seniorenmiddag met eucharistieviering in De 
Bolder, aanvang 15:00 uur. 
Zondag 30 november: Adventsdienst Samen op Weg naar Kerst. Het is 
inmiddels al een traditie: de gezamenlijke start van de Advent met onze 
“buren” van de Nieuwe Kerk. Dit jaar willen we ons op deze middagdienst 
concentreren, daarom is er ’s ochtends géén dienst in onze kerk.  
Zondag 14 december: Kerstconcert van Seniorenkoor Vitaal, aanvang 
14:00 uur 
Zondag 21 december: Kerstconcert met samenzang, aanvang 15:30 uur 
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VAN DE PASTORES 
- door waarnemend pastoor Martina Liebler-Münch 

 
Weekmis en koffie 
Vanaf woensdag 3 september vieren we weer om 9.30 uur op elke 
woensdag onze stille mis. Iedereen is uitgenodigd voor een moment van 
bezinning te midden van de drukke week. 
En daarna zo tegen 10 uur is er weer open koffiedrinken op elke eerste 
woensdag van de maand. 
Kerkopenstelling 
Helaas is het niet gelukt voldoende vrijwilligers te vinden om de kerk op 
de zaterdagen open te stellen. Onze kerk zal dus niet meer open zijn 
behalve als er een kerkdienst of een andere activiteit plaatsvindt. 
Op deze plek wil ik alvast ‘De kerkopenstelling groep’ namens ons allen 
van harte danken voor hun grote inzet in de afgelopen jaren! In hitte en 
kou, in tijden van corona zetten zij de kerkdeuren open, staken de 
kaarsen aan en stonden klaar om bezoekers te woord te staan bij vragen 
over het gebouw, de parochie en het geloof.   
Assisterend pastoor 
We krijgen pastorale versterking in onze parochie en mogen pastoor 
Sandra van der Helm welkom heten. De bisschop heeft haar benoemd tot 
assisterend pastoor in onze parochie, zij gaat er anderhalve dag in de 
week (30%) werken. 
Met gezegende groeten, 

- pastoor Martina Liebler-Münch 
 

Een nieuw seizoen, een nieuwe start.  
- door assisterend pastoor Sandra van der Helm 

 
Letterlijk een nieuwe start want per heden ben ik, 
Sandra van der Helm, assisterend pastoor in de 
mooie parochie IJmuiden. Mijn aanstelling hangt 
samen met het ziekteverlof van jullie pastoor Harald 
Münch. Met u bid ik voor een goed en voorspoedig 
herstel waarbij Harald tegelijkertijd alle ruimte en 
tijd krijgt die hij nodig heeft om goed te herstellen. 
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In 2020 en 2021 heb ik stage gelopen in onze parochie en in januari 2024 
heb ik mijn priesterwijding in IJmuiden mogen ontvangen. Ik ben dus niet 
geheel onbekend maar tegelijkertijd ken ik ook zo velen van jullie niet. Ik 
hoop dat daar de komende maanden verandering in gaat komen. Ik heb 
er echt zin in om weer meer van de parochie te gaan leren kennen. Vanaf 
oktober begint het nieuwe dienstenrooster en dan zal ik ook 2x per 
maand voorgaan in IJmuiden voor de duur van mijn aanstelling.  
 
Zoals gezegd: een nieuw seizoen, een nieuwe start.  
De zomervakantie zit er voor de meeste mensen weer op en het gewone 
leven start weer op. Veel sportverenigingen hebben even een pauze 
genomen en gaan nu weer beginnen. Kinderen en studerenden gaan 
weer naar school. Ook in onze parochie is even wat rustiger aangedaan 
maar nu beginnen de verenigingen en groepen ook weer. Ook wie niet op 
vakantie is geweest heeft wel iets van de rust meegekregen. Die rust 
hebben we allemaal op z’n tijd even nodig om er weer helemaal tegenaan 
te kunnen. Agenda’s zijn vaak vol en of iemand werkt of niet, maakt 
daarin lang niet altijd evenveel uit. Rust nemen is daarom belangrijk: rust 
in de vakantieperiode en rust in de week. Een rustdag per week wordt 
ons vanuit de bijbel al aangereikt, maar wie kan dat nog: een dag 
genieten van helemaal niets doen? Gelukkig is die mens!  
 
Hoe vinden we rust? Is dat lekker ontspannen erop uit met vrienden en 
geliefden? Of vinden we ten diepste de rust in onszelf, in de stilte van ons 
hart? Beiden hebben we nodig maar die rust in onszelf vinden is het 
lastigste van beiden. Gods stem is het beste te horen als we stil zijn, niet 
steeds bezig zijn, want dan kan Gods stem klinken in ons hart. Een 
kerkdienst is een mooie mix van beiden: we zijn samen met vrienden, we 
zingen en vieren samen maar zijn ook met ons hart open bij de Heer zelf, 
met een luisterende houding. In de dienst zitten we niet stil maar staan 
op, antwoorden, maken kruistekens en zingen. In een kerkdienst keren 
we ons zowel naar binnen als naar elkaar en naar God. Tegelijkertijd keert 
de Heer zich naar ons. Hij is aanwezig in ons midden, in de gemeenschap 
die wij zijn. Hij komt tot ons in brood en wijn en wordt zo volkomen één 
met ons, zo nabij. Zo kan de kerkgang een rustmoment worden in de 
week. Het is niet de bedoeling de viering tot een agendapunt te maken 
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dat moet worden afgewerkt. Het gaat juist om een niet-hoeven die meer 
rust geeft dan met de benen omhoog voor de buis te zitten, een krant te 
lezen of met een dierbare een terrasje te pakken. In de eucharistie 
hoeven we ons slechts te laten meevoeren in een viering die ons draagt, 
die ons dichter bij God brengt en zo een rust schenkt waar geen vakantie 
tegenop kan.  
 
VAN HET PASTORAAT 
 
LIEF EN LEED 
In de viering van 31 augustus hebben Marjoke Wiljouw en Aad de Koning 
omringd door hun kinderen hun huwelijksjubileum gevierd en gedankt 
voor 55 gezamenlijke en gezegende jaren.  
 
En – baas boven baas 뇤눎눐눑눒눏– op 5 oktober vieren Sonja Broek en Piet 
Gravemaker dat ze 60 jaar geleden in het huwelijksbootje zijn gestapt en 
daar samen door het leven zijn blijven roeien, in rustige en in woelige 
wateren maar altijd onder de hoede van God.  
Gefeliciteerd, bruidsparen! Dat jullie nog vele goede jaren samen in 
dankbaarheid en liefde mogen beleven!  
En nog een blij bericht: op 16 augustus hebben Eline en Bart Goos hun 
tweede kindje gekregen. Welkom op deze aarde, Noah Milo!  
We wensen Eline en Bart, en Noah Milo, en Jaime van harte vreugde en 
zegen toe, gezondheid – en goede nachten! 
 
ZIEKENBOEG 
Zingen heeft een helende werking – maar toch hebben een aantal 
koorleden problemen met hun gezondheid…  
Olga Leurs heeft een moeilijke periode in haar leven.  
Lucia Kwaak en Marlies Mulder zitten in de lappenmand, hopelijk niet te 
lang meer. 
Ook zijn er zorgen omtrent de gezondheid van Jaap Wijker.  
We bidden om kracht en vertrouwen voor hen. 
Bets Visser-Zwaan is medio juli verhuisd naar het W.F. Visserhuis, ze 
woont op kamer 117. We wensen haar een goede gewenning, en fijne 
contacten met huisgenoten. 
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OVERLEDEN 
Op 17 juni, de dag nadat hij het sacrament van de 
ziekenzalving in de kring van zijn familie had 
ontvangen is Anton (Ton) Zwemmer in het 
ziekenhuis overleden. Twee jaar geleden was hij in 
IJmuiden komen wonen en sloot zich graag bij de 
parochie aan. Helaas begon hij kort daarna met 
zijn gezondheid te tobben, en het werd ziekenhuis 
in en uit. In de uitvaartmis in de kerk van Egmond 
waar hij en zijn familie vandaan kwam hebben we 
op 24 juni afscheid genomen van Anton. Moge hij 
rusten in vrede! 
 

 
Op 26 juli, een maand na haar 96e verjaardag, is overleden Catharina 
Cornelia Antonia – Toos – Bouten-Osendarp, gesterkt door het 
sacrament van de ziekenzalving. In een uitvaartmis in onze kerk hebben 
we op 4 augustus afscheid genomen van Toos en is ze begraven op 
Westerveld bij haar man. Van huis uit rooms-katholiek was ze vele jaren 
actief gastlid van onze gemeenschap. Tot het laatst bleef zij 
belangstellend in de wereld om haar heen en in de mensen om haar 
heen. Het geloof was de bron waaruit ze leefde en kracht putte. Moge het 
eeuwige licht over haar schijnen! 
 
Op dinsdag 2 september is te Egmond onze broeder Henk Groen, 
levenspartner van Koos van Oosterhout, op 91-jarige leeftijd overleden. 
Het afscheid in een eucharistieviering is op woensdag 10 september om 
11.00 uur in de O.K. kerk van de H. Agnes te Egmond aan Zee. Aansluitend 
volgt de begrafenis op de algemene begraafplaats te Egmond aan Zee. 
Op dinsdagavond is er om 19.00 uur een avondwake, waarna gelegenheid 
is te condoleren. 
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VAN HET KERKBESTUUR 
 
Werkbezoek Bisschop 

- door Edwin Gravemaker, waarnemend voorzitter kerkbestuur 
Het Bisschoppelijk Bureau informeerde het kerkbestuur op 2 april dat de 
Bisschop van Haarlem het voornemen heeft om in het najaar van 2025 
een werkbezoek aan de parochie te brengen. Een werkbezoek vindt een 
maal per drie jaar plaats. Naast informatie over het programma werd 
maandag 13 oktober als datum voor het werkbezoek voorgesteld. Omdat 
een van de onderdelen van het werkbezoek een (afsluitende) 
gemeentevergadering is stuitte de voorgestelde dag direct op een 
bezwaar omdat in onze parochie al sinds jaar en dag de 
gemeentevergaderingen worden gehouden op een zondag na afloop van 
de kerkdienst. En omdat niet het voltallige kerkbestuur aanwezig kon zijn 
op 13 oktober stuitte ook daar de datum op bezwaren. Gelukkig stond het 
Bisschoppelijk Bureau open voor de bezwaren van het kerkbestuur en is, 
na veel overleg tussen beide partijen, besloten om het programma van 
het werkbezoek ‘uit elkaar te trekken’. En kon een datum vastgesteld 
worden. Maandag 6 oktober brengt de Bisschop het werkbezoek aan de 
parochie en zal hij overleg voeren met de pastoor en de leden van het 
kerkbestuur en zondag 26 oktober woont de Bisschop de 
najaarsgemeentevergadering bij. Een van de onderwerpen die tijdens het 
werkbezoek aan de orde komen is de interne evaluatie en de voornemens 
die de parochie heeft voor de toekomst. Het is de bedoeling dat de 
parochie zich door de evaluatie bewust wordt van wat zij goed doet, van 
wat de moeilijkheden zijn en daar oplossingen voor aandraagt, en dat de 
uitdagingen voor de toekomst geformuleerd worden in een beleidsplan. 
Vier stappen kunnen behulpzaam zijn bij de interne evaluatie: 
Inventarisatie, Positieve waardering, Constatering van wat er niet goed 
gaat en Planning. Uw pastoor en het kerkbestuur kunnen die stappen niet 
zelf zetten. Voor de interne evaluatie en het opstellen van het beleidsplan 
is uw bijdrage onontbeerlijk! Op zondag 14 september vindt na afloop van 
de kerkdienst een bijeenkomst in de Bolder plaats waarin de parochianen, 
de pastoor en het kerkbestuur onder leiding van Leonie Wijker de 
stappen zetten om te komen tot een interne evaluatie en te komen met 
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een plan voor de toekomst. U bent allen van harte voor deze bijeenkomst 
uitgenodigd!  
Onze parochie staat voor grote uitdagingen die zeer divers zijn (o.a. 
financiële situatie, afname van aantal parochianen, kerkgebouw en haar 
toekomst). Deze uitdagingen kan de parochie niet alleen het hoofd bieden, 
daarbij is hulp vanuit de landelijke kerk noodzakelijk. Om zoveel mogelijk 
invloed te kunnen uitoefenen op de besluitvormingsprocessen van de 
landelijke kerk die betrekking hebben op de parochie is het belangrijk dat 
de parochie haar stem laat horen en zij gezien wordt als een serieuze 
gesprekspartner voor de leiding van de landelijke kerk. Daarvoor kunnen 
we met z’n allen een eerste aanzet geven door in de interne evaluatie te 
laten zien dat we de parochie goed kennen en door een gedegen 
toekomstvisie te presenteren. Daarom: tot zien op zondag 14 september! 
Namens Uw pastoor en het kerkbestuur,  

- Edwin Gravemaker 

van de 132e kerkbestuursvergadering op maandag 16 juni 2025 
- Marlie Durge, 2e secretaris 

We bespraken hoe het met pastoor Harald gaat en wat de vooruitzichten 
zijn; notulen en actielijst van vorige vergadering doorgenomen en 
bijgewerkt; t.a.v. bestuurszaken is Edwin in afwezigheid van Harald 
waarnemend voorzitter; verder moet nog steeds de functie van 1e 
secretaris bezet worden; Linda heeft een omschrijving gemaakt van de 
taken die zij deed. We namen de terugkerende taken door en wie deze 
(tijdelijk) kunnen overnemen in afwachting van een nieuwe 1e secretaris: 
lopende bankzaken worden ondergebracht bij vervangend voorzitter 
Edwin die ook de lijst van Lind checkt op volledigheid en hij vraagt Linda 
of ze de updates aan centraal administratiesysteem Scipio wil blijven 
doen, het doorgeven van energie- en waterstanden neemt Han over, 
t.a.v. onderhoud archief: papieren archief houdt Coen Tol bij; Marlie 
neemt op zich het digitale archief aan te vullen met documenten, 
protocollen en afspraken.  
Verdere punten waren de data voor het werkbezoek van de bisschop, 
deze zijn nu vastgesteld; de bruikleenovereenkomst(en) met het Oud-
Katholiek Museum moeten worden nagekeken; de 
bruikleenovereenkomst met het Watersnoodmuseum t.a.v. de uitleen 
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van de maquette; pastoraatszaken zijn besproken alsmede de 
schilderijententoonstelling in onze kerk op 13-14 september en punten 
die uit de voorjaars-gemeentevergadering waren voortgekomen; de 
invulling van het jaarrooster en het voorgangersrooster doen Harald en 
Martina; de oecumenische diensten; gastkoren die in onze kerk willen 
zingen; update van de penningmeester over de lopende financiën en 
beleggingen; de voortgang in het contact met de architect t.a.v. de 
voorgenomen onderzoeken aan de gebouwen; de recente lekkage in de 
kerk (waarschijnlijk geen lek in het dak, maar door de combinatie van heel 
veel wind en heel veel regen; mogelijk een raam dat rammelt in de 
sponning. Han en Erwin kijken dit na) 
Bij de rondvraag vertelde Han van het uitstapje met de kinderen van de 
kinderkerk naar reddingsboot. Zie elders in dit Kruispunt bij Kinderkerk. 
Er is een voorstel voor het nieuwe KB-vergaderrooster maar dat moet 
volgende keer worden besproken. Door bijzondere maandagen als 
Koningsdag 27 april, 4 mei en Tweede Paasdag is het niet altijd mogelijk 
om standaard op de eerste maandag van de maand te vergaderen. 
Nieuwe data samen nog vast te stellen. 
 
van de 133e kerkbestuursvergadering op maandag 7 juli 2025 

- Marlie Durge, 2e secretaris 
Na opening met gebed door Martina namen we de stand van zaken van 
de pastores door. Harald is voorlopig nog tot eind december met 
ziekteverlof, Sandra van der Helm komt vanaf september als assisterend 
pastoor, het rooster van voorgangers maakt Martina dit jaar. We nemen 
de actielijst door en de notulen van vorige keer. De vacature ‘secretaris’ 
staat nog steeds open. Wij hebben alle mogelijkheden nagegaan en 
diverse mensen benaderd. We besluiten het Bisschoppelijk Bureau te 
vragen of zij hiervoor een oplossing weten dan wel ondersteuning kunnen 
bieden (ev. Op afstand). De data die de bisschop heeft voorgesteld voor 
het werkbezoek zijn niet in te passen. Edwin zal de bisschop voorstellen 
het werkbezoek door te schuiven naar mei. De vergaderdata van het 
najaar worden vastgesteld, we bespreken het pastoraat, de komende 
activiteiten en festiviteiten in parochie, kerk en liturgie, de lopende 
financiën en de voortgang van de onderzoeken aan de gebouwen.  
Erwin denkt na over het ophangen van de vastendoek aan het kruis.  



 

12 

VAN DE KINDERKERK 
- door kinderkerkleidster Nanda Tol 

Met Moederdag hebben de kinderen een tulp of meerdere tulpen in een 
pot gemaakt en hebben ze in de kerk chocolaatjes uitgedeeld. Met 
Vaderdag hebben de kinderen een harten enveloppe gemaakt als een 
colbertje met een Hartewens erin. 
In het vorige Kruispunt stond dat het bedrag van de vastenactie op eerste 
Pinksterdag bekend wordt gemaakt. De kinderen van de Kinderkerk 
hebben in de kerk symbolisch de cheque overhandigd aan Han 
de Kooker met een bedrag van € 275,- voor de KNRM (het geld is al 
eerder overgemaakt).  

Na de dienst zijn we naar het KNRM-terrein gegaan en hebben we een 
rondleiding van Han gekregen. We kregen allemaal een reddingsvesten 
aan en zijn we op een reddingsboot geweest en zagen we hoe de boot er 
van binnen uitziet. Helaas liet het weer het niet toe om 
even te gaan varen. De boten moesten paraat blijven, voor het geval dat 

ze echt op zee nodig waren. Wat niet wegnam dat het een geweldige 
belevenis was, een traktatie voor het mooie bedrag dat ze samen met de 
parochie gespaard hebben. 
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De laatste twee zondagen voor de grote vakantie was het geweldig weer 
en zijn we na onze kinderdienst lekker naar buiten gegaan. 
De kinderkerk start weer vanaf zondag 7 september. 

- De Kinderkerk 

VAN DE PASTORALE COMMISSIE 
Open koffieochtend 

Op iedere eerste woensdag van de maand, na de 
ochtenddienst, is er vanaf 10.00 uur koffiedrinken voor 
mensen van binnen en buiten de parochie. Even een 
gezellig samenzijn, beetje bijpraten of een persoonlijk 
gesprek voor hen die daar behoefte aan hebben. U bent 
van harte welkom en neemt u gerust iemand mee. 

-  Met vriendelijke groet, de koffiedames 

Koffie-ochtend in het W.F. Visserhuis 
Op woensdagochtend 13 
augustus j.l. dronken wij met 
onze geloofsgenoten in de tuin 
een heerlijk kopje koffie en het 
gebakje smaakte ook zeer 
goed. Dit keer waren Martina 
en Thomas ook aangeschoven 
bij ons. Voor Bets was het de 
eerste keer dat zij bij ons was. 
En na afloop liet Bets vol trots 
aan ons haar mooie kamer 
zien. Beste Corry, Tiny en Bets 
het was ons een genoegen om 
deze ochtend met jullie samen 
te zijn. 
Op woensdag 10 september 
a.s. drinken wij koffie met onze 
geloofsgenoten in 
zorgcentrum De Moerberg. 

          -  Hartelijke groet van Betty, Sonja, Liesbeth en Anneke 
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VAN DE SENIORENCOMMISSIE 
- Anneke Zwart, namens de seniorencommissie 

De Seniorencommissie organiseert 2x per jaar de Seniorenmiddag voor 
parochianen boven de 70 in De Bolder, met een korte kerkdienst vooraf 
 
Seniorenmiddag 12 november 
Beste parochianen, 

Met veel plezier nodigen wij u uit voor de seniorenmiddag op 
12 november a.s. U bent vanaf 14.30 uur van harte welkom 
in de Bolder. We beginnen deze middag om 15.00 uur met 
een eucharistieviering. Na afloop is er een gezellig samenzijn. 
De middag zal eindigen rond 17.30 uur. 

Heeft u geen vervoer? dan zorgen wij hiervoor. 
U kunt zich aanmelden bij : 
Liesbeth van der Laan  0251-245027 
Sonja Gravemaker       06-24713401 
Anneke Zwart               06- 53226415 
 
Hartelijke groet, 
Namens de seniorencommissie 
Anneke Zwart   
 
VAN DE VERENIGINGEN 
 
VAN VROUWENVERENIGING AKTIVA 
Beste leden van Aktiva, 
Het is weer gelukt om een uitnodigend en inspirerend programma voor 
jullie te maken voor het komende seizoen 2025- 2026.  
De volgende data komen we bij elkaar:  

- 17 september - 15 oktober - 19 november - 10 december 2025 
- 21 januari - 25 februari - 18 maart  - 15 april - 20 mei 2026 

Het programma boekje vinden jullie eerdaags in jullie brievenbus. 
We hopen op een grote opkomst van onze leden. 
Wij hebben in ieder geval veel zin in het nieuwe seizoen.  
We zien jullie graag bij onze eerste avond op 17 september. 

- Het bestuur van Aktiva 
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VAN MANNENVERENIGING VELSEN 
- namens het bestuur, Cees Borst 

MannenClub Velsen komt iedere 2e dinsdag van de maand bij elkaar in De 
Bolder, aanvang 20:00 uur. Najaar 2025 op de volgende data: 

- 16 sept (afwijkende datum) - 14 okt - 11 nov - 9 dec 
 
VAN HET KRUISPUNT 
Data Het Kruispunt 2025 

deadline kopij verschijningsdatum 
woensdag 12 november woensdag 26 november 

 

Kopij bij voorkeur digitaal aan te leveren per mail aan: 
kruispunt.okijmond@gmail.com  of in het kastje achter in de kerk. 
 
VAN DE BOLDER 

Nadat we eerst al van de 
familie De Koning die twee 
prachtige frituurpannen 
hadden gekregen, heeft Aad 
de Koning het nu ook mogelijk 
gemaakt om beide pannen 
tegelijk te gebruiken zonder dat alle stoppen doorslaan. Hartelijk dank, 
we konden er bij jullie huwelijksjubileum op 31 augustus al dankbaar 
gebruik van maken. Niemand hoeft meer tot de tweede ronde te wachten 
voor z’n eerste bitterbal! 

- De Bolderdames, Janny en Jenny 
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BERICHTEN VAN PAROCHIANEN 
Dienst van Schrift en Gebed Zondag 27 juli voorgegaan door onze Lector 
Thomas Ras met als titel: ,,Heer leer ons bidden” 
Wat een bijzondere dienst, mooie gezangen en een preek die insloeg als 
een bom (zeker bij mij). Dan het fantastische orgelspel van onze Wim Kok, 
die Thomas begeleidde (op het grote orgel) met het zingen van het lied 
van D.C. Lewis getiteld ,,Mijn Gebed”, dit was zó mooi, het heeft héél véél 
indruk gemaakt op het koor en de parochianen, dat sommigen moeite 
hadden om hun tranen te bedwingen (wat niet helemaal lukte) en 
oprecht met kippenvel zaten. De tekst van het lied wil ik u niet 
onthouden: 

         
Wat zijn we toch gezegende mensen!  
Na deze dienst hebben we nog kunnen napraten onder het genot van    
koffie / thee, met één onderwerp als gesprek, de preek, het orgelspel en 
het gezongen lied. 

- een blijde parochiane 
 

redactie KP: terugluisteren van deze kerkdienst kunt u op 
https://www.kerkomroep.nl/kerken/21184/audio/2507270918 
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Een bijzondere dienst van ons 55 jarig-huwelijksjubileum 
- van Marjoke en Aad de Koning 

Op 31 augustus hebben wij, Aad en Marjoke de Koning-Wiljouw  ons 55- 
jarig huwelijk samen zijn gevierd met vele kerkgangers. Het was een 
dienst waarin Martina voor ging en het koor mooie liederen ten gehore 
bracht. 

 
Ook de zegen was héél bijzonder waarbij het koor het mooie zegenlied 
zong. Iedereen die aan deze dienst heeft bijgedragen onze hartelijk dank 
hiervoor. 
Na de dienst was er een gezellig samenzijn onder het genot van koffie, 
borrel en hapjes, welke werden verzorgd door de Bolderdames Janny 
Schoon en Jenny van Os, en de vele handen van anderen die hielpen met 
de drankjes en de hapjes, daarvoor ook onze dank. Wij bedanken ook de 
mensen die ons feliciteerden, met cadeaus en de bloemen en per post.  
Met een dankbare groet. 

- Aad en Marjoke 

Vrienden, kom dichterbij 
- van Hans van de Pieterman 

Op de laatste zondag van augustus herdachten en vierden Marjoke en 
Aad hun huwelijksjubileum. En – wat een toeval – “Houd het huwelijk in 
ere” was een tekst in de schriftlezing. 55 jaar: dus daar hoeven we niet 
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aan te twijfelen. Ze zaten, zoals altijd, achter in de kerk. En – in lijn met 
het gelezen Lucas-evangelie – werden ze naar voren uitgenodigd voor de 
huwelijkszegen. “Vriend, kom dichterbij.” En die uitnodiging werd door 
pastoor Martina meteen uitgebreid naar ons allen, die de voorste stoelen 
leeg laten en de banken achterin vol. “Vrienden komt dichterbij”  
Zelf maakte ik zoiets mee op een zondag in een stad op de grens van 
België en Frankrijk. Na drie weken wandelen koos ik ervoor de kerkdienst 
te bezoeken in de kathedraal. Het was druk, een bijzondere gelegenheid 
in de grote kerk. Maar een plekje voor mijn grote rugzak leek er niet te 
zijn. “Daar kan wel iemand over vallen, laat maar buiten staan.” Daar had 
ik geen zin in, dus ik wandelde verder en bij toeval kwam ik bij de 
Jacobuskerk. Veel kleiner en matig bezet. Bij de deur werd ik al begroet: 
“Kom binnen en loop maar door naar voren”. En inderdaad, helemaal 
voorin stond een dame die mij vriendelijk welkom heette, een 
liturgieboekje gaf en een mooi plaatsje wees op de voorste lege rij. Een 
goede truc. Iedereen zat op de voorste rijen, achterin was het leeg. Alleen 
dit al gaf een gevoel van saamhorigheid, gemeenschap. Ook een heel 
effectieve vorm van “vriend kom dichterbij”. Ik maakte een heerlijke 
viering mee. Dat het voor mij moeilijk verstaanbaar was kwam doordat de 
dienst Franstalig was. Horen kon iedereen het prima.  
Sommige stukjes van dit verhaaltje zijn cursief. Dat is geen drukfoutje. 
Misschien kunnen we het zien als een hint?  

- Hans van de Pieterman 

Vespers 
- door Cees van der Oord 

Onze Oud Katholieke Kerk kent veel tradities, één daarvan zijn de 
Vespers. Vergane glorie? Het lijkt erop. Met de Vespers zongen wij ooit 
de Zondag in. Of uit, want ik herinner mij als kind op zondagavond naar 
de vesper te gaan. Dat werd daarna eens in de veertien dagen, misschien 
nog later eens in de maand. En opeens helemaal niet meer! 
Een in latere jaren opgezette Vespergroep, kreeg ook geen lang leven. 
Allemaal weten we wel de oorzaken: tweeverdienende ouders, druk, 
druk, druk, sportbeleving, andere belangstelling,  enz. enz. 
Onze Lectoren Rick en Thomas proberen met vocale inzet van Pastoor 
Martina de Vespers nieuw Leven in te blazen. Een “half uurtje” 
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inspirerend samen zijn: een korte overweging, en a capella gezongen 
psalmen wat een bijzondere ingetogenheid heeft. Er is geen vocale 
acrobatiek voor nodig, je zingt gewoon wat je aankan. Het zou fijn zijn als 
er iets meer belangstelling voor is. 
 Iedere  eerste vrijdagavond van de maand om 19:30 uur in de kerk. 
  
Excursie Gouda 

- door Jenny van Os-Leijen 

De  dag voor het uitje van 14 juni naar Gouda hadden Janny en ik al 
voorpret. We hadden  het idee geopperd om 21 zakjes met snoepjes klaar 
te gaan maken voor in de bus, voor 20 personen en de chauffeur Ruud. 
We vertrokken precies om 9:30 uur vanuit De Bolder, het was meteen al 
een vrolijke boel in de bus.  We kwamen om  10:45 uur in Gouda aan en 
zijn direct bij het museum Gouda afgezet. De groep moest eerst 
in tweeën gesplitst worden en later heeft Thomas zich ook bij ons 
aangesloten vanaf zijn werk. De ene groep ging de stad even 
verkennen en de andere groep moest even wachten, want  het museum 
ging pas om 11 uur open. Eenmaal binnen keek je je ogen uit, wat  een 
prachtige schilderijen, de een nog mooier dan de andere.  
Daarna lekker koffie met een stuk appeltaart besteld op een leuk terrasje, 
en wie zitten daar: Els en Roelof-Jan, die waren een paar dagen in Gouda. 
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Daarna zijn we naar de Janskerk 
gegaan voor de  de viering van 
1700 jaar Concilie van Nicea. 
Het was een mooie kerkdienst, 
met voorgangers uit geloven in 
Nederland. Bisschop Dick was 
één van de voorgangers (op de 
foto doet hij het Kyriegebed).  
Trouwens, bijna de gehele 
familie Schoon was er: Dick, 
Henk en Selma. Die moesten 
meteen met Janny op de foto. 
Ook foto’s van die prachtige glas-in-lood 
ramen genomen die waren prachtig. 
Daarna zijn we nog een kerkje in geweest 
(de Oud-Katholieke kerk St. Johannes de 
Doper – red.) die ontstaan is in 
een huiskamer, want een kerkdienst 
mocht niet in het openbaar in die tijd. 
Daar heeft Marlie heel veel over 
voorgelezen, was erg interessant om te 
weten. In dat kerkje hebben we 
de groepsfoto gemaakt en even de tuin 
bekeken.  Ja moesten we weer in de bus, 
waar de chauffeur de radio 
aanzette met Nederlandse 
liedjes, daar werd vrolijk 
meegezongen. Al met al was het 
een geslaagde dag, graag voor 
herhaling vatbaar. Marlie, je 
hebt het weer goed 
georganiseerd bedankt dat mag 
ik denk ik wel zeggen namens de 
gehele groep. Super!!!!!!! 
Groetjes en allemaal bedankt voor deze fijne dag 

-  Jenny 
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OVERIGE ACTIVITEITEN IN PAROCHIE, KERK EN SAMENLEVING 
 
VAN DE CULTURELE COMMISSIE 
 
13-14 sept: Schilderijenexpositie De Werken van Barmhartigheid 
Op zaterdag 13 en zondag 14 september exposeert de Heemskerkse 
schilder Paul van den Bergh met zijn serie schilderijen De Werken van 
Barmhartigheid. De schilder is zelf op beide dagen aanwezig om 
toelichtingen bij zijn werk te geven. 
De zeven lichamelijke werken van barmhartigheid zijn traditionele 
christelijke daden van naastenliefde: de hongerigen spijzen, de dorstigen 
laven, de vreemdelingen herbergen, de naakten kleden, de zieken 
bezoeken, de gevangenen bezoeken en de doden begraven.  

 
Deze werken hebben tot doel om lichamelijke nood te lenigen en zijn 
daarnaast een morele gids voor het leven. Daarnaast bestaan er ook 
zeven geestelijke werken van barmhartigheid, die gericht zijn op het 
geestelijk welzijn van de naaste.  
De schilderijen zijn te bezichtigen op zaterdag van 10 – 16 uur, op zondag 
vanaf 9:30 tot 16 uur, waarbij men er op gepaste wijze rekening mee 
dient te houden dat er van 10 – 11:15 uur een kerkdienst is. 
Voor meer informatie over De Werken van Barmhartigheid, zie onze 
website ijmuiden.oudkatholiek.nl/  
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Zondag 21 december Kerstconcert  
Je bent er wel èrg vroeg bij, hoor ik je denken. Maar bij de tuincentra 
staan de (kunst-)kerstbomen al opgesteld, durf ik er nu wel over te 
beginnen. We willen dit jaar een kerstconcert doen met traditionele 
Engelse Christmas-Carols en samenzang van de bekende Nederlandse 
kerstliederen. Maar voor die Carols is wel een koor nodig! Wie komt er 
meedoen? Repetities zijn op vrijdagavond vanaf 3 oktober, van 19:30 
tot21:30 uur in de zaal van de Engelmunduskerk in Oud-Velsen, tezamen 
met degenen die de Christmas Carols aldaar zingen op zondag 14 
december. Je kunt aan naar keuze aan één of beide uitvoeringen 
meedoen. Deelname is gratis. Aanmelden kan per mail aan 
marliedurge@gmail.com  
 
Update Project 150 jaar kerken in IJmuiden 
In het kader van 150 jaar IJmuiden vieren wij samen met de protestante 
gemeente van De Nieuwe Kerk dat onze kerkgenootschappen vanaf het 
begin hebben meegewerkt aan de opbouw van een leefgemeenschap die 
IJmuiden is geworden. We doen dat met een aantal gezamenlijke 
evenementen. Er wordt nog flink gebrainstormd achter de schermen en 
onderzoek gedaan naar historische documenten in het Noord-Hollands 
Archief en in onze eigen kerkarchieven. Maar een aantal elementen 
beginnen al concreet te worden. Het feestjaar opent met de al 
vaststaande oecumenische dienst van de gezamenlijke kerken en wordt 
afgesloten met de Dienst voor de Gevallenen op Zee in de Nieuwe Kerk 
en de Adventsdienst Samen op Weg naar Kerst, dit jaar in onze kerk. De 
Werkgroep is benaderd voor de organisatie van een feestavond aan het 
begin van 2026 in de stijl van de Driekoningenavonden, ons allen nog wel 
bekend. En voor na de zomer bedenken ze een feestdag van ontmoeting 
met elkaar in verleden en heden in de planning. Kortom: wordt vervolgd! 
 
VAN DE LANDELIJKE KERK 
 
Zaterdag 6 sept  was er een landelijke Inspiratiedag te Utrecht, als 
onderdeel van het  lopende synodale proces dat gericht is op het vinden 
van bij onze tijd passende vormen van kerk-zijn. In de ochtend gaven de 
bisschoppen eerst een toelichting op het Parochieplan Ter plekke 
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geloofwaardig. Dit plan geeft de uitwerking weer van de in 2024 en 2025 
met alle parochies en staties gevoerde gesprekken en zal op de Synode in 
het najaar ter bespreking voorliggen. In de middag was er in workshops 
ruim gelegenheid voor onderlinge uitwisseling en inspiratie. thema’s van 
de workshops vloeiden voort uit de gevoerde gesprekken met de 
parochies om de blik te richten op een lichtere en meer missionaire kerk. 
Namens onze parochie heeft synodaal Henk Groen deel genomen aan 
deze Inspiratiedag.  
 
Zaterdag 13 sept: kooroptredens in O.K. kerk Haarlem 
 Tijdens Open Monumentendag is de Oud-Katholieke kerk te Haarlem 
podium voor Het Korenlint in Haarlem. Om 14:30 uur is er een optreden 
van kamerkoor La Grenouille, onder leiding van onze koorleidster, Marlie 
Durge. Adres van de kerk is: Kinderhuissingel 76, 2013 AV Haarlem. 
Het Korenlint is op 13 en 14 sept, er doen allerlei koren en vocal groups 
aan mee die optreden op meerdere locaties in de stad. De optredens 
duren 20 minuten en er wordt per half uur gewisseld.  Voor het hele 
programma van het Korenlint, zie korenlint.nl/programma  
 

Het Oud-Katholiek Volleybaltoernooi is terug! 

Maar liefst meer dan tien jaar na de 
laatste editie komt het er eindelijk weer 
van: op Tweede Paasdag 2026 is er weer 
een Oud-Katholiek Volleybaltoernooi! Een 
sportieve en gezellige dag, waarin 
ontmoeting centraal staat. Het 
volleybaltoernooi is een laagdrempelige 
manier om elkaar te ontmoeten en elkaar 
op een andere, gezellige, manier te leren 
kennen. Of je nu een geoefend 

volleyballer bent of voor het eerst het veld op stapt, iedereen kan 
meedoen.  
Voor meer informatie en aanmelding: lees de Oud-Katholiek online. 
https://oudkatholiek.nl/nieuws/2025/08/doe-mee-aan-het-oud-
katholiek-volleybaltoernooi-op-tweede-paasdag/ 
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Parochie van de HH. Adelbertus en Engelmundus 
 
Pastores: Harald Münch, tel. 06-15655684 / Martina Liebler, tel. 06-15656298  
e-mail: pastoor.okijmond@gmail.com 
 
Engelmunduskerk:                   Kon. Wilhelminakade 119, IJmuiden 
Pastorie:                                     Kon.Wilhelminakade 117, IJmuiden,                             
                                                     tel.0255-515260 
 
Kerkbestuur:                              info.okijmond@gmail.com  
                                                     penningmeester.okijmond@gmail.com  
 

Bankrekeningen  
Oud-Katholieke Parochie IJmond 
NL52 INGB 0000 0018 00    
t.n.v. Oud-Katholieke Parochie HH. Adelbertus en Engelmundus te IJmuiden 
voor betalingen, vrijwillige bijdragen, giften etc.  
Graag bestemming van uw gift noteren bij “opmerkingen”, bijvoorbeeld: 
Kerkbestuur / Kerkbalans / Vastenactie / Uitgangscollecte (vermeld de maand)           
Bankrekening De Bolder:  
NL56 RABO 0154 1643 48 
Bankrekening Kruispunt:  
NL81 RABO 0337 4470 47 o.v.v. gift Kruispunt 
 
Website: ijmuiden.oudkatholiek.nl 
Kerkomroep: www.kerkomroep.nl/kerken/21184  
Facebook (besloten groep, u wordt lid door lidmaatschap aan te vragen) 
Autovriendendienst: Coördinator Marjoke de Koning, 0255-515597 
 
Uitvaart in de Oudkatholieke kerk: 
Alles wat binnen in de kerk gebeurt, via uw uitvaartverzorger laten regelen door 
uitvaartverzorger M. Uitendaal, 023-5324486 
 
De Bolder: 
Bloemstraat 124, IJmuiden 
 e-mail: bolder.okijmond@gmail.com  
 
Parochieblad Het Kruispunt:  
Wilt u Het Kruispunt digitaal ontvangen? Laat het ons weten: 
kruispunt.okijmond@gmail.com 
Inhoud van busjes graag overmaken op de bankrekening of op zondag na de kerkdienst 
afdragen in de sacristie aan de kerkmeester-van-dienst t.b.v. kruispunt 
 
Het volgende Kruispunt verschijnt omstreeks 26 november 2025 
kopij inleveren uiterlijk 12 november 2025 
          per e-mail: kruispunt.okijmond@gmail.com  
          of in kastje Kopij Kruispunt op pilaar achter in de kerk  


