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in de nacht van 24 op 25 december overleed Wil Wijker-Vis, bijna 76 jaar oud. 
Wij verloren een zeer gewaardeerd en geliefd redactielid. Moge zij in vrede zijn. 

- Het Kruispuntteam 
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In Memoriam Wil Wijker-Vis  
- Namens het Kruispunt, door Mariska Donker 

Toen eerst Leni Karemaker en daarna Wil mij vroeg om de redactie van het Kruispunt te 
komen versterken heb ik daar na lang wikken en wegen ja op gezegd. We hebben een 
leuke tijd gehad, de samenwerking met Wil was goed en nog gezellig ook! Totdat Leni 
helaas overleed werd het Kruispunt door hen beiden afwisselend gemaakt, Leni deed 
het in elkaar zetten alleen en Wil en ik deden het samen. 
Wil deed het werk met volle overgave, zodra er maar één artikel binnen was begon ze 
meteen om het in het format te zetten, bang om een binnengekomen mail achteraf te 
vergeten, ook al was het nog lang geen redactiesluiting en tijd om aan het echte werk te 
beginnen. Donderdags na de kopijsluiting toog ik naar Wil met m’n tablet onder m’n 
arm. Eerst koffie, in de zithoek, ver weg van de laptop, stel je voor dat we er koffie 
overheen morsen…. En dan nieuwtjes uitwisselen; de OK nieuwtjes, onze kinderen, 
kleinkinderen, vakanties, alles kwam ter sprake. Daarna, aan de eettafel met onze laptop 
en tablet aan het werk; Hebben we alles, staat alles in de goede volgorde, kloppen alle 
data, type- en taalfouten uit de teksten halen, nog een laatste keer bellen of mailen met 
een vraag richting de schrijver, enz. Wil maakte het blad daarna af en stuurde het per 
mail naar mij, dan belden we zaterdag- of zondagmiddag met elkaar om de laatste 
puntjes op de i te zetten zodat Wil het naar de drukker kon sturen.  
Nadat Wil een herseninfarct kreeg kon ze het werk helaas niet meer doen zoals ze zou 
willen en blij waren we dat Marlie er direct insprong! 
 
Maar Wil zou Wil niet zijn als ze niet betrokken bleef, dus stuurde ze regelmatig iets 
door of gaf een tip waar we aan moesten denken. Maar ook op andere terreinen binnen 
de parochie was Wil actief, ik noem een paar dingen: Aktiva, Engelmundus Bazar, lid van 
de Feestcommissie 100 jaar Engelmundusparochie. 
In 1981 is door Pastoor Fred Smit de Historische Kring opgericht met leden uit beide 
parochies. Wil was vanaf de eerste dag lid van de Kring. Op een gegeven moment heeft 
Wil mij hier voor “gestrikt”. Tot de opheffing in 2016 (vanwege gebrek aan nieuwe leden 
en omdat bij de bestaande leden de rek er een beetje uit was) hebben we heel wat 
foto’s met bijhorende namen en anekdotes (die Wil vaak zo uit haar geheugen kon 
oplepelen) doorgenomen voor diverse door de Kring uitgegeven boeken en 
georganiseerde fototentoonstellingen in o.a. Bibliotheek, Adelbertus- en 
Engelmunduskerk. Regelmatig kwam er een berichtje binnen van Wil; heb je dat en dat 
gezien in de IJmuider Courant? Uitknippen en aan Coen geven voor archief Historische 
Kring! 
Maar ook binnen de Landelijke O.K. Kerk heeft Wil haar sporen nagelaten, zij was o.a. 
bestuurslid Oud-Katholieke Vrouwenbond, secretaresse Synodale Commissie en lid van 
de Organisatie Internationaal O.K. congres “Sta op en ga” in 2014. 
Wil heeft alles altijd met veel enthousiasme en positieve inzet gedaan, wij allen zijn haar 
daarvoor zeer dankbaar. 
Wij zullen haar missen. 
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AGENDA EN KERKDIENSTEN 

wo 14-02 19.30 Aswoensdagdienst kerk 
do  15-02 20:00  koorrepetitie kerk  
Zo 18-02 10.00 eucharistie kerk 
wo 21-02 9.30 eucharistie kerk 
wo 21-02 20.00 Vrouwenvereniging Aktiva bolder 
do 22-02 20.00 koorrepetitie kerk 
vr 23-02 14.00 Oec. leeskring RK Driehuis 
zo 25-02 10.00 eucharistie kerk 
wo 28-02 9.30 eucharistie kerk 
wo 28-02 16.00 Haarlemse Geestelijkheid bolder 
do 29-02 20.00 koorrepetitie kerk 
vr 1-3 19.30 vesper kerk 
vr 1-3 20.00 Bijbel&borrel pastorie 
zo 3-3 10.00 eucharistieviering kerk 
ma 4-3 19.00 kerkbestuur sacristie 
wo 6-3 9.30 eucharistie kerk 
wo 6-3 10.00 Open koffiedrinken bolder 
do 7-3 20.00 koorrepetitie kerk 
vr 8-3 14.00 Oec. leeskring bolder 
za 9-3 14.00 kerkopenstelling kerk 
zo 10-3 10.00 eucharistie kerk 
di 12-3 20.00 Mannenvereniging bolder 
wo 13-3 9.30 eucharistie kerk 
do 14-3 20.00 koorrepetitie kerk 
za 16-3 14.00 kerkopenstelling kerk 
zo 17-3 10.00 eucharistie kerk 
wo 20-3 9.30 eucharistie kerk 
wo 20-3 20.00 Vrouwenvereniging Aktiva bolder 
do 21-3 20.00 koorrepetitie kerk 
vr 22-3 14.00 Oec. leeskring RK Driehuis 
za 23-3 14.00 palmpaasstokken maken bolder 
za 23-3  14.00 kerkopenstelling kerk 
zo 24-3 10.00 Palmpasen viering kerk 
ma 25-3 14.00 pastorale commissie pastorie 
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wo 27-3 9.30 geen eucharistie  
do 28-3 19.30 Witte Donderdag viering kerk 
do 28-3 20.15 koorrepetitie kerk 
vr 29-3 15.00 Goede Vrijdag Kruisweg kerk 
vr 29-3 19.30 Goede Vrijdag dienst kerk 
za 30-3 14.00 kerkopenstelling kerk 
za 30-3 20.00 Paasnacht viering kerk 
zo 31-3 10.00 Paasdag viering kerk 
wo  3-4 9.30 eucharistie kerk 
wo 3-4 10.00 Open koffiedrinken bolder 
do 4-4 20:00 koorrepetitie kerk 
vr 5-4 14.00 Oec. leeskring bolder 
vr 5-4 19.30 vesper kerk 
vr 5-4 20.00 Bijbel&borrel pastorie 
za 6-4 14.00 kerkopenstelling kerk 
zo 7-4 10.00 eucharistie kerk 
ma 8-4 20.00 kerkbestuur sacristie 
di 9-4 20.00 Mannenvereniging bolder 
wo 10-4 9.30 geen eucharistie  
wo 10-4 15.00 seniorenmiddag bolder 
do 11-4 20.00 koorrepetitie kerk 
za 13-4 14.00 kerkopenstelling kerk 
zo 14-4 10.00 eucharistie kerk 
wo 17-4 9.30 eucharistie kerk 
do 18-4 9.30 Oec. overleg bolder 
do 18-4 20.00 koorrepetitie kerk 
vr 19-4 14.00 Oec. leeskring RK Driehuis 
za 20-4 14.00 kerkopenstelling kerk 
zo 21-4 10.00 eucharistie kerk 
wo 24-4 9.30 eucharistie kerk 
wo 24-4 16.00 Haarlemse Geestelijkheid bolder 
do 25-4 20.00 koorrepetitie Kerk 
Za  27-4 14.00 kerkopenstelling kerk 
zo 28-4 10.00 eucharistie kerk 
wo 1-5 9.30 eucharistie kerk 
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wo 1-5 10.00 Open koffiedrinken bolder 
do 2-5 20.00 koorrepetitie kerk 
vr 3-5 14.00 Oec. leeskring bolder 
vr 3-5 19.30 vesper kerk 
vr 3-5 20.00 Bijbel&borrel pastorie 
za 4-5 14.00 kerkopenstelling kerk 
zo 5-5 10.00 eucharistie kerk 
ma 6-5 20.00 kerkbestuur bolder 
wo 8-5  geen eucharistie  
do 9-5 10.00 Oec. viering kerk 
za 11-5  geen kerkopenstelling  
zo 12-5  geen eucharistie  

 
 
BIJ AGENDA EN KERKDIENSTEN 

• Woensdag 14 februari om 19.30 vieren we Aswoensdag. In deze dienst 
krijgen we as opgelegd en openen we de vastentijd die veertig dagen zal 
duren. 

• De lectoren van onze parochie Rick en Thomas willen weer regelmatig 
vespers bij ons in de kerk houden. En wel op de eerste vrijdag van de maand 
om 19.30 in de zijkapel van de kerk. De komende data zijn vrijdag 1 maart, 5 
april en 3 mei. Afwisselend zal één van de lectoren voorgaan of de pastoor. 
We volgen het klassieke model van de vespers maar gebruiken wel 
eigentijdse teksten. Een mooi moment om een korte bezinning te hebben 
vlak voor het weekend. 

• De verbouwingen van de straten rondom de kerk schieten aardig op. 
Daarom durven we het aan om op zaterdag 9 maart weer met de 
kerkopenstelling te beginnen.  

• Tijdens de eucharistie op zondag 10 maart zal Auoun Koridon de olie 
van de geloofsleerlingen ontvangen. Auoun wordt in de paasnacht gedoopt. 
Bij een volwassenendoop wordt de zalving op een voorafgaande zondag 
gedaan. 

• Zaterdag 23 maart is er om 14 uur in De Bolder palmpaasstokken 
versieren. Bij die gelegenheid wordt aan de kinderen en jongeren ook het 
paasverhaal verteld. De volgende ochtend worden de palmpaasstokken in de 
Palmzondagviering gezegend. 
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• Zondag 24 maart vieren we om 10 uur Palmzondag in de kerk. Met 
gewijde palmtakjes houden we een processie. We herdenken hoe Jezus 
Jeruzalem is binnengetrokken, hoe hij probeerde mensen mee te nemen naar 
zijn Vader. Maar velen begrepen hem niet. Pas met Pasen gingen sommigen 
de ogen open. Het gaat bij Jezus om leven vanuit geloof, hoop en liefde. En 
niet vanuit macht, geld en status. 

• Donderdag 28 maart vieren we om 19.30 uur Witte Donderdag. Jezus 
viert afscheid van zijn volgelingen. En ergens horen wij daar ook bij. Hij laat 
ons de heilige maaltijd achter die ons voorgoed met elkaar en met hem 
verbindt, die ons de hemel opent. 

• Vrijdag 29 maart is Goede Vrijdag. De hele dag staat in het teken van het 
wrede overlijden van Jezus. Om 15 uur bidden we in de kerk de Kruisweg. 
Het is het uur van Jezus’ heengaan.  

• De Goede Vrijdagdienst is  om 19.30 uur. We vieren wat Jezus met heel 
zijn leven en zijn overgave aan het kruis voor ons heeft gedaan: het paradijs 
geopend! Hij heeft ons laten zien dat we ook in deze wereld de kracht vinden 
het kwaad te weerstaan, ons niet te laten verslaan door zonde en dood. 

• Zaterdag 30 maart vieren we om 20 uur Paasnacht. Het is volbracht. Er is 
een begin gemaakt om het donker te vervangen door het licht. Niets en 
niemand in deze wereld is uiteindelijk sterker dan Jezus de Christus. Met hem 
kunnen we verrijzen tot een hoop die nooit vergaat.  

• In de Paasnacht zal Auoun Koridon gedoopt worden. Hij wordt 
opgenomen in het lichaam van Christus, dat is onze gemeenschap. 

• Zondag 31 maart vieren we om 10 uur Paasdag. Jezus is van de doden 
opgestaan. Hij begint vanaf nu aan mensen te verschijnen. Wij, de wereld, 
alle mensen zijn uitgenodigd hem te volgen. Leven vanuit de kracht die Pasen 
ons mensen geeft. 

• In de viering van Beloken Pasen (zondag 7 april) om 10 uur zullen 
Martina Liebler en Harald Münch vieren dat zij 40 jaar geleden hun huwelijk 
hebben gesloten. 

• Woensdag 10 april om 15 uur is er weer een seniorenmiddag. Ook de 
korte dienst vooraf zullen we in de Bolder houden. 

• Zondag 21 april zal de viering van 10 uur nogal druk worden. De bisschop 
komt om een aantal jongeren het vormsel toe te dienen. En de OKBV viert 
dat zij 90 jaar bestaat. 

• In de viering op zondag 5 mei om 10 uur zingt het Hoorns Byzantijns 
Mannenkoor. Op deze zondag vieren orthodoxe christenen hun Pasen. 
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WISSELING VAN DE WACHT 
 
De Bolder 
Op 31 januari zijn Jorge en Rafaella Pinto-Francisco gestopt als beheerder van 
de Bolder. Wij zijn hun van harte dankbaar dat ze te midden van de coronatijd 
bereid waren het beheer op zich te nemen. Maar nu was het voor hen tijd om 
nieuwe stappen in hun leven te nemen. Nogmaals hartelijk bedankt! 
Met ingang van 1 februari is er een nieuwe Boldergroep van start gegaan. Het 
zijn Janny Schoon, Jenny van Os, Magda Dalmeyer en Ewoud Kruijver. 
Kerkbestuur 
In december is Irma Sinnige toegetreden tot het kerkbestuur. Samen met Edwin 
Gravemaker zal ze de functie van penningmeester uitvoeren. Irma doet de 
boekhouding en Edwin vermogensbeheer, collectes en kerkbalans. 
 
VAN HET PASTORAAT 
 
VERHUISD 

Tini Zoer-Glas is op 18 januari van de Vechtstraat verhuisd naar het W. F. 
Visserhuis, kamer 306, Houtmanstraat 1, pc 1972 EE IJmuiden; en u bent 
altijd welkom bij haar voor een bezoekje. 
Tonya Borst is ondertussen voorgoed verhuisd naar Breezicht.  
 
ZIEKENBOEG 
Roelof Jan Rill is naar een aantal ups en downs weer thuis. Hij heeft nog een 
hele weg te gaan. Gelukkig bleek de tumor goedaardig. Maar door de operatie is 
zijn suiker helemaal van slag en dat heeft consequenties voor een aantal 
organen. 
Corrie Vellinga is vorige week gevallen en heeft zich de heup gebroken. 
Ondertussen is zij succesvol geopereerd en opgenomen in Velserduin voor 
revalidatie. 
 
OVERLEDEN 
Gerda Blokland  is op zaterdag 23 december tegen 16.30 in de Moerberg op de 
leeftijd van 92 jaar na een kort ziekbed onder gebed overleden. Ze was een 
trouw en meelevend lid van onze gemeenschap. 
We namen afscheid van haar op vrijdag 29 december tijdens de avondwake in 
onze kerk. De volgende dag is zij in besloten kring op Westerveld gecremeerd. 
Moge zij rusten in vrede! 
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Wil Wijker is in de nacht van 24 op 25 december aan een hartstilstand 
overleden. Met haar verloor onze parochie en de gehele kerk een 
vooraanstaand meelevend lid.   
We hebben afscheid van haar genomen op woensdag 3 januari met een 
avondwake en op donderdag 4 januari met een uitvaartdienst. 
Moge zij rusten in vrede! 
 

 
BERICHTEN 
 
Dankbetuiging 
Ons 60 Jarig Huwelijksjubileum op 26 november 2023 werd niet alleen gevierd 
met een mooie Eredienst, maar bovendien opgeluisterd met Byzantijnse 
Koorzang. De vierstemmige Zegenbede klonk prachtig! Het was fris in de Kerk 
maar wij werden hier warm van. De vele cadeautjes, felicitaties, kaarten en een 
mooi gemaakte ” slinger” van de kinderkerk die ons ook nog toezongen. 
Dat waarderen wij enorm. 

- Cees en Rietje van der Oord-de Rijk 

Bedankt voor jullie steun 
Beste Gemeenteleden, wij willen jullie danken voor alle medeleven, kaarten en 
lieve woorden.  Het is voor ons een grote steun geweest en is dat nog steeds. Ik 
ben op weg naar een goed herstel. Ik ben er nog lang niet maar heb er alle 
vertrouwen in u allen weer snel te zien in de kerk.  

- Met vriendelijke groet, Els en Roelof-Jan  

Dank aan onze dirigente 
Ik wil via het Kruispunt iemand in het zonnetje zetten, (heeft ze wel verdiend) en 
wel onze dirigente Marlie. Steeds denken we, dat lied, die gezangen, het 
Byzantijns, dat lukt ons nooit, maar dankzij Marlie stonden we dat toch weer te 
zingen. Dat ging niet altijd met een lach, want o, ze kan streng zijn.  Iedere 
donderdagavond komen we bij elkaar om te oefenen. Even pauze met koffie en 
thee, (nee dan komt de advocaat niet op tafel) om de kelen te smeren. 
Is het tijd, dan nog even napraten, muziekstandaards weer op zijn plek, lichten 
uit en dan met een fijn gevoel naar huis.  
Marlie nogmaals bedankt! Ik denk dat ik dit ook namens het koor mag zeggen.  

- Groetjes, Jenny van Os 
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Dank voor de excursie naar Museum Catharijneconvent  
Met groep van 15 personen, bestaande uit een aantal koorleden, 
belangstellenden uit de parochie, en Marlie, zijn we op vrijdag 19 januari met 
een busje (betaald door een sponsor) naar Museum Catharijneconvent in 
Utrecht geweest, waar een tentoonstelling was van “Fashion for God” met 
kostbaar Middeleeuws borduurwerk. Het borduurwerk op de paramenten werd 
door “kloppen” uitgevoerd. Kloppen waren ongehuwde vrouwen, die graag een 
religieus leven wilden leiden .Ze werden ook wel “geestelijke maagden” 
genoemd, en omdat een kloosterleven voor hen niet meer mogelijk was in de 
nieuwe Republiek, groepeerden ze zich rondom schuilkerken. Er waren 
prachtige kazuifels, met de hand geborduurd. 
We hebben er een gezellige dag van gemaakt met ons allen. Dank aan Janny en 
Jenny, die voor ons allemaal een lunchpakket hadden gemaakt (inclusief een 
pakje fris en een mandarijntje!). Het leek wel een schoolreisje. We hebben 
genoten! We bedanken ook de sponsor die voor een busje gezorgd heeft, Janny 
en Jenny voor het voorbereidende werk en Marlie voor de organisatie. 
Door bemiddeling van Wil Wijker mochten we een aanvraag indienen bij het A. 
Ahuysfonds voor een vergoeding van het vervoer. Vanwege alle drukte tijdens 
de Advents- en Kersttijd, was de excursie doorgeschoven naar januari, en kwam 
het bericht dat de aanvraag was toegekend. 
Wat een mooie herinnering aan Wil! 

- Namens ons allen, Elly Kuiter 
 
In Memoriam Gerda Blokland 
Net voor Kerst is Gerda Blokland  in de Moerberg overleden. Ze was er vorig jaar 
naartoe verhuisd en het beviel haar tegen alle verwachting in uitstekend. Het 
leek goed met haar te gaan. Maar een paar dagen voor kerst ging het plotseling 
slecht met haar. Ze moest in bed blijven liggen en kreeg tegen het einde zelfs 
morfine vanwege haar onrust. Bij haar heengaan kon ik gelukkig aanwezig zijn 
en haar in gebed begeleiden. 
Gerda was een vrouw die enerzijds heel actief in de parochie was. Ze deed mee 
bij de kinderkerk, de vrouwenvereniging en was de steunpilaar op de 
achtergrond van haar man Jan in zijn tijd als uitvaartleider bij de OKBV; aan de 
andere kant was zij niet gelukkiger dan in de kring van haar kinderen en 
kleinkinderen. De familie, dat was haar leven en het onderwerp van gesprek dat 
haar voorkeur had. Liefde gaf zij en liefde ontving zij in de kring van haar 
dierbaren.  
Moge zij rusten in vrede! 

- Pastoor Harald Münch 



 11 

Bij de uitvaart van Wil Wijker sprak dochter Léonie een prachtig In Memoriam 
uit in een volle kerk. Helaas was het door onvoldoende geluidsversterking in een 
deel van de kerk niet goed te verstaan. Op verzoek van Het Kruispunt heeft 
Léonie de tekst gestuurd voor plaatsing.  
 
In memoriam Wil Wijker  

- door Léonie Wijker 
In de kerstnacht overleed Wil Wijker, bijna 76 jaar oud. Haar uitvaart was op 4 
januari 2024 waar ik het volgende voorlas:  
25 December, midden in de winternacht, ging de hemel open.  
Willy Vis werd op 3 januari 1948 geboren op 400 meter van het kerkgebouw, in 
de Oranjestraat. Mijn moeder was enig kind van ouders en grootouders die 
ontzettend van haar hielden. Ze groeide op in IJmuiden-West en haar jeugd was 
echt zoals je je dat voorstelt bij de jaren 50. Veel vrienden en familie in de buurt. 
De winkel aan de overkant, De Blue Diamonds. Mijn grootouders waren 
moderne, betrokken mensen en er werd veel ondernomen. Mijn moeder 
speelde accordeon! 
Mijn moeder ging na de MULO werken bij het Rode Kruis ziekenhuis op de 
administratie. Ze was lid van DGS, deed mee aan de oud-katholieke 
sportweekenden (mijn moeder was helemaal niet zo sportief aangelegd, maar ze 
had gelukkig haar bloedfanatieke vriendin Liesbeth). Met haarvriendinnen ging 
ze dansen. Die tijd legde het fundament voor een levenslange en geweldige 
vriendschap met Liesbeth en Anneke. 
In 1968 kreeg ze verkering met Jaap Wijker en in 1971 trouwden ze in dit 
kerkgebouw. Ze woonden in die tijd bij mijn opa en oma Vis op zolder. Mijn 
moeder werkte en mijn vader studeerde nog. In 1973 kregen ze mij en mijn 
moeder bleef heel vooruitstrevend eerst nog werken bij de IJ-mortel in 
Beverwijk. Ik was dan bij mijn oma, die om de hoek woonde. In 1975 werd 
Maarten geboren en toen stopte ze met werken. 
Haar leven speelde zich af rondom ons gezin, ze deed thuiswerk voor Fokker, zat 
in de oudercommissie van onze lagere school en was actief in dit kerkgebouw. 
Ze was lid en zat in het bestuur van de vrouwenvereniging Activa, was 
zondagsschooljuf, was jarenlang marktmeester van De Bazaar, zat in het 
bondsbestuur van de Vrouwenbond, en legde haar ziel en zaligheid in de 
Historische Kring van deze kerk. Dit resulteerde in de uitgaven van diverse 
boeken over het reilen en zeilen van deze parochie. Ze zat in het kerkbestuur, 
het comité 100 jaar OK-IJmond, de synodale commissie van de landelijke kerk en 
in de organisatie van het OK congres in Utrecht. De laatste jaren zat ze in de 
redactie van Het Kruispunt, wat ze met veel plezier deed. 
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Als kind vroeg ik haar eens wat God was. Ze zei: ik weet het niet goed maar ik 
voel wel dat het iets is dat altijd bij me is. Ze hield van de rituelen binnen de 
kerk. Het is fijn om je geliefden een uitvaart te kunnen geven, vertelde ze me. Ze 
was dol op het zingen van de ouderwetse paasgezangen waarvan we er tijdens 
uitvaart ook enkele zongen. Inhaken en meedeinen. 
Altijd was ze thuis als wij uit school kwamen. Zij was de spil van ons gezin. Er 
waren in die tijd zorgen om de gezondheid van Maarten, waar ze regelmatig 
mee naar het ziekenhuis gingen. Eind jaren 80 ging ze werken bij de bibliotheek 
Velsen. Er ging een wereld voor haar open! Het werken bij de bibliotheek was 
haar, met haar brede ontwikkeling, op het lijf geschreven. En een boeken dat wij 
thuis hadden! Ze werkte daar tot aan haar pensioen. 
Ze genoot enorm van haar kleinkinderen. Alle 5 waren ze totdat ze naar de 
basisschool gingen, op donderdag bij oma. Ze was dol op ze en hield goed in de 
gaten waar iedereen mee bezig was. En dan weer kijken bij een sportwedstrijd, 
vioolconcert of schoolmusical (soms twee op een avond). Bij het kerstdiner met 
muziekinstrumenten Midden in de winternacht zingen. 
Mijn moeder was heel omgevings-sensitief. Zij was zich bewust van de noden en 
gevoelens van anderen en voelde goed aan wat gepast was in bepaalde 
situaties. Daar handelde ze dan actief op door langs te gaan of in de afgelopen 
jaren: te appen. Haar telefoon was haar lifeline. 
Wij deden veel samen. Sinds corona ook vaak koffie doen via FaceTime. Ieder 
jaar een tripje samen, voor het laatst in 2021 samen naar Parijs. Ze was er altijd 
voor ons, altijd. Ik was zo trots op mijn sterke moeder. 
Na het herseninfarct is ze nooit meer de oude geworden. Het leven werd 
moeilijker en alledaagse dingen ingewikkeld. Je zelfstandigheid verliezen, als je 
zo zelfstandig was als mijn moeder, viel haar zwaar. En oh wat heeft ze het 
geprobeerd, haar best gedaan. Met de hulp van mijn vader leek het nog best 
wat. De laatste weken waren we veel bij ze en zagen we wel hoe weinig ze 
eigenlijk nog kon. Het maakte haar onzeker en dat is niet wie zij was: Een sterke 
vrouw met een scherpe geest die er altijd was voor ons en voor een ander. 
Midden in de winternacht, ging de hemel open. 
Ondanks winter, sneeuw en ijs, bloeiden alle bomen, want het hemels 
paradijs is voor haar gekomen. 
Namens Jaap, Nico, Maarten en Birgit en de kleinkinderen van Wil wil ik 
iedereen enorm bedanken voor het medeleven, de prachtige bloemen, 
de vele kaarten en e-mails. Ook iedereen die geholpen heeft haar 
uitvaart zo prachtig te laten zijn, heel erg bedankt. Onderdeel uitmaken 
van een gemeenschap als de onze is een groot geschenk. 

- Léonie Wijker 
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VAN DE LANDELIJKE KERK 
Herderlijke groet bij het begin van de vastentijd 2024  

- Van de bisschoppen 
Geroepen om te getuigen 

God roept de mens op weg te gaan, 
zijn leven is een reis. 

‘Verlaat wat gij bezit en ga 
naar ’t land dat Ik u wijs.’ 

OKG 802, tekst Henk Jongerius OP 
 
Zusters en broeders,  
De vastentijd nodigt ons uit om even stil te staan en na te denken. Veertig dagen 
verminderen we bewust de snelheid van ons dagelijks leven om te beseffen in 
welke patronen en ritmes we normaal zitten. We geven onszelf ruimte voor 
reflectie op de dingen die onze agenda en ons hoofd vullen. Voeden deze keuzes 
onze hoop? Helpen ze ons met datgene waar we ons ooit toe geroepen wisten? 
Bevestigen ze je in je roeping als vrij mens en kind van God? 
We nemen afstand door een stapje terug te doen. Van een afstand zie je waar je 
eigenlijk mee bezig bent. Alsof je in een pauze op een parkeerplaats tijdens een 
lange reis het verkeer voorbij ziet razen en dan denkt: ‘Zat ik daar net ook in? 
Moet ik daar straks weer aan meedoen? Is dat wel verstandig?’ Losgekomen van 
onze gebruikelijke routines krijgen we ruimte om tot onszelf te komen. Stilte 
werkt weldadig. In de stilte luisteren we fris naar de stem die ons geroepen 
heeft op weg te gaan. 
Afstand nemen is dan ook keuzes maken door, zoals Henk Jongerius het 
beschrijft in zijn lied, te verlaten wat we bezitten. We laten gewoonten los die 
ons afleiden van wat we eigenlijk zouden willen of moeten doen. Dat is wat we 
traditioneel ‘vasten’ noemen. En we richten ons op wat nieuwe inspiratie 
oplevert, iets waaraan we duurzaam kunnen vasthouden. Dat is de positieve 
lading van de vastentijd. 
Ons reisdoel is het feest van opstanding uit de dood. De ‘idiote dood’, zoals 
Wende hem noemt op haar album Sterrenlopen, lijkt overal om ons heen te zijn. 
We ondervinden dit aan den lijve in onze eigen kwetsbaarheid, in onze pijn en 
eenzaamheid, in het lijden dat we soms ongewild elkaar aandoen. Alsof dat 
dagelijkse leven nog niet uitdagend genoeg is, zijn er politieke en religieuze 
leiders die hun uiterste best doen om het goede leven genadeloos uit onze 
wereld weg te werken. Wanneer we beelden zien en verhalen horen uit het 
Heilig Land, Oekraïne en andere oorlogsgebieden, lijken deze leiders goed in hun 
opzet te slagen. 
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In onze harten brandt de vraag: waarom laat God dit allemaal toe? Een pasklaar 
antwoord op deze vraag hebben we niet en geeft ook de Bijbel niet. Het lijden 
van de knecht van de Heer zoals Jesaja dat aangrijpend beschrijft herkennen we 
in de weg die Jezus gaat. De machten van het kwaad blijken in de Goede Week 
uiteindelijk alleen de dood te brengen en zijn daarmee vergelijkbaar, heersers 
van het niks. Daartegenover staat de weg die Jezus gaat, door dat lijden heen, de 
weg die uitkomst en redding brengt en verder reikt dan de dood. Dat is de weg 
waaraan niemand beperkingen kan opleggen: liefde tot het uiterste. 
Hoe doen wij in deze tijd vol crises zelf iets om op te staan tegen het kwaad? 
Ook daarop is het antwoord niet eenvoudig. In onze verlegenheid kunnen we 
tenminste bidden voor slachtoffers van het kwaad, vragen om de bekering van 
geweldplegers en haatzaaiers, en om vergeving voor alle schuldigen, inclusief 
onszelf. We kunnen solidariteit uitspreken met mensen die lijden onder honger 
en geweld, en voor hen collecteren in de vastenactie. En geïnspireerd door onze 
stille bezinning en stamelende gebeden, door onze vieringen en ontmoetingen, 
kunnen we hopelijk doodse, platgetreden wegen verlaten, om met nieuwe 
kracht de weg te volgen van de liefde, die ons gewezen is. 
Toen Jezus na zijn veertig vastendagen in de woestijn op de proef werd gesteld, 
weerstond hij de verleiding om door kracht en geweld een betere toekomst af te 
dwingen. Jezus greep niet de macht, hij trad helend op, hij handelde op 
ooghoogte, van mens tot mens. In al zijn ontmoetingen met vriend en vijand 
belichaamde hij Gods toekomst met liefde en vrijheid. Telkens ging daarbij het 
woord van Gods bevrijding voorop, het woord dat vervolgens werkelijkheid 
werd in het leven van mensen. 
Tijdens de retraite van de geestelijken van onze kerk spraken we dit jaar in de 
benedictijnse St.-Willibrordsabdij in Doetinchem over onze roeping, aan de hand 
van het werk van enkele moderne Nederlandse dichters. We werden 
uitgenodigd om in de kring te vertellen over wat we zelf als roeping hebben 
ervaren. Het was verrassend dat niemand roeping zag als een eenmalige 
gebeurtenis. Ook had niemand de ervaring dat je even met boven kunt bellen 
om te horen wat je moet doen of laten in het leven. 
Roeping, zo hoorden we, is eerder iets als een bevestiging van wat je aan goeds 
probeert te doen. Roeping is als de diepste bevestiging van je eigen bestaan die 
je bij je doop toegesproken krijgt. Zoals de stem klinkt bij de doop van Jezus, zo 
geldt het bij ieder die in zijn naam gedoopt wordt: ‘Jij bent mijn geliefd kind, ik 
zal je niet verlaten.’ Aan de ene kant is die roeping voor elk mensenkind eens en 
voor altijd gegeven. Je bent geliefd en God laat je op je weg door het leven niet 
los. Je bent geroepen om op jouw unieke manier een verkondiger van vreugde 
te zijn. Mensen roepen elkaar Gods naam toe, in de overtuiging dat Hij er zal zijn 



 15 

voor jou. De hemelse zegen die je zelf hebt ervaren, geef je aan anderen door. 
Zo wordt de mens tot bron van zegen. 
Tegelijkertijd is onze roeping een uitnodiging om met vallen en opstaan ons 
vertrouwen in Gods goedheid in elke vezel van ons bestaan te laten indalen, en 
soms ook door crises heen opnieuw te ontdekken. Bij de talloze vragen die ons 
in deze tijd overspoelen is het niet altijd meteen duidelijk wat we moeten doen. 
Toch hebben we wel een helder kompas om te navigeren door alle stormen, 
afleidingen, nepnieuws en verwarring. 
Wanneer een volwassene zich voorbereidt op de doop in de Paasnacht en aan 
het begin van de Veertigdagentijd wordt opgenomen onder de geloofs-
leerlingen, klinkt de grote opdracht: ‘Heb de Heer, je God, lief met heel je hart, 
en je naaste die aan je gelijk is.’ Trouw zijn aan deze roeping tot liefde onthult 
wat waardevol en waarachtig is, wat hoop en toekomst biedt. Gods liefde 
bevestigt ons als mens in ons bestaan, en liefde voor elkaar bevrijdt ons tot een 
zinvol leven.  
Wij geloven niet in een ideologisch systeem van waarheden, of ze nu politiek, 
religieus, theologisch of filosofisch zijn. We geloven in waarheid als bevrijding. 
Waarachtig leven betekent in alle eerlijkheid als vrij kind van God op weg te zijn 
met Jezus Christus, niet begrensd door machten en modes, maar open op het 
volle leven, gedreven door de kracht van de Geest. 
In de veertigdagentijd delen we de reis van het volk van God door de woestijn 
van het leven. We trekken door dorstig land, met de belofte in het hart van 
liefde die verder reikt dan de dood. Houd dus moed, richt je op Christus die je 
geroepen heeft om getuige van Gods toekomst te zijn. God heeft jou lief, sta op! 
Met deze bevrijdende boodschap wensen wij iedereen een gezegende vastentijd 
toe om straks te getuigen van een zalig Pasen. 

Utrecht-Haarlem,  25 januari 2024,  feestdag van de roeping van H. Paulus 
Barend Theodoor Wallet, aartsbisschop van Utrecht  

Dirk Jan Schoon, bisschop van Haarlem 
 
Aanbeveling Vastenactie 2024 

- Amersfoort, Bisschoppelijke Bureau, 13 november 2023 
De opbrengst van de Vastenactie is bestemd voor het ESKULAYAN project van 
onze Filipijnse zusterkerk de Iglesia Filipina Independiente. Op de Filipijnen 
ontvluchten veel gezinnen de armoede in de plattelandsgebieden en hopen zij 
een beter leven te hebben in de grote stad. Maar voor de meesten komt deze 
droom niet uit. Er wordt geschat dat alleen al in Groot-Manilla vier miljoen 
mensen wonen, in geïmproviseerde huizen en hutten in de sloppenwijken van 
de stad en zonder enige infrastructuur. Veel ouders werken op stortplaatsen of 
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in kleine fabrieken. Meestal is hun salaris niet voldoende om een gezin te 
kunnen onderhouden. Daarom moeten kinderen bijdragen aan het 
gezinsinkomen. 
De jongens en meisjes verzamelen afval – meestal op blote voeten en met blote 
handen tussen glasscherven en scherpe metaaldelen. Zij zoeken naar materiaal 
waar ze nog wat geld mee kunnen verdienen, maar worden daarbij blootgesteld 
aan stinkende en giftige dampen. De hygiënische omstandigheden zijn 
catastrofaal; veel kinderen overlijden aan ziekte of vergiftiging. 
Veel meisjes en jongens in de sloppenwijken van Manila hebben door het 
werken op de stortplaats geen tijd voor school en kunnen dus niet lezen of 
schrijven. Daarom werd in 2016 een mobiele school, de “School voor Bewustzijn 
en Vrijheid”, als proefproject opgericht in een vissersdorpje in het zuiden van 
Manilla. Het idee van de initiatiefnemers van de mobiele school was om de 
school rechtstreeks naar de kinderen te brengen en ze daarmee voor te 
bereiden op het naar een normale school gaan. Er werden bussen ingericht met 
meubels, boekenplanken en materialen zoals video’s en didactisch speelgoed. 
Deze bussen rijden in het weekend naar de sloppenwijken van Manilla. 
Vrijwillige leraren geven de kinderen daar les in bestaande multifunctionele 
centra en bereiden de kinderen voor op een bezoek aan een normale school via 
op hun leeftijd afgestemde overbruggingscursussen. De kinderen leren niet 
alleen letters en cijfers maar ook welke rechten zij hebben en hoe belangrijk 
hygiëne en gezonde voeding voor hun ontwikkeling is. Ook de ouders worden 
hierbij betrokken. De kinderen worden getraind om commissies te vormen 
waardoor ze leren sociale relaties met anderen op te bouwen. De gezinnen 
worden aangemoedigd zichzelf te organiseren in basisgemeenschappen. 
De kinderen krijgen op een speelse manier les omdat een speelse manier 
bijdraagt aan hun intellectuele en emotionele ontwikkeling. In de mobiele 
bibliotheek kunnen ze boeken, video’s en educatief speelgoed lenen. Ook leren 
ze hoe ze alleen of in een groep zelfstandig de leerstof van school kunnen 
verwerken en verdiepen. Minstens één keer per maand bieden de docenten een 
buitenactiviteit aan. Hieronder valt bijvoorbeeld het onderhoud van moestuinen 
die de meisjes en jongens onder begeleiding aangelegd hebben. Ze leren zaaien, 
wieden en oogsten. Na elke les krijgen de kinderen een stevige maaltijd die door 
een aantal ouders bereid zijn met de groenten en het fruit uit de moestuinen. 
Het goed functionerende proefproject van de mobiele school heeft de afgelopen 
jaren al 340 kinderen uit vier sloppenwijken in Manilla kunnen ondersteunen. 
Dit project wordt gesteund door Missie Sint Paulus die daarbij samenwerkt met 
de Duitse Oud-Katholieke Kerk. Het streven is om de mobiele school in nog meer 
sloppenwijken in te zetten. Draagt u daar uw steentje aan bij? 
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VAN HET KERKBESTUUR 
 

Verslag van de 117e Kerkbestuursvergadering op 8 januari 2024 
- Marlie Durge, 2e secretaris 

Op de agenda: een vraag van de Velser Gemeenschap, of onze kerk 
beschikbaar is voor concerten. Evaluatie van kerstconcert en -vieringen; 
de byzantijnse dienst volgend jaar op Allerheiligen in plaats van laatste 
zondag van het kerkelijk jaar. Dat was voor het koor te dicht op kerst. Het 
Hoorns Byzantijns koor komt op Pasen van de oosterse kerken (dit jaar 5 
mei); volgend jaar aftuigen en opruimen van de kerstboom en kerststal 
op Driekoningen met na afloop een soepje en een broodje. Pastoraat. 
Bolderbeheer: Jorge en Rafaela stoppen per 31 december. Hij is er om 
20:30 uur voor een afrondend gesprek en we nemen de overdracht door. 
Ook de overdracht van het penningmeesterschap wordt doorgenomen. 
Edwin Gravemaker gaat beleggingen beheren en Kerkbalans; Irma Sinnige 
doet de boekhouding. Linda, die het penningmeesterschap tijdelijk heeft 
overgenomen van Sanne van Putten, geeft Edwin informatie en 
benodigdheden voor Kerkbalans, zorgt voor overdracht van volmachten 
voor de bankrekeningen en stuurt een brief naar het bisschoppelijk 
bureau i.v.m. de nieuwe invulling van penningmeester en dat we 
overwegen om over te stappen op een ander administratiesysteem 
Verslag van de 118eKerkbestuursvergadering op 5 februari 2024 

- Marlie Durge, 2e secretaris 
De Toekomstcommissie vertelde ons over hun onderzoek naar de toekomst van 
parochie en kerkgebouw. Zij hadden daarvoor alle denkbare scenario’s op een rij 
gezet en hier een SWOT-analyse (Strong-Weak-Options-Threats) op losgelaten. 
Zo kregen we een heel breed inzicht gepresenteerd in de mogelijkheden, met 
haalbaarheid, voordelen en nadelen van iedere optie. Het kerkbestuur belegt 
een aparte vergadering om zich te buigen over het vervolg. De commissie werd 
bedankt voor hun grondige voorwerk. De 2e termijn van KB-secretaris Linda 
verloopt binnenkort. Ze wil geen verlenging omdat ze voor haar werk een studie 
gaat doen. Het kerkbestuur roept belangstellenden op zich te melden als 
kandidaat.  
De bisschop heeft de jaarrekening 2022 goedgekeurd en het bestuur 
gedéchargeerd voor het gevoerde beheer. Ook de begroting voor 2024 is 
goedgekeurd onder voorbehoud dat er nog een gesprek plaatsvindt over een 
langetermijnvisie hoe de kosten te verlagen zijn. 
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Berichten uit het pastoraat worden besproken. Er zijn 2 huwelijksjubilea in het 
verschiet die in onze kerk gevierd gaan worden: op zondag 7 april vieren Harald 
en Martina dat 40 jaar geleden hun huwelijk werd ingezegend, en op zondag 25 
augustus vieren Gré en Ab Zwart dat zij 60 jaar getrouwd zijn! 
De volgende vergadering is op maandag 4 maart; die avond komt een delegatie 
van het landelijk bestuur de nieuwe heffingssystematiek toelichten. 
 
VAN DE SENIORENCOMMISSIE 
De Seniorencommissie organiseert 2x per jaar de Seniorenmiddag voor 
parochianen boven de 70 in de Bolder met vooraf een korte kerkdienst. 
Verslag Seniorenmiddag 29 november 2023 

- namens de seniorencommissie, door Anneke Zwart 
Op 29 november jl. verwelkomden wij om 15.00 uur de parochianen in De 
Bolder voor de Seniorenmiddag. In verband met de werkzaamheden aan de 

straat vóór de kerk werd ook de 
kerkdienst in De Bolder gehouden. 
Pastoor Münch ging voor in de dienst 
met ondersteuning van het koor. Het 
was intiem zoals wij als parochianen 
ditmaal in De Bolder met elkaar 
verbonden waren. Na afloop van de 
dienst was er koffie met lekkers. 
Henk Groen verzorgde een 
fotopresentatie die zeer werd 
gewaardeerd door ons allen. Foto’s 

kwamen voorbij uit vroeger tijden. Foto’s van parochianen die ooit de levende 
bouwstenen waren voor onze kerk. 
Na afloop van de fotopresentatie 
was de advocaat met slagroom een 
echte favoriet onder de 
parochianen. Een ieder genoot ook 
van de heerlijke hapjes verzorgd 
door Sonja en Liesbeth. Het was een 
gezellige middag waar men elkaar 
opzocht voor een praatje. Rondom 
17.30 uur eindigde de middag en 
enkele parochianen werden door vrijwilligers naar huis gebracht. Wij willen 
iedereen bedanken die zich voor deze middag heeft ingezet. Fijn dat u er was! 
Op 10 april 2024 is de volgende  Seniorenmiddag. 
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VAN DE KINDERKERK 
Verslag van het project van de Kinderkerk ‘Weet jij hoe laat het is? 

- door de leiding van de Kinderkerk: Nanda Tol 
In het Kruispunt van september meldde ik, dat ik een korte mooie musical had 
gevonden, maar dan heb ik een vader en moeder nodig die de meeste tekst 
hebben en die kunnen en durven te spelen en dat het mooi zou zijn als er meer 
kinderen zijn, leeftijd maakte niet uit.  Helaas had niemand zich opgegeven, dus 
heb ik het script omgebogen tot een verhaal, zoals ook in het kruispunt van 
november stond. 
Advent 
De kinderen kregen het adventsboekje ‘Weet jij hoe laat het is?’ om ook thuis 
naar Kerst toe te leven. In de kerk stond vanaf de eerste zondag van advent tot 
Driekoningen een klok in de kerk die de adventstijd aangaf. Elke zondag kwam 
de klokkenmaker een plaat plaatsen over de wijzerplaat die iets over het verhaal 
van die zondag liet zien en werd het projectlied gezongen met de gemeente.  

- Eerste adventszondag: Hij komt!  

- Tweede adventszondag: Maak plaats! 

- Derde adventszondag: Een tijd om te juichen 

Helaas bleef het hierbij omdat de dienst van de vierde adventszondag overdag 
niet doorging, omdat die op dezelfde datum viel als Kerstnacht.  
Kerst 
De plaat van Kerst op Eerste Kerstdag was voor de Ambo te zien: Jezus is 
geboren. (Zonder de komst van de klokkenmaker en het projectlied.) 
Eerste Kerstdag startten we in de kerk, het was lange tijd twijfelachtig of er wel 
kinderen in de kerk zouden zitten, of dat ze alleen via de diapresentatie 
(PowerPoint) te zien zouden zijn; gelukkig waren er kinderen. 
In plaats van een preek werd door de Kinderkerk het verhaal ‘De Kleine Klok’ 
(oorspronkelijk de Kerstmusical) verteld, met ondersteuning van een 
PowerPointpresentatie met foto’s van de kinderen. De vader en moeder waren 
foto’s van Harald en Martina, die ondanks deze drukke periode bereid waren om 
hun huis ter beschikking te stellen en tijd namen om te poseren voor de 
fotosessie. De liedjes uit de musical die echt bij het verhaal hoorden, werden 
door Betty Gouda (oud leidster kinderkerk) prachtig voorgedragen. Het verhaal 
was eigenlijk een hedendaags verhaal, waar tijd een belangrijke rol speelt, 
anders loopt alles in het honderd en is vol: vol? De tijd stond even stil en zou 
nooit meer hetzelfde zijn. Het is tijd voor een nieuw begin. 
Na het verhaal was er wat lekkers en drinken in de Bolder en kregen de kinderen 
hun knutselpakket. 
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VAN DE VERENIGINGEN 
 

90 JAAR OUD-KATHOLIEKE BEGRAVENIS VERENIGING 

Wat een bijzonder jubileum. En wel om twee redenen. 90 jaar is wel heel lang. 
En er is verder nergens een OKBV dan in IJmuiden. We mogen er trots op zijn. 
In 1916 werd, doordat er in IJmuiden geen gelegenheid was tot opbaren en de 
huizen in die tijd erg klein waren, door de heer P. Tol zijn huis in de Bloemstraat 
ter beschikking gesteld om overledenen in de voorkamer op te baren. Zijn huis 
had schuiframen, zodat de kist door het schuifraam de kamer binnengetild kon 
worden. Hiervoor was mankracht nodig. Door vrijwilligers werd toen de Oud-
Katholieke Dragersvereniging opgericht. 
In maart 1934 ontstond uit de Oud-Katholieke Dragersvereniging de Oud-
Katholieke Begrafenisvereniging IJmuiden. De doelstelling van deze vereniging 
is: Iedere Oud-Katholiek die daartoe de wens te kennen geeft, te doen uitvaren 
in samenspraak met de nabestaanden en de pastoor. Deze bepaling geldt ook 
voor gezinsleden. 
Voor de dragers en het bestuur is het een eer zodoende een belangrijke bijdrage 
aan het leven van de Oud-Katholieke gemeenschap te kunnen leveren. 
Natuurlijk veranderen de tijden. Vroeger waren het vooral teraardebestellingen, 
nu zijn het meestal crematies. Ook wordt het almaar moeilijker voldoende 
vrijwilligers te vinden. 
In elk geval willen we dit bijzondere jubileum vieren in onze kerk, op zondag 21 
april om 10 uur. De bisschop zal in deze viering voorgaan. Het is een mooie 
samenloop van omstandigheden, want de bisschop zal op deze zondag tevens 
het vormsel aan een paar jongeren toe dienen. Zo komen jong en oud, verleden 
en toekomst bij elkaar. 

 
MANNENCLUB VELSEN 

- namens het bestuur, Cees Borst 
Bijeenkomst 12 december 2023 
Henk Tol gaf op de bijeenkomst van 12 december een presentatie over de Duitse oorlogsvloot 
tijdens en na de 1e Wereldoorlog en de slechte afloop van een nieuw type oorlogsschip, de Graf 
Spee, in het begin van de 2e Wereldoorlog.  
Na het uitbreken van WOI in 1914 raakten Duitse oorlogsschepen verschillende malen in gevecht 
met schepen van de Britse oorlogsvloot. Zo vonden er zeeslagen plaats bij de Falklandeilanden en 
op de Noordzee bij de Doggersbank. De grootste zeeslag ooit was het treffen voor de kust van 
Jutland bij het Skagerrak 31 mei - 1 juni 1916 waar aan beide zijden een aantal schepen werden 
vernietigd. De Engelse overmacht was groot. De Duitse admiraal bedacht een truc om de Engelsen 
te ontwijken en naar de thuishaven te ontsnappen, wat lukte en daarmee deze zeeslag uiteindelijk 
onbeslist eindigde. De Duitse oorlogsvloot mocht daarna niet meer uitvaren en bleef tot het einde 
van WOI in de thuishaven liggen tegen de zin van opvarenden die acties voerden over de slechte 
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behandeling die ze kregen. Op 11 november 1918 werd er een vredesverdrag gesloten en stopten 
de vijandelijkheden van WOI. Duitsland had verloren en de geallieerden wilden dat de Duitse vloot 
weg moest uit Duitsland naar een neutrale haven om te worden omgebouwd tot 
koopvaardijschepen. In totaal waren dat 10 slagschepen,11 Slagkruisers en 50 destroyers die 
vernietigd of omgebouwd moesten worden. Omdat alle beslissingen hierover lang duurden en de 
verveling onder de Duitse bemanning groot was besloot commandant Von Reuter in het geheim 
dat bij een bepaald vlagsignaal de schepen tot zinken gebracht moesten worden. Dit gebeurde op 
21 juni 1919 in de haven van Scapa Flow Schotland. Er werden vanaf 1923 diverse 
bergingscontracten getekend om de schepen te lichten want de materialen van de schepen 
zouden veel opbrengen. De eerste bergingen begonnen in 1923 en de laatste was begin 1940. In 
het vredesverdrag werd ook bepaald dat voor de vervanging van de oude Duitse vloot schepen 
niet groter mochten zijn dan 10.000 ton. Na drie jaar van grotendeels geheime studies waren er in 
1924 zeven modellen met diverse variaties ontworpen in de Deutschland klasse. Van de 
Deutschland klasse zijn drie schepen gebouwd waaronder De Admiral Graf Spee in augustus 1932. 
Na het uitbreken van de oorlog in september 1939 werd dit schip ingezet om geallieerde 
vrachtschepen te controleren. Bij de constatering van smokkelwaar werd de bemanning van het 
vrachtschip aan boord van De Graf Spee genomen waarna het vrachtschip tot zinken werd 
gebracht. Na een gevecht met Engelse oorlogsschepen in december 1940 liep De Graf Spee schade 
op en vluchtte de haven van Montevideo binnen. Door politieke manipulatie werd de 
commandant wijs gemaakt dat er een grote Engelse vloot buiten de haven hem opwachtte. De 
commandant begreep dat hij geen schijn van kans had om met zijn schip terug te keren naar 
Duitsland en blies het schip op, ook om zijn bemanning te redden. Hij pleegde 2 dagen later 
zelfmoord in zijn hotel. Veel bemanningsleden van De Graf Spee bleven in Uruguay en bouwden 
daar een nieuw leven op. 
De volgende bijeenkomst is op 9 januari. Henk Tol geeft dan een presentatie over de Lutine en 
daarna hebben we de traditionele nieuwjaarsborrel met hapjes in de pastorie. 

 
Bijeenkomst 9 januari 2024 
Henk Tol gaf op de bijeenkomst van 9 januari een presentatie over de goudschat van de Lutine. De 
Lutine was een door de Engelsen veroverd Frans fregat. In de 18e eeuw na de Franse Revolutie was 
Hamburg uitgegroeid tot de grootste handelsmarkt in Europa. Eind 1700 kwam er echter een 
ernstige handelsstagnatie. De bank van Engeland besloot om de kooplieden in Hamburg financiële 
steun te verlenen door het schip de Lutine met vele goud- en zilverstaven en gouden- en zilveren 
munten naar Hamburg te sturen. 
Op 9 oktober 1799 vertrok de Lutine uit Yarmouth. Het schip kwam echter in een noordwester 
storm terecht ter hoogte van Vlieland en zonk daar in de nacht van 10 oktober. Vele lijken van de 
bemanning waaronder de commandant spoelden aan en werden op het kerkhof van Vlieland 
begraven. Nederland en Engeland waren in oorlog en de Nederlandse regering verklaarde direct 
het wrak tot oorlogsbuit. Ondertussen werden er al illegale bergingspogingen van de goudschat 
ondernomen door lokale bewoners en vissers uit diverse vissersplaatsen langs het IJsselmeer. 
Eind 1800 werden door aangestelde bergers al wat goudstaven en Spaanse zilveren munten 
geborgen. De berging ging door en in 1801 werd een grote vondst gedaan, 45 goudstaven, 25 
zilverstaven, bijna 13.000 Spaanse zilveren munten en vele gouden munten met een geschatte 
waarde van ruim 500.000 gulden. Er werden tot aan 1938 door diverse organisaties met 
verschillende technieken bergingen uitgevoerd, echter met weinig opbrengst. De laatste poging 
om de rest van de schat te bergen werd in 1938 gedaan met de Karimata, een grote 
tinbaggermolen. Er werd veel roestig ijzer en oud hout naar boven gehaald, maar geen grote 
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schat. De lading van de Lutine bestond uit 450 goudstaven van ongeveer 5,5 kilo per stuk en 
ongeveer 150 zilverstaven van ongeveer 25 kilo per stuk en voor een bedrag van 500.000 pond 
sterling aan gouden en zilveren munten. De goudstaven hebben nu een waarde van ongeveer 146 
miljoen Euro en de zilverstaven ongeveer 3 miljoen. In de afgelopen 200 jaar zijn met 19 
bergingspogingen vermoedelijk 104 goudstaven, 98 zilverstaven en 60.000 gouden en zilveren 
munten naar boven gehaald. Wat niemand zeker weet is hoeveel goud en zilver er illegaal naar 
boven is gehaald en dat kon weleens meer zijn dan gedacht. 
De volgende bijeenkomst is op 13 februari. We beginnen met een korte jaarvergadering, waarna 
Arne Münch een wijnproeverij verzorgt. 

 
OVERIGE ACTIVITEITEN IN KERK EN PAROCHIE 
 
Verslag EXCURSIE NAAR MUSEUM CATHARIJNECONVENT - vrijdag 19 januari 

- Culturele commissie 
Superleuk uitstapje naar Museum Catharijneconvent in Utrecht. Er waren 20 

aanmeldingen. Helaas moesten er 5 mensen 
afzeggen, vanwege ziek en zeer, maar de dag 
zelf begon meteen al goed: iedereen was op tijd 
en zat al vroeg heerlijk aan de koffie die 
klaarstond in De Bolder, evenals de 
lunchpakketjes in kleurige tasjes, verzorgd door 
het nieuwe Bolder team.   
Keurig op tijd kwam ook de bus, een leuk klein 

no-nonsense busje van Samtours uit Amsterdam. Vriendelijke, behulpzame, 
rustige chauffeur Sam, met wie alles bespreekbaar was. Om de enorme files 
voor Utrecht te mijden, namen we de toeristische route langs de Vecht.  Keurig 
op tijd in het museum deden we in het restaurant eerst een koppie met happie.  
Onze rondleider, Richard de Beer, zat er ook net te lunchen.  De tentoonstelling 
was adembenemend mooi, en Richard een boeiend verteller, maar dat wisten 
we natuurlijk al van zijn lezing. Hier was hij echt in zijn element, hij was immers 
de aanstichter van deze tentoonstelling. We hebben de groep gesplitst, zodat 
we in twee overzichtelijke ploegjes rondgeleid konden worden en eenieder goed 
kon verstaan en zien waar hij over vertelde. Na nog wat rondgekeken te hebben 
in het museum kwamen we in het restaurant weer bijeen en vierden de 
geslaagde dag alvast met een glas wijn. De terugtocht verliep voorspoedig en 
het was weer heel gezellig in de bus. Bij aankomst ging er zelfs nog een flinke 
ploeg navieren met een maaltijd bij Spijkers. Hartelijk dank aan de Bolderdames 
die voor de innerlijke mens zorgden, het museum waar we als oudkatholieken 
gratis toegang kregen, het A. Ahuys Fonds dat voor ons de bus betaalde en Sam 
van Samtours.nl voor de service.   

https://www.facebook.com/Museum-Catharijneconvent-144873845527116/?__cft__%5b0%5d=AZUc1sSBEYcTWfFcMqZ5_hupPtAYq1udXCQl81hmsdkUWQggZZcKBPQrEyNJR3nVNi5DItURu6v67mzNaxPSbOhGegmP-yxnjP6wv7uMlBWGf0_ntyWSsb8b2p5rvpiWzYLGHj9xlNNcooRbizEMgX6XL804oiWp6bnywXh6Y7d9oEQ1nRL5OughTiUbqCzl2Ug&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Vecht-589807941101891/?__cft__%5b0%5d=AZUc1sSBEYcTWfFcMqZ5_hupPtAYq1udXCQl81hmsdkUWQggZZcKBPQrEyNJR3nVNi5DItURu6v67mzNaxPSbOhGegmP-yxnjP6wv7uMlBWGf0_ntyWSsb8b2p5rvpiWzYLGHj9xlNNcooRbizEMgX6XL804oiWp6bnywXh6Y7d9oEQ1nRL5OughTiUbqCzl2Ug&__tn__=kK-R
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“Was grandioos, moeten we vaker doen. Hartstikke bedankt voor de 
organisatie” – “Erg leuke dag, mooie tentoonstelling, ook genoten van de 
toeristische route” – “Was een leuke dag, veel gezien leuke mensen, goed 

verzorgd, voor herhaling vatbaar – “Wat 
een leuke dag. Ik was altijd al 
geïnteresseerd in textiel. Fantastisch wat 
de rondleider erover vertelde” – “Een 
mooie collectie kerkgewaden en een hele 
fijne dag met z’n allen!’ – “Een geslaagde 
en gezellige dag. Voor herhaling vatbaar”.  
En dat laatste vonden ze allemaal. 
Wanneer gaan we weer? 

 
NIEUWE REIS NAAR ROME 

- door Harald Münch 
We gaan weer op reis! En wel naar Rome  in de week van donderdag 26 
september tot en met dinsdag 1 oktober. Het is een beetje “Rome voor 
gevorderden”. Bepaalde dingen die elke toeristische groep aandoet zoals 
Colosseum en Palatijn doen we niet, maar we gaan naar de Caracalla Thermen, 
maken een wandeling op de Romeinse stadsmuur, bezoeken de Vaticaanse 
tuinen en/of de dodenstad onder de St. Pieter met het graf van Petrus, en nog 
het een of ander. Het probleem is dat je het in Rome nooit 100% van tevoren 
weet. Is er plotseling een staking of een reparatie, dan moeten we misschien 
wat improviseren. 

 Ons hotel is Domus Sessoriana, het paleis van 
de Romeinse keizerin Helena, liggend tegen de 
oude Romeinse stadmuur aan. Vandaaruit 
vertrekken we dan met bus of tram en soms 
lopend naar de bezienswaardigheden. 
Vlucht, hotel met ontbijt, vervoer van en naar 
het hotel in Rome zal ongeveer euro 600 per 
persoon kosten. Er komen dan nog de warme 
maaltijden erbij, kleine entrees en openbaar 
vervoer in Rome. 

We kunnen niet te lang wachten met het boeken, want dan gaan de prijzen 
alleen maar omhoog. Daarom is de deadline waarop u zich uiterlijk moet 
opgeven: 13 maart. Bij Harald of Martina, per mail. 
munchharald@gmail.com 
martina.liebler@ziggo.nl 

mailto:munchharald@gmail.com
mailto:martina.liebler@ziggo.nl
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Parochie van de HH. Adelbertus en Engelmundus 
 
Pastoor H. Münch, tel. 06-15655684,  
e-mail: munchharald@gmail.com 
 
Engelmunduskerk:                         Kon. Wilhelminakade 119, IJmuiden 
Pastorie:                                                Kon.Wilhelminakade 117, 1975 GJ IJmuiden,                             
                                                                tel.0255-515260 
Kerkbestuur: info.okijmond@gmail.com 
 secretaris.okijmond@gmail.com   
 penningmeester.okijmond@gmail.com  
 
Bankrekening Oud-Katholieke Parochie IJmond 
NL52 INGB 0000 0018 00    
t.n.v. Oud-Katholieke Parochie HH. Adelbertus en Engelmundus te IJmuiden 
voor betalingen, vrijwillige bijdragen, giften etc. graag bestemming van uw 
overschrijving in opmerkingen noteren: 
Kerkbestuur / Kerkbalans / Vastenactie / Uitgangscollecte (vermeld maand)           
 
Website: ijmuiden.oudkatholiek.nl 
Kerkomroep: www.kerkomroep.nl/#/kerken/21184  
Autovriendendienst: Coördinator, Marjoke de Koning, 0255 515597 
 
Oud-Katholieke Begrafenisvereniging: 
Uitvaartverzorger M. Uitendaal, 023-5324486 
 
De Bolder: 
Bloemstraat 124, IJmuiden 
 e-mail: bolder.okijmond@gmail.com  
Bankrekening De Bolder:  
NL56 RABO 0154 1643 48 
 
Parochieblad Het Kruispunt:  
Wilt u het Kruispunt digitaal ontvangen? Laat het ons weten: 
kruispunt.okijmond@gmail.com 
 
Bankrekening Kruispunt:  
NL81 RABO 0337 4470 47 o.v.v. gift Kruispunt 
Inhoud van busjes graag overmaken op de bankrekening of afdragen in de sacristie. 
  
Het volgende Kruispunt verschijnt omstreeks 6 mei 2024 
 
kopij inleveren uiterlijk 24 april 2024: 
          per e-mail: kruispunt.okijmond@gmail.com  
          of in kastje Kopij Kruispunt op pilaar achter in de kerk  

mailto:munchharald@gmail.com
mailto:info.okijmond@gmail.com
mailto:secretaris.okijmond@gmail.com
mailto:penningmeester.okijmond@gmail.com
https://ijmuiden.oudkatholiek.nl/
http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21184
mailto:bolder.okijmond@gmail.com
mailto:kruispunt.okijmond@gmail.com
mailto:kruispunt.okijmond@gmail.com

