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VOORWOORD  
 
Doop, verrijzenis en leven! 
 
Dit jaar in de paasnacht is Aïda gedoopt. De paasnacht is bij uitstek het 
tijdstip waarop volwassenen gedoopt worden. Als er geen doop is dan 
vernieuwen we in elk geval onze eigen doop, die wij meestal als een 
baby hebben ontvangen. We hernieuwen onze doop - niet door nog 
een keer met water in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige 
Geest gedoopt te worden, maar door antwoord te geven op de vragen 
naar ons geloof, die bij elke doop hetzij aan de ouder of aan de 
volwassen dopeling zelf worden gesteld. En zo heeft Aïda als 
volwassene dit jaar zelf antwoord op deze vragen gegeven voordat ze 
gedoopt werd. 
 
Maar waarom is de doop zo belangrijk dat we ons elk jaar met Pasen 
op haar bezinnen? Waarom überhaupt steeds maar kinderen of 
volwassenen blijven dopen? 
 
De verrijzenis is het enige wat werkelijk nieuw is onder de zon op 
aarde en dat heeft Jezus gebracht. Al het andere bv. het gebod van de 
naastenliefde, hebben anderen ook op de één of andere manier 
verkondigd. Ook het geloof in God delen wij christenen met andere 
religies. Zelfs een soort eeuwig bestaan voor de ziel kun je in andere 
religies of filosofieën vinden. 
 
Maar verrijzenis of opstanding naar lichaam en ziel, die hier en nu al in 
dit leven kan beginnen en over de drempel van de dood heen leidt, het 
Rijk van God binnen, is iets unieks. Jezus heeft ons getoond dat het 
leven meer is dan biologie of medische wetenschap. Leven is een 
goddelijke eigenschap. Leven heeft zijn oorsprong in God. Leven is iets 
heiligs. Leven komt van buiten onze wereld. 
 
En dat alles heeft Jezus ons voorgeleefd, verkondigd en in zijn 
verrijzenis ervaarbaar gemaakt. De dood heeft hem niet vast kunnen 
houden. Het leven dat van God komt heeft hem doen opstaan en aan 
de greep van de dood ontrukt. Door op te staan uit de dood heeft Jezus 
laten zien dat hij sterker is dan alle levensvijandelijke machten zoals 
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zonde, ziekte, dood. Jezus heeft niet de doodsstrijd afgeschaft, maar 
ons de mogelijkheid gegeven als winnaar uit deze strijd naar voren te 
komen. 
 
Vroeger – en vele kerken doen dat nog steeds - werd de dopeling 
helemaal ondergedompeld in het water. Dat was een symbool voor het 
afdalen in het graf met Jezus. En als de dopeling dan uit het water weer 
naar boven kwam was dat een symbool dat hij weer met Jezus uit het 
graf verrees en het nieuwe leven inging. We doen het nu wat simpeler. 
Bij ons krijgt de dopeling drie keer water over zijn hoofd geschud. 
Maar de betekenis blijft dezelfde. 
 
Dankzij de doop wordt dus de verrijzenis van Jezus onze persoonlijke 
verrijzenis. Door de doop wordt de persoonlijke opstanding van Jezus 
ook mijn bezit en eigendom. Door de doop word ik aan de kant van de 
goede macht geplaatst die mij zo wonderbaar bergt. 
 
Dat heeft ook gevolgen voor ons leven dat we hier nog in deze wereld 
leiden. 
Namelijk, vanuit welke waarden leven we? Vanuit de waarden die de 
doop in de verrijzenis van Jezus ons heeft gegeven? Als dit leven van 
God komt dan delen we allemaal in hetzelfde goddelijke leven. Dan 
moeten we met onze medemensen, met al het menselijke leven met 
eerbied en respect omgaan. Dan is het leven van de ander een gave 
waarvoor we geen angst hoeven te hebben. En misschien geldt dit 
respect dan ook voor de hele natuur? 
 
Met hartelijke groet, 
Pastoor Harald Münch 
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ROOSTER VAN KERKDIENSTEN 
 
 
 
 
 
 
Do. 26-05 10.00 uur Hemelvaart, oecumenische dienst, 
  koffiedrinken 
 
Zo. 29-05 10.00 uur 7e zondag van Pasen, eucharistieviering, 
  Kinderkerk 
 
Wo. 01-06 9.30 uur eucharistieviering, koffiedrinken 
 
Zo. 05-06 10.00 uur Pinksteren, eucharistieviering, kinderkerk, 
  
Wo. 08-06 9.30 uur eucharistieviering, koffiedrinken 
 
Zo. 12-06 10.00 uur Zondag van de Drie-eenheid,   
   eucharistieviering, Kinderkerk, koffiedrinken  

(de parochie Amsterdam komt op bezoek) 
 
Wo. 15-06 9.30 uur eucharistieviering, koffiedrinken 
 
Zo. 19-06 10.00 uur Sacramentsdag, eucharistieviering,  

kinderkerk,  
 
Wo. 22-06 9.30 uur eucharistieviering, koffiedrinken 
 
Zo. 26-06 10.00 uur HH. Adelbertus & Engelmundus,  

eucharistieviering, kinderkerk, koffiedrinken 
 
Zo. 03-07 10.00 uur Zondag na Pinksteren 9, eucharistieviering, 
         Kinderkerk 
 
Zo. 10-07 10.00 uur Zondag na Pinksteren 10, 
   eucharistieviering, kinderkerk 
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Zo. 17-07 10.00 uur Zondag na Pinksteren 11, eucharistieviering 
 
Wo. 20-07 9.30 uur eucharistieviering, koffiedrinken 
 
Zo. 24-07 10.00 uur Zondag na Pinksteren12, eucharistieviering 
 
Wo. 27-07 9.30 uur eucharistieviering, koffiedrinken 
 
Zo. 31-07 10.00 uur Zondag na Pinksteren 13, eucharistieviering 
  
 
BIJ DE KERKDIENSTEN 
 
Aankomende Pinksteren, zondag 5 juni zal er geen gezinsviering zijn. 
We vieren Pinksteren als een hoogfeest volgens onze gewone liturgie. 
Ook de dienst met gelegenheid tot ziekenzalving op de vooravond van 
zaterdag 4 juni zal uitvallen. 
 
Zo kom ik ook bij een paar wijzigingen in het komende jaarrooster die 
de afgelopen tijd met verscheidene groepen in onze parochie 
besproken zijn. 
 
We zullen geen vaste gezinsdiensten een jaar van tevoren inplannen, 
maar kijken bij welke gelegenheden het passend zou zijn en we de 
middelen hebben om een gezinsdienst te vieren. 
 
Ook stoppen we het met het ‘adventskrans maken’ op de zaterdag voor 
de eerste zondag van de advent. 
Het maken van palmpaasstokken op de zaterdag voor Palmzondag 
blijft wel doorgaan. Er is toch altijd ruime belangstelling vanuit de 
parochie, de wijk en van verder weg. 
 
Voorts zullen we een aantal ‘kleine diensten’ laten vervallen omdat de 
verhouding van tijd en energie die vrijwilligers erin investeren en de 
opkomst niet meer in een goede verhouding staan. Dat betreft de 
diensten op de tweede paas- en kerstdag en de algemene 
voorbereidingen in de tijd voor Kerstmis en Pasen. 
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Als voorbereiding op Pasen kun je eigenlijk de viering op aswoensdag 
beschouwen. Aan het begin van de veertigdagentijd bezinnen we ons 
erop hoe we in het leven staan. Vanuit welke waarden we leven. 
 
Maar het is niet alleen afstel. We gaan ook investeren. Zo is de 
belangstelling voor de vieringen op woensdagochtend in de loop van 
het afgelopen jaar duidelijk gegroeid. Daarom houden we nu ook in 
tegenstelling tot vroeger rondom de hoogfeesten op woensdagochtend 
een eucharistieviering en gaan ook in de maanden juni, juli en 
september door. Alleen in augustus houden we een zomerpauze. 
 
Trouwens op de eerste woensdag van de maand zullen we de 
komende maanden (behalve augustus) bij wijze van experiment om 10 
uur een algemene koffieochtend aanbieden voor parochianen en 
mensen van buiten onze gemeenschap. U bent altijd welkom samen 
met vrienden of familie. De pastorale commissie draagt de 
verantwoording voor deze ochtenden. 
 
We zullen ons er ook volgend jaar over buigen hoe we de liturgie in de 
paasnacht vieren. 
 
 
UIT HET PASTORAAT 
 
Vooraf wil ik de seniorencommissie van harte bedanken voor de 
geslaagde seniorenmiddag die ze onlangs voor de 10e keer hebben 
georganiseerd. 
 
Na Pasen zag het even ernaar uit dat het met Jannie de Rijk niet goed 
gaat. Er waren problemen met de gal en de artsen durfden gezien de 
hoge leeftijd ook niet meer te behandelen. Maar wonder boven 
wonder, na een week was zij weer gezond en als het goed gaat kan zij 
in juni haar 100ste verjaardag vieren. 
 
Op vrijdag 22 april in een avondwake en op zaterdag 23 april in de 
kerk en in het crematorium hebben we afscheid genomen van Lien Bil-
Stam.  Een echte Derper. Haar hart had zij daar achtergelaten ook al 
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heeft ze vele jaren met haar voeten in IJmuiden gestaan. Zij en haar 
man waren erg actieve leden van onze gemeenschap. Ze hoorden 
gewoon erbij. De laatste jaren heeft ze in Breezicht gewoond daar is zij 
ook vredig ingeslapen. Moge zij rusten in vrede. 
 
Tjamila Krab is weer thuis. Na een lang verblijf in ziekenhuizen is zij 
nu alweer een paar weken thuis. Het gaat goed met haar. Ze heeft het 
ergste van haar ziekte doorstaan. 
Johan van der Laan verblijft sinds 2 weken in het VUMC voor verder 
onderzoek.  
 
Om de paar weken breng ik bij 5 à 6 mensen regelmatig de communie 
langs. Maar het zou best kunnen dat ik iemand over het hoofd zie. Wie 
graag de communie thuis wil ontvangen omdat hij of zij niet meer naar 
de kerk kan komen, laat het me weten. Ik kom graag langs. 
  
 
UIT DE PAROCHIE 
 
Tijdens het Pinksterweekend zijn wij als parochianen uitgenodigd om 
de schilderijen in de Adelbertuskerk op de begane grond te komen 
bewonderen.  
En zondag 12 juni om 14.00 uur zijn de parochianen uitgenodigd om 
de kerkruimte te komen bekijken. 
 
1 augustus komt het nieuwe jaarrooster voor 2022/23 uit. We zijn altijd 
op zoek naar vrijwilligers, wie zich voor taken wil opgeven of andere 
wijzigingen wil doorgeven kan zich graag bij de pastores melden. 
 
De oecumenische leeskring komt op vrijdagen om 14 uur om beurten 
in de Bolder of in de rooms-katholieke pastorie in Driehuis bij elkaar 
(zie de agenda) 
En als afsluiting gaan we op vrijdag 8 juli naar het museum voor 
kerkelijk kunstbezit ‘het Catharijneconvent’ in Utrecht. Wie mee wil is 
van harte uitgenodigd en kan zich bij de pastores opgeven. 
 
De Bijbelkring komt ook op vrijdag bij elkaar om 14 uur altijd in de 
Bolder (zie agenda). 
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Twee jaar geleden zijn we begonnen met een geloofscursus ‘Mensen 
van de weg’. Vanwege coronabeperkingen heeft deze cursus 
vertraging opgelopen en we zullen de laatste avond houden op 
maandag 6 juni in de Bolder en we beginnen om 18.30 met een 
maaltijd. 
In het najaar is al de tweede cursus van ‘mensen van de weg’ gepland. 
Te zijner tijd hoort u meer daarover. 
 
En met Koningsdag is er ook weer een van onze parochianen in de 
prijzen gevallen. 
Het behaagde zijne majesteit de koning om Roelof Jan een 
onderscheiding te verlenen vanwege zijn inzet voor de gemeenschap. 
 
De pastores zijn met vakantie van 13 juli t/m 25 juli en van 11 augustus 
t/m 31 augustus en afwezig vanaf 1 t/m 4 september i.v.m. het 
internationale oud-katholiekencongres in Bonn. 
 
 
VANUIT HET KERKBESTUUR 
 
Dag parochianen, 
 
U bent gewend om eenmaal per maand een stukje te lezen in het 
Kruispunt betreffende het reilen en zeilen van uw kerkbestuur. 
De vergadering van jl. 9 mei, was voor de honderdste keer! 
Dus had Linda wat lekkers meegenomen voor bij de koffie. 
Altijd lekker om zo de vergadering te beginnen. 
Onze pastoor opent met een gebed en daarna bespreken wij 
de notulen van de vorige vergadering. 
Wat er in de agenda stond was de gemeentevergadering die 15 mei na 
de kerkdienst zou worden gehouden in De Bolder. 
Omdat wij nog niet lang wisten dat Heleen Kersbergen haar 
penningmeesterschap neerlegde wegens gezondheidsredenen, kwam 
er plotseling best veel op het bordje van Sanne terecht. En nam ook 
Linda het een en ander voor haar rekening om toch deze belangrijke 
functie goed te kunnen laten verlopen. 
Maar wij hebben nog steeds een vacature van penningmeesterschap! 
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Schroom niet te vragen wat de taak precies inhoudt, het kan u allemaal 
uitgelegd worden. 
 
Ook werd het beleidsplan besproken wat 15 mei gepresenteerd zal 
gaan worden. Roelof Jan en Caroline zullen als speerpunt, de jongeren 
op zich nemen. 
Hoe kunnen wij onze jongeren meer betrekken bij de kerk? 
Bij de erediensten? Elke zondag wat meer jongeren in de kerk zal een 
ander beeld geven. De kinderkerk heeft tenslotte de kinderen, maar na 
de kinderkerkleeftijd is de oudere jeugd minder in de kerk. Jammer  
maar ook logisch, andere interesses, uitslapen, enige vrije dag in de 
week! Dus hoe draaien wij al die tegenwerpingen om in iets positiefs. 
U gaat er vast nog wel over lezen dit najaar. 
 
Tot zover, volgende maand vergaderen wij weer. 
 
met een hartelijke groet, Caroline Krab-Juffermans 
 
 
Kort verslag van de gemeentevergadering van 15 mei 2022 
 
Voor het eerst weer samen een gemeentevergadering houden in de 
Bolder. Geen afstandsbeperkingen of mondkapjes meer, maar gewoon 
ouderwets samen zijn. Het was goed te zien hoeveel parochianen er 
gekomen waren. Totaal meer dan 30 mensen, buiten het kerkbestuur 
om.  We begonnen met een terugblik op wat er de afgelopen 2 jaar 
tijdens corona gebeurd is. Er werd stilgestaan bij allen die niet meer in 
ons midden zijn en dat waren er toch wel veel.  
Er waren ook positieve zaken te melden: er zijn vier jongeren 
aangenomen, een huwelijksinzegening, twee dopelingen, drie nieuwe 
parochianen tot onze gemeenschap toegetreden. En er waren veel 
mooie initiatieven om elkaar op verschillende manieren een hart onder 
de riem te steken. 
Er werden online diensten uitgezonden via YouTube, georganiseerd 
door Henk Groen en Marlie Durge. En er was zelfs online 
koffiedrinken op de zondagochtend. 
Er is ongetwijfeld nog veel meer, wat ik hier nog niet genoemd heb. 
Ook hiervoor dank aan initiatiefnemers en vrijwilligers! 
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Henk Groen vertelt ons wat er besproken is tijdens de voorjaars 
synode. Er was een groep opgericht na de bekendmaking van de 
nieuwe beleidsstructuur, die dit nieuwe beleid kritisch heeft bekeken. 
De algemene consensus is dat er verder wordt gegaan met de nieuwe 
beleidsstructuur die we nu hebben en de synode heeft dan ook met dit 
nieuwe beleid ingestemd.  
 
Linda Plug vertelt over de verplichtstelling van een Verklaring 
Omtrent Gedrag voor vrijwilligers binnen de kerk voor een aantal 
functies o.a. Kerkbestuursleden, pastoraal assistenten, kosters, 
koorleidster, kinderkerkleiding, dit in het kader van de Veilige Kerk. 
Uiteraard zijn er meer vrijwilligersfuncties binnen de kerk die niet op 
het lijstje staan. Voor deze functies zal i.o.m. Bisschoppelijk Buro 
vastgesteld worden of er wel of niet een VOG nodig is. 
De vrijwilligers voor wie een VOG verplicht gesteld is, zullen 
binnenkort door Linda per email of brief benaderd worden. 
 
Caroline Krab-Juffermans en Roelof-Jan Rill delen mee dat er voor dit 
jaar 1 speerpunt uit het beleidsplan is gekozen dat dit jaar de focus 
heeft. Gekozen is voor ‘jeugd’. Waar is de jeugd? Hoe kunnen we deze 
groep binnen de kerk groter maken? Als er iemand een leuk idee heeft, 
dan dit graag melden bij Caroline of Roelof-Jan of via 
sociaal.okijmond@gmail.com  
 
Een jaar geleden kwam de termijn als penningmeester van Johan van 
der Laan en Cees Borst ten einde. Dit werd niet verlengd vanwege 
leeftijdsrestricties. Heleen Kersbergen en Sanne van der Putten waren 
bereid de taak van penningmeester op zich te nemen. Heleen was 
aangesteld voor de boekhouding, Sanne zal zich voornamelijk gaan 
bezighouden met actie Kerkbalans.  
Inmiddels heeft Heleen ons laten weten haar taak als penningmeester 
vanwege gezondheidsredenen neer te leggen. 
 
We hebben Wai Wah Tam bereid gevonden als administrator te 
fungeren. Wai heeft business administratie gestudeerd. Daar Wai 
oorspronkelijk uit Hong Kong komt en nog druk bezig is onze 
Nederlandse taal onder de knie te krijgen, zal haar man, Stephan Jara, 
haar voornamelijk qua taal helpen bij haar taak. 
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Wai en Stephan zijn al een aantal jaren nauw betrokken bij de 
jongvolwassenen groep. We zijn beiden zeer dankbaar voor hun hulp. 
We zijn uiteraard nog steeds op zoek naar een penningmeester die tot 
het kerkbestuur toe kan treden. Totdat deze gevonden is, zullen de 
betalingen gedaan worden door de secretaris, Linda Plug. Alle 
declaraties kunnen in het bakje van de penningmeester in de sacristie 
gelegd worden, voor vragen m.b.t. declaratie of betalingen, graag 
mailen naar penningmeester.okijmond@gmail.com  
 
Vorige week heeft er een gesprek plaatsgevonden met onze 
beleggingsadviseur van de ING Bank. In 2018 heeft Johan deze 
belegging bij de ING opgezet, met het doel deze belegging te vergroten 
zodat we in de toekomst de vrijwel onvermijdelijke tekorten kunnen 
dekken. De beleggingen in afgelopen jaren zijn goed gegaan. Onze 
beleggingsstrategie op dit moment is duurzaam, met een offensief 
beleggingsprofiel, iets meer risico, maar met een hoger te behalen 
rendement. 
Het rendement wat we in de afgelopen jaren behaald hebben was 
goed: 2019 20%, 2020 7,5%, 2021 16%, maar in 2022 is dit behoorlijk 
gekelderd. In 1e kwartaal 2022 naar -12%, de rest van het jaar kan beter 
gaan, hopen we. Helaas zijn we daarin allemaal afhankelijk van de 
ontwikkelingen rond de oorlog tussen Rusland en Oekraïne.  
Mochten er nog vragen zijn over de cijfers, dan deze vragen graag 
doormailen aan pastoor.okijmond@gmail.com en pastoor Münch zal 
deze vragen bij Wai voorleggen. 
 
Naar aanleiding van vragen die naar voren kwamen tijdens de 
rondvraag, zal het kerkbestuur zich in de toekomst gaan buigen over 
de mogelijkheden om de kerk rolstoelvriendelijker te maken, met name 
de toegang tot de kerk. Ook zullen we gaan kijken hoe we de 
energiekosten voor het verwarmen van de kerk kunnen verminderen, 
zeker gezien de recente prijsstijgingen van gas. 
Verder is er een initiatief om 1x per maand op woensdagochtend een 
gezellig samenzijn met koffie te organiseren. 
Er werd gevraagd wanneer we weer een hand kunnen geven bij 
vredesgroet. Officieel kan het niet, omdat de OKKN dit nog niet heeft 
vrijgegeven.  
 
Linda Plug, namens het kerkbestuur. 
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Van de redactie 
 

Helaas is er door de onverwachte wisseling van 
penningmeesters van onze parochie enige 
verwarring ontstaan over het rekeningnummer 
van ons parochieblad. Gelukkig is er nu 
duidelijkheid en kunnen wij u melden dat u uw 
zeer gewaardeerde gift voor Kruispunt weer over 
kunt maken op het vertrouwde 

bankrekeningnummer NL81RABO0337447047. Bij voorbaat hartelijk 
dank voor uw bijdrage, ook een bijdrage in onze busjes is altijd van 
harte welkom! 
 
 
Bedankjes 
 
Na 2 maanden Janskliniek is het fijn weer thuis te zijn. 
Hartelijk dank voor de bloemen, kaarten, bezoekjes en telefoontjes! 
Lieve groeten, 
 
Til van Herle 
 
Bedankt voor de altaar bloemen! 
 
De altaar bloemen van eerste Paasdag vielen mij toe. 
Wat een prachtig, veelbetekenend boeket op deze dag. Een tak met op 
springen staande rode lelieknoppen, en een vuurrode gerbera – voor 

Rusland. Een schitterende, stralende gouden 
zonnebloem, die zich steeds weer naar de zon richtte 
– voor Oekraïne. Een lange stengel als een vuurpijl, 
een raket met geel/oranje bloemetjes. Een grote 
oranje afrikaan – was daar niet ook al eens een 
Oranje-revolutie? Een leeuwenbek en grote 

bruin/gele chrysanten. Alles in één boeket en in één vaas. 
Kleurenpracht met Pasen, op het Hoogfeest van de Verrijzenis van de 
Heer – in een zorgwekkende en bezorgde wereld! 
 
Fiete Smit-Maan  
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Lieve mensen, 
 
Langs deze weg wil ik iedereen bedanken die mij en mijn ouders 
gesteund hebben tijdens mijn langdurige behandeling tegen 
uitgezaaide borstkanker. De vele kaartjes, de bloemen, de lieve 
beterschap berichten die ik mocht ontvangen via mijn ouders of via de 
app, de gebeden in de kerk en de interesse die iedereen heeft getoond, 
hebben mij, maar ook zeker mijn ouders en mijn vriend Hilbert erg 
goed gedaan! Door jullie hebben wij ons erg gesteund gevoeld in een 
periode van onzekerheid, hoop, zware behandelingen en natuurlijk de 
langdurige beperkingen door Corona, waardoor het voor mij niet 
mogelijk was om familie en vrienden te ontvangen noch te bezoeken. 
Op dit moment zien de controles er goed uit en ben ik hard bezig met 
revalideren, zodat mijn lichaam en conditie zo veel mogelijk kans 
maken op herstel.  
We zien de toekomst positief tegemoet en plukken de dag! 
 
Liefs Rebecca Broek 
 
 
Lieve mensen, 
 
Ik wil jullie graag bedanken voor de 
lieve woorden en wensen die ik 
kreeg voor mijn lintje. En in het 
bijzonder Carla van Leeuwen en de 
mensen die voor mij een aanbeveling 
hebben gemaakt. 
Dank. 
Ridder Roelof Jan   
Lid in de Orde van Oranje-Nassau 
 
 
 
 
                De decorandus en de aanvraagster 
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Dag parochianen 
 
Ik vertel het als eerste aan u omdat 
u het Kruispunt leest. 
En dan hoop ik dat u dit bericht 
deelt met wie u maar wilt. Dus 
ook onder mensen die niet in de 
kerk komen. 
Waar gaat het nu om? 
 
Wij als pastorale en 
seniorencommissie, hebben een nieuw initiatief bedacht. Wij willen 
elke eerste woensdag van de maand bij elkaar komen in De Bolder om 
gezellig met elkaar koffie te drinken en bij te praten. Een soort 
inloophuis. Geen thema, alleen maar gezellig samenzijn en bijpraten. 
De eerste keer zal zijn op 7 september van dit jaar. 
 
Waarom dit initiatief? 
 
Omdat wij het belangrijk vinden om te verbinden en om met elkaar in 
contact te blijven, maar ook nieuwe mensen te ontmoeten. Dus niet 
alleen bestemd voor parochianen of kerkgangers maar voor iedereen 
die gezellig wil bijpraten bij een kopje koffie! 
Komt u ook? 
Voor het gemak, heb ik voor u de data genoteerd: 
7 September dus de eerste keer, dan 5 oktober, 2 november en als 
laatste voor dit jaar 7 december. We starten met de koffie om 10.00 uur, 
eindtijd tja... dat hangt van de gezelligheid af maar dat zal rond 11.00 
uur zijn! 
 
Wij kijken naar u uit! 
 
Een hartelijke groet van Caroline Krab-Juffermans, 
 
namens de pastorale en seniorencommissie. 
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WAT ZIE IK EIGENLIJK IN DE KERK? 
 
De meeste voorwerpen in de kerk zijn gebruiksvoorwerpen. Ze vallen 
niet altijd op, misschien heb je ze nooit opgemerkt.  Ze zijn bedoeld 
voor gebruik in de eredienst. Daarom zijn ze vaak van mooi materiaal 
gemaakt en versierd. In deze rubriek wordt steeds één voorwerp in de 
schijnwerper gezet. Foto’s en beschrijvingen zijn gemaakt door 
museum Het Catharijne Convent te Utrecht, waar de echt kostbare 
voorwerpen uit onze kerk bewaard worden en te bezichtigen zijn. 
Vandaag in de schijnwerper: kaarsenhouders in de vorm van een 

plateau. Waar de 
kerkgangers hun 
brandende kaarsen in 
weg kunnen zetten. 
Bijvoorbeeld na de 
kaarsenprocessie van 
Maria Lichtmis, of op 
Allerzielen, en in de 
Paasnacht als de vers 

gewijde brandende Paaskaars vanaf de hoofdingang de onverlichte 
kerk wordt binnengedragen en de kerkgangers rij voor rij hun kaarsen 
aansteken aan het licht van de Paaskaars waardoor de kerk langzaam 
van achter naar voren verlicht wordt. Een prachtig gezicht, vooral als 
er veel mensen in de kerk zijn. Daarna wordt het grootste deel van de 
viering gelezen en gezongen bij kaarslicht, tot aan de Hallelujazang 
vóór het Paasevangelie want dan gaan de grote lichten aan. 
Objectnaam: kaarsenstandaards 
Situering: sacristie 
Materiaal:  geelkoper 
Datering:  tussen 1700 en 1800 
Stijl:  Barok 
Beschrijving: Vlakke rechthoekige bakken met opstaande randen, 
staande op vier bolpootjes. Op de bakken spoelvormige pinnen. 
-Kaarsenstandaards met drie rijen van vier pinnen, waarvan de 
middelste rij hoger is. 
Kaarsenstandaards zijn in 1890 aan de kerk van IJmuiden geschonken 
 
Marlie Durge, culturele commissie 
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De kinderkerk 
 
In de kerk hangt een mooie slinger met vlaggen van het project ‘ben jij 
klaar voor het feest?’ Aan de ene kant met de verhalen, die we in de 
Veertigdagentijd hebben verteld. Elke week kwam er een nieuwe vlag 
bij. Aan de andere kant met de vlaggen die de kinderen hebben 
gemaakt en ook met ideeën die parochianen hadden aangeleverd. Deze 
vlaggenlijn heeft aan de voor- en achterkant een andere afbeelding. De 
oorlog in Oekraïne was begonnen en wij begonnen met het project ‘ben 
jij klaar voor het feest?’ Dat riep veel vragen op, feest....  Maar door 
ieder week in de kerk te vertellen, waar we over verteld hadden en wat 
we gemaakt hadden ter voorbereiding op het Paasfeest, werd duidelijk, 
dat we in de veertig dagen voor Pasen ons voorbereiden op het 
Paasfeest (zie het voorblad van dit Kruispunt). De eerste twee weken 
hebben we geoefend op het projectlied en vanaf de derde zondag 
hebben we tot en met Pasen elke week het projectlied gezongen. Iedere 
week het eerste couplet met refrein en het couplet over het verhaal van 
die week met refrein. Ik heb van het project genoten en velen met mij. 
 
De Kinderkerk heeft in deze veertig dagen gespaard voor Ethiopië, 
waar de mamma van Cathrine geboren is. Ze hebben mooie 
spaarpotjes gemaakt en achter in de Kerk staat een bord met foto’s uit 
Ethiopië. Iedere week stond er ook een spaarpotje bij, zodat de 
gemeente mee kon sparen. Met Palmzondag zijn de potjes ingeleverd 
en op Witte Donderdag in de 
kerk naar voren gedragen. 
Voordat Cathrine en ik de 
potjes hadden geteld, kreeg ik 
een belletje. Een mede 
parochiaan wilde het bedrag 
aanvullen tot een mooi bedrag. 
En daardoor konden we in de 
dienst van 22 mei jl. een cheque 
van € 500,65 overhandigen aan 
Adinate Haile, de mama van 
Cathrine. Maar… aan het eind 
van de dienst werd er nog spontaan door parochianen bijgedragen en 
werd het eindbedrag door Adinate zelf aangevuld tot 720, 65 euro! Zij 
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zal het bedrag naar haar broer in Ethiopië overmaken, zodat hij dit kan 
gebruiken, om voor de kinderen wat spelletjes te kopen en wat aan de 
hygiëne rondom de kerk en de school kan realiseren. Dank u voor uw 
hulp. 
 
De leiding van de Kinderkerk 
 
Beste medeparochianen,  
 
Heel erg bedankt dat jullie ons vertrouwden om dit te doen en bedankt 
dat  de priester en Nanda hielpen om dit project te starten. Mijn familie 
en ik zijn behoorlijk dankbaar voor jullie inzet! We laten jullie weten 
wat er precies allemaal met het geld gaat gebeuren. 
 
Adinate Haile en dochter Cathrine 
 

 
Een Naam is onze hope … 
 
Tijdens de Vastentijd werkten de kinderen en de juffen van de zondagsschool 
onder leiding van Nanda Tol aan de voorbereidingen van Het Feest, het 
Paasfeest. Zij leerden liedjes en zongen ze voor. Ze hingen in de kerk een 
vlaggenlijn op als versiering voor het feest, voorpret, voorvreugde. 
Ook de oude(re) kerkgangers werden uitgenodigd om te gaan tekenen, 
knippen, plakken, verven en kleuren en een vlag van hoop aan de feestelijke 
lijn te hangen. 
Ik besloot ook om een vlag te maken. Sindsdien denk en pieker ik over ´hoop´. 
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Je hoopt op iets, dat je niet kent, dat er – nog – niet is. Hoe weet je, waar je op 
hoopt? Je hoopt op iets, maar je kunt het niet pakken, naar je toe halen. Je kunt 
er zelf niets aan doen – je moet wachten. 
Maar ergens heb je wel een vaag idee, hoe het zal zijn als de hoop vervuld is: 
het zal fijn, blij, mooi, lekker ... zijn. 
Nu, al drie weken na Pasen schoot me een lied over hoop te binnen ´Eén Naam 
is onze hope´ (hervormde bundel 1938, nr. 112). 
Wie z´n Naam is onze hoop? 
De Naam van Jezus, de Zoon van God. 
In alle verhalen van Jezus en over Jezus horen we over hoopvolle 
vooruitzichten, visioenen: ´dat zalig land´ (oud-katholiek  gezangboek  717), 
´de toekomst van de Heer´(649), ´de bruiloft is gekomen´(555), ´de grote blijde 
dag´(652), ´brood gegeten´(745), ´gedoopt in woord en water´(730), ´´t nieuw 
Jeruzalem´(733), het Koninkrijk van God. 
Mooie verhalen – als die eens werkelijkheid zouden zijn … 
Ze worden werkelijkheid voor en door de mensen die in Jezus, de Zoon van 
God geloven, die hem navolgen, die doen wat hij leerde en voordeed. 
Hi is gestorven, begraven, opgestaan en ten hemel gevaren, maar hij beloofde 
ook eens ´terug te komen´(667). 
Die Naam uit het lied is Jezus. In die Naam is alles inbegrepen, wat Jezus 
leerde en waarop wij, die in hem geloven, mogen hopen. 
´Dan zal een nieuwe hemel zich verheffen, een nieuwe aarde ontstaan´ (556) 
 
Fiete Smit-Maan 
 
 
Misdienaarsuitje 
 
15 Mei was het eindelijk zover!  
Na de rare periode van een jaar of twee 
waarin we weinig tot niets meer konden of 
mochten, maar die voor het grootste gedeelte 
gelukkig achter de rug is, het uitje van de misdienaars, aangevuld met 
personen uit de leringgroep! 
 
Rond 15.30 uur werden we verwacht bij Bison Bowling. Nadat de 
koppen geteld waren werd er besloten dat we gingen bowlen in 2 
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teams, de jongens tegen de meisjes. (Sommige lezers kennen dit 
misschien nog wel van vroeger op de televisie). 
Na de speciale schoenen te hebben uitgekozen konden we beginnen.  
Onder het genot van de benodigde drankjes hebben we gezellig twee 
rondjes tegen en met elkaar de bal richting de kegel kunnen werpen.  
Eén van de 'jongens' nam het werpen in het begin wel 
erg serieus zodat de bal op de helft van zijn vlucht de 
baan pas raakte, wat een show zeg! 
Gelukkig viel er heel wat te lachen in het uurtje 
balwerpen.  
Na de schoenen weer te hebben gewisseld voor ons 
eigen schoeisel was het tijd om aan te schuiven voor het diner. 
 
Na enige uitleg van hoe en wat over het lopend diner, eerst wat brood 
met boter en/of kruidenboter, daarna werden de grillplaten verwarmd 
en konden we verschillende voorgerechten uitproberen.  
Keuze was er voldoende, ook voor de rest van het menu, o.a. vlees en 
vis, salade en sauzen, rauwkost en Vega.  
En ook hierbij werd het vochtgehalte goed op peil gehouden. 
Tijdens het eten kwam er nog een medewerkster om de 
individuele eindstand van het bowlen bekend te maken. Troostprijs 
van tin was voor RJ (4de), Marieke pakte brons, ondergetekende zilver 
en het goud was voor Els!  
Niet genoemden werden allen 5de! 
De genoemde winnaars kregen nog een kleinigheidje als aandenken.  
Na het grillen kon men zich nog te goed doen aan verscheidene 
nagerechten. 
 
Al met al een prima middag/avond gehad en bij deze wil ik dan ook 
de organisatie bedanken voor al het geregelde! En natuurlijk de 
aanwezigen: Cathrine, Marieke, Els, Martina, Job, Harald, Roelof Jan en 
Patrick. 
Persoonlijk hoop ik de volgende keer alleen op (iets) meer deelnemers. 
 
De grote vraag die overblijft:  
Welk team heeft nu gewonnen?  Tja, dat weet alleen deze schrijver. 
Tot het volgende uitje dan maar! 
 
Uw schrijver voor deze gelegenheid, Patrick. 
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Nieuws van de O.K. Mannenclub 
 
12 April jl. was er weer een bijeenkomst van de 
O.K. Mannenclub. 
In totaal 20 leden en belangstellenden luisterden 
zeer aandachtig naar de lezing van dr. Magnus 
Münch, de een na jongste zoon van ons 
pastoorsteam Harald Münch en Martina Liebler.  
De lezing was getiteld “Statistiek” waarin Magnus 
een summiere inleiding (zonder formules) over dit onderwerp gaf en 
over hetgeen hij nu bij de ABN-AMRO-bank doet. Magnus gaf 
voorbeelden hoe statistiek niet toegepast moet worden en 
waarschuwde voor de valkuilen.  
Zijn huidige functie bij de bank behelst kredietrisico management van 
leningen die worden aangevraagd. De bank moet zich houden aan de 
vele regels van de Europese Centrale bank (ECB) en dat deze regels 
weer door De Nederland Bank (DNB) worden gecontroleerd. 
De lezing duurde ongeveer 45 minuten, waarna onder het genot van 
een wijntje, biertje of iets anders de avond werd besloten.  
 
 
Dinsdag 10 mei hield de Aartsbisschop (AB) Mgr. Bernd Wallet voor 
ongeveer 25 leden en belangstellenden een interessante lezing, getiteld: 
“Leven met de vreugde van Christus”, gelijkluidend de wapenspreuk 
van de AB: “IN CHRISTO GAUDIUM”. De lezing was in de zaal 
“Remise” van restaurant “Spijkers” De 
vader van Bernd was een bekende 
predikant in de Hervormde Kerk, o.a. de 
voorzitter van de Hervormde Synode en 
mede vormgever van de huidige PKN 
Kerk.  In de lezing vertelt Bernd over zijn 
levensloop en het geloof waar hij zich 
sterk toe aangetrokken voelt.  Na zijn 
studie aan het O.K Seminarie heeft Bernd zijn studie Theologie aan de 
Universiteit van Hull en in de Kerk van Engeland afgerond in 2006 en 
is daarna in de kathedraal van York met nog ongeveer 25 anderen tot 
diaken gewijd.  



21 

Later in 2007 is Bernd samen met Annemieke Duurkoop door Mgr. 
Joris Vercammen tot priester gewijd. In februari 2020 werd hij AB-elect 
en is hij op 18 september 2021 in Deventer tot AB gewijd door Mgr. 
Dirk Jan Schoon. Bernd is getrouwd met Elly en samen hebben zij vier 
kinderen. 
 
Jaap Wijker 
 
Aktiva 
 
 20 April waren wij voor het eerst in lange tijd weer bij elkaar in De 
Bolder. Omdat de spreker van die avond op het laatste moment toch 
niet beschikbaar was ging ons bestuur zelf aan de slag en daar waren 
wij heel blij mee! Wij gingen Pub quizzen, altijd leuk en heel gezellig 
ondertussen konden wij lekker bijpraten! Koffie, drankje en een hapje, 
het werd een heel leuke avond. 
 
Wij, leden van Aktiva willen ons bestuur hartelijk bedanken voor haar 
grote inzet voor onze vrouwenvereniging. 
 
Ter afsluiting van het seizoen gingen wij 18 mei met elkaar uit eten bij 
Staal. Wat een grote opkomst, wij waren met 34 dames! Heerlijk 
gegeten en wat was alles goed verzorgd! Ons seizoen is nu voorbij 
maar wij kijken uit naar het volgende seizoen wanneer wij in oktober 
met elkaar in De Bolder ons 55-jarig bestaan hopen te vieren!!! 
 
Wil Wijker 
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Senioren-middag 28 april 2022 
 
Donderdagmiddag 28 april werd de parochie 
senioren-middag in de kerk en De Bolder gehouden, 
georganiseerd door de seniorencommissie. De 
senioren-middag begon 15.00 uur in de kerk met een 
Paasdienst waarin pastoor Martina Liebler voorging 
en Harald Münch preekte. Gedurende de dienst 
werden tal van bekende paasgezangen (toppers) 
gezongen, onder begeleiding van Piet Schol als 
organist en het koor onder leiding van Elly Kuiter. Caroline Krab 
verwelkomde namens de commissie de ongeveer 45 aanwezigen en 
Liesbeth van der Laan verzorgde de voorbeden. 
 
Na de kerkdienst gingen we binnendoor naar De 
Bolder waar de senioren in een mooi versierde 
Bolder werden ontvangen. Namens de commissie 
werden de aanwezigen nogmaals door Anneke 
Zwart welkom geheten. De commissieleden 
serveerden koffie met een heerlijke petitfour. 
Ondertussen speelde het duo Gerrit Gravemaker 
en William Wijker gezellige achtergrondmuziek. 
Laura Zwart zong tijdens de middag een aantal 
welbekende liederen. Na de koffie werden 
advocaatjes en andere drankjes geserveerd. De 
middag werd steeds gezelliger. Er werd zelfs een 
dansje gedaan. Rondom 17.00 uur eindigde de 
middag en werd er om een geldelijke bijdrage 
gevraagd.  Inmiddels arriveerden diverse 
vrijwilligers om de minder goed ter been zijnde 
aanwezigen weer naar huis te brengen. 
 
De dames van de senioren-commissie hartelijk 
bedankt voor het organiseren van de gezellige 
middag!  
 
Jaap Wijker 
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Oecumenisch koffiedrinken 
Het oecumenisch koffiedrinken is weer van start gegaan (zie de agenda 
hieronder)  
 
AGENDA 
.  
27-05 14.00 uur Oecumenische leesking, Driehuis 
03-06 14.00 uur Bijbelkring, De Bolder 
10-06 14.00uur Oecumenische Leesking, De Bolder 
13-06 19.30 uur Kerkbestuur, De Bolder 
16-06  10.00 uur Oecumenisch koffiedrinken, Petrakerk IJmuiden 
17-06 14.00 uur  Bijbelkring, De Bolder 
24-06 14.00 uur Oecumenische Leeskring, Driehuis 
01-07 14.00 uur Bijbelkring, De Bolder 
04-07 19.30 uur Kerkbestuur, De Bolder 
21-07 10.00 uur Oecumenisch koffiedrinken, Engelmunduskerk  
   Velsen-Zuid 
01-08 19.30 uur Kerkbestuur, De Bolder 
 
 
 
 

De OKKN hanteert een actief beleid om 
een veilige kerk te waarborgen. Alle 
informatie hierover is te vinden op de 
website: 
 
 
 
 

https://oudkatholiek.nl/organisatie/veilige-kerk/
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Parochie van de HH. Adelbertus en Engelmundus 

Pastores:  
Pastorie: Kon.Wilhelminakade 117, 1975 GJ IJmuiden, tel.0255-515260 
Pastoor H. Münch, tel.06-15655684,  munchharald@gmail.com 
Pastoor M. Liebler- Münch,  06 15656298  martina.liebler@ziggo.nl 
 
Gebouwen: 
Engelmunduskerk: Kon. Wilhelminakade 119, IJmuiden 
De Bolder:  06-87177414, b.g.g. 06-86055049 
  e-mail: bolder.okijmond@gmail.com 
 
Website: ijmuiden.okkn.nl 
Kerkomroep: www.kerkomroep.nl > Noord-Holland > IJmuiden > 
H.Engelmundus 
 
Bankrekening O.K. parochie HH. Adelbertus en Engelmundus te IJmuiden: 
          NL52 INGB 0000 0018 00 
 
Vrijwillige Bijdragen / Kerkbalans:  
 NL52 INGB 0000 0018 00 ovv. Kerkbalans of Vrijwillige Bijdrage 
  
Giften voor het Kruispunt: NL81RABO0337447047 ovv gift KP 

Busjes kunnen geleegd worden na telefonisch overleg met  
Mariska Donker  (06 12821998) of Wil Wijker (tel.023-5387658) 

  
Diakonaat IJmond: NL52 INGB 0000 0018 00 ovv Diakonaat IJmond 
  
Oud-Katholieke Begrafenisvereniging: 
 Uitvaartverzorger: M. Uitendaal, 023-5324486 
 
Autovriendendienst: Coördinator Marjoke de Koning, 0255-515597 
 
Kruispunt: kopij inleveren voor 27 juli via: 
          e-mail: kruispunt.okijmond@gmail.com of  
          kastje kopij Kruispunt achter in de kerk 
  
Het volgende nummer verschijnt omstreeks 3 augustus 2022. 
 


