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 60 Jaar huwelijk Kees en Joke Lips – 11 januari 2026 
 

Openingsgezang           OKGB 784 

 

2.   Gij roept het jonge leven wakker, 
een tuin bloeit rond het open graf. 
Er ruisen halmen op de akker 
waar zich het zaad verloren gaf. 
En vele korrels vormen saam 
een kostbaar brood in uwe naam. 

 

3. Gij hebt de bloemen op de velden 
   met koninklijke pracht bekleed. 
   De zorgeloze vogels melden 
   dat Gij uw schepping niet vergeet. 
   ’t Is alles een gelijkenis 
   van meer dan aards geheimenis. 
 

4. Laat dan mijn hart U toebehoren 
   en laat mij door de wereld gaan 
   met open ogen, open oren 
   om al uw tekens te verstaan. 
   Dan is het aardse leven goed, 
  
Geloofsbelijdenis                                oude gezangboek 
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2. 'k Geloof, dat d' Eéngeboor'ne des Vaders tot ons kwam; 
Hij, d' eeuwig Uitverkoor'ne, Hij werd het oƯerlam, 

 dat zich voor mij wou geven en voor mijn zonden stierf, 
 maar stervend mij het leven en  't hoogste heil verwierf. 
 

3. Hem, opgewekt ten leven, is aan Gods rechterhand 
 een plaats der eer gegeven in 't hemels Vaderland. 
 Eens zal Hij wederkeren met macht en heerlijkheid; 
 mijn Heiland zal regeren in alle eeuwigheid. 
 

4. De Geest der waarheid daalde op Jezus’ Kerk ter neer, 
 zodat zij nimmer dwaalde in d’ evangelieleer. 
 Mijn kwaad wil God vergeven; ‘k ben rijk als kind van God: 
 Want na dit aardse leven wacht mij een hemels lot.  
 
 
Opdracht der gaven                           OKGB 768 
 

 

 

 
 
2.   Licht, van mijn stad de stedehouder, 
      aanhoudend licht dat overwint. 
      Vaderlijk licht, steevaste schouder, 
      draag mij, ik ben jouw kijkend kind. 
 Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen 
 of ergens al de wereld daagt 
 waar mensen waardig leven mogen 
 en elk zijn naam in vrede draagt. 
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3. Alles zal zwichten en verwaaien 
 Wat op het licht niet is geijkt. 
 Taal zal alleen verwoesting zaaien 

En van ons doen geen daad beklijft. 
 Veelstemmig licht, om aan te horen 
 zolang ons hart nog slagen geeft. 
 Liefste der mensen, eerstgeboren, 
 licht, laatste woord van Hem die leeft.   
 
 
Gezang na de communie                 OKGB  528 
 

 

2. Die eeuwig rijke God moge_ons reeds in dit leven  
een vrij en vrolijk hart en milde vrede geven.  
Die uit genade ons behoudt te allen tijd,  
is hier en overal een helper die bevrijdt. 

 
3. Lof, eer en prijs zij God die troont in 't licht daarboven.  

Hem, Vader, Zoon en Geest moet heel de schepping loven.  
Van Hem, de ene Heer, gaf het verleden blijk,  
het heden zingt zijn eer, de toekomst is zijn rijk.  

 
 
Gezongen huwelijkszegen door koor 
 
 
Zegen over bruidspaar 
 

God onze Vader, 
60 jaar geleden hebben Kees en Joke, zich met elkaar verbonden onder uw ogen. 
U liet hen uitgaan naar een nieuw leven. Nu staan zij weer voor U en danken U 
voor het lief en leed dat zij samen beleefden, voor het zoete en bittere  
dat hun gezamenlijk lot was. Aan veel ervaring rijker, Vader, gaan zij nu weer de toekomst 
tegemoet. Maar laat het dan voelbaar zijn dat U uw handen over hen houdt uitgestrekt. Blijf hen 
boeien met liefde zonder eind. Schenk hun de goede Geest van Jezus Christus, Hij die met ons 
is tot in eeuwigheid. Amen. 



4 
 

Slotzang                 OKGB 811 
 

 

 
2.  Open Gij de harde steenrots, dat het water helder stroom',  

laat de wolkkolom vooropgaan als een schaduwrijke boom. 
God des levens, God des levens,  
houd de kwade geest in toom, houd de kwade geest in toom. 

 
3. Overwin mijn angst en vrezen aan de oevers der Jordaan,  

dat ik uit de dood verrezen aan de overkant mag staan  
en U prijzen, en U prijzen,  
in het land van Kanaän, in het land van Kanaän. 

 
 
 


