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AGENDA EN KERKDIENSTEN 

zo 12-5  Geen kerkdienst  
ma 13-5 19.00 Eten&praten pastorie 
di 14-5 20.00 mannenvereniging Bolder 
wo 15-5 09.30 Eucharistie&koffie kerk 
Wo  15-5 20.00 Vrouwenvereniging Aktiva Bolder 
do 16-5 20:00 koorrepetitie kerk 
vr 16-5 14.00 oecumenische leeskring Bolder 
vr 17-5 19.00 boekje over liturgie lezen pastorie 
za 18-5 14-16 kerkopenstelling kerk 
zo 19-5 10.00 Pinksteren Eucharistie, koffie kerk 
wo 22-5 09.30 Eucharistie&koffie kerk 
do 23-5 20.00 koorrepetitie kerk 
za 25-5 10.00 excursie kosters vanaf pastorie 
za 25-5 14-16 kerkopenstelling kerk 
zo 26-5 10.00 Eucharistie kerk 
wo 29-5 9.30 Eucharistie&koffie kerk 
do 30-5 20.00 koorrepetitie kerk 
za 1-6 14-17 kerkopenstelling kerk 
zo 2-6 10.00 Eucharistie&koffie kerk 
wo 5-6 09.30 Eucharistie kerk 
wo 5-6 10.00 Open koffiedrinken Bolder 
do 6-6 20.00 koorrepetitie kerk 
vr 7-6 14.00 oecumenische leeskring Bolder 
vr 7-6 19.30 vespers kerk 
vr 7-6 20.00  Bijbel&borrel pastorie 
za 8-6 14-16 kerkopenstelling kerk 
zo 9-6 10.00 Eucharistie kerk 
zo 9-6 11.30 gemeentevergadering Bolder 
ma 10-6 20.00 kerkbestuur sacristie 
di 11-6 20.00 mannenvereniging Bolder 
wo 12-6 9.30 Eucharistie&koffie kerk 
do 13-6 20.00 koorrepetitie kerk 
za 15-6 14-16 kerkopenstelling kerk 
zo 16-6 10.00 Eucharistie kerk 
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ma 17-6 19.00 Eten&praten pastorie 
wo 19-6 09.30 Eucharistie&koffie kerk 
do 20-6 20.00 koorrepetitie kerk 
vr 21-6 14.00 oecumenische leeskring Bolder 
za 22-6 14-16 kerkopenstelling kerk 
zo 23-6 10.00 Eucharistie&koffie 

fam. Laurijs 60 jaar getrouwd 
kerk 

ma 24-6 14.00 pastorale commissie pastorie 
wo 26-6 09.30 Eucharistie&koffie kerk 
do 27-6 20.00 koorrepetitie kerk 
za 29-6 14-16 kerkopenstelling kerk 
zo 30-6 10.00 Eucharistie kerk 
ma 1-7 20.00 kerkbestuur sacristie 
vr 5-7 19.30  vespers kerk 
vr 5-7 20.00 Bijbel&borrel pastorie 
zo 7-7 10.00 Eucharistie kerk 
vr 12-7 19.30 Avond voor Romegroep pastorie 
zo 14-7 10.00 Eucharistie kerk 
ma 15-7 19.00 Eten&praten pastorie 
zo  21-7 10.00 Eucharistie kerk 
zo 28-7 10.00 Eucharistie kerk 
zo 4-8 10.00 Eucharistie kerk 
zo 11-8 10.00 Eucharistie kerk 
zo 18-8 10.00 Eucharistie kerk 
zo 25-8 10.00 Eucharistie&koffie 

60 huwelijk fam. Zwart 
kerk 

zo 1-9 10.00 Eucharistie kerk 
ma  2-9 20.00 kerkbestuur sacristie 
wo 4-9 9.30  Eucharistie&koffie kerk 
wo 4-9 10.00 Open koffiedrinken bolder 
do 5-9 20.00 koorrepetitie kerk 
vrij 6-9 14.00  oecumenische leeskring Bolder 
vrij 6-9 19.30 vespers kerk 
vrij 6-9 20.00 Bijbel&borrel Bolder 
za 7-9 14-16 kerkopenstelling kerk 
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zo  8-9 10.00 Eucharistie&koffie kerk 
di 10-9 20.00 mannenvereniging Bolder 
wo 11-9 9.30 Eucharistie&koffie kerk 
do 12-9 20.00 koorrepetitie kerk 
za 14-9 14-16 kerkopenstelling kerk 
za 14-9 19.30 kerkwijdingsfeest kerk 
zo 15-9 10.00 Eucharistie kerk 
wo 18-9 9.30 Eucharistie&koffie kerk 
wo 18-9 16.00 Haarlemse geestelijkheid sacristie 
wo 18-9 20.00 vrouwenvereniging Aktiva Bolder 
do 19-9 20.00 koorrepetitie kerk 
vr 20-9 14.00 Oecumenische leeskring Bolder 
za 21-9 14-16 kerkopenstelling kerk 
zo 22-9 10.00 oecumenische viering  Nieuwe Kerk 

 
BIJ AGENDA EN KERKDIENSTEN 
In de viering op zondag 28 april is Irma Sinnige tot penningmeester van onze 
parochie benoemd. We wensen haar veel zegen bij het vervullen van deze taak. 
 

Het kerkbestuur is wel nog op zoek naar een secretaris en een kerkmeester 
technische zaken. Wie voelt zich geroepen of kan iemand voorstellen. 
 

Het Kruispunt-Team is naarstig op zoek naar iemand die de abonnee-
administratie wil verzorgen: verwerken van adreswijzigingen in het 
adressenbestand en bezorglijsten maken voor de bezorgers die Het Kruispunt op 
de aangegeven adressen in hun wijk rondbrengen. Wie helpt ons? 
 

In het rooster zijn alle diensten in de zomer eucharistievieringen genoemd, maar 
er zullen in de zomer ook een aantal diensten van schrift en gebed zijn. Het 
definitieve rooster van het Bisschoppelijk Bureau is nog niet binnen, daarom 
weten we nog niet hoe het concreet voor onze parochie zal uitpakken. Omdat 
pastoor Münch in de loop van de zomer ook met sabbatical is, is het extra 
ingewikkeld. In elk geval kunnen we dankbaar zijn dat onze lectoren Thomas en 
Rick de gaten willen vullen. 
 

Op vrijdag 17 mei ‘s avonds om 19 uur beginnen we in de pastorie met het lezen 
van het nieuwe boekje over onze liturgie. Het boekje zal op die avond worden 
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uitgedeeld. Het kost € 15. Schroomt u niet en komt u allemaal. De kennis die u 
opdoet zal zeker uw beleven van het vieren in de kerk verdiepen. 
De lectoren zijn in het voorjaar ook begonnen om weer vesperdiensten in de 
kerk te houden. Altijd op de eerste vrijdag van de maand om 19.30 in de kerk. 
We gaan daarmee nog een tijdje door. Dus u bent van harte uitgenodigd iedere 
eerste vrijdag van de maand om zich in de kerk te laten inspireren, uw geloof te 
verdiepen en weer gezegend naar huis te gaan. 
 

Op zondag 9 juni na de viering houden we onze voorjaarsgemeentevergadering. 
Voor broodjes wordt gezorgd. Deze vergadering zal vooral over onze eigen 
parochie. In het middelpunt staan de financiën en de gebouwen. 
 

Eens per maand komt op maandagavond in de pastorie een groep mensen bij 
elkaar voor een gezamenlijke maaltijd. Onder het genot van een of meer glazen 
wijn wisselen we na de maaltijd met elkaar van gedachten over onderwerpen uit 
het leven, verdiept met verhalen uit de Bijbel. U bent van harte uitgenodigd om 
mee te doen. We noemen deze groep Eten&praten. 
 

Sinds vele jaren is de kerk op zaterdagmiddag van 14 – 16 uur geopend. Er 
komen altijd een paar toeristen en belangstellenden langs die graag onze kerk 
willen zien, en er zijn ook steeds mensen die even een rustige plek voor gebed 
en bezinning zoeken. Het is dus zinvol werk. Maar om dit vol te houden moeten 
er meer vrijwilligers bij komen. Wie van jullie wil ons helpen dit aanbod voort te 
zetten? Ik vraag u dringend zich bij mij te melden. 
 

In juli en augustus zijn er geen diensten op woensdagochtend, geen 
koorrepetities, geen kerkopenstellingen van de kerk en geen koffiedrinken na de 
vieringen op de eerste en derde zondag van de maand. Velen van ons zijn dan 
met vakantie en het doorgaan met deze activiteiten in de zomer zou een te 
grote aanslag op tijd en energie van de vrijwilligers betekenen. 
 
VAN HET PASTORAAT 
 

Corrie Vellinga heeft nu vele weken in Velserduin doorgebracht nadat ze thuis 
was gevallen. Ondertussen is haar huis aangepast en is zij weer terug op eigen 
stek. Alhoewel het algehele herstel nog een tijdje zal duren. 
 

Caroline van Riessen, de vrouw van Desiree van Riessen en schoondochter van 
Suze van Riessen is op 25 april in vrede heengegaan. Daarmee is een lange weg 
van ziekte en lijden geëindigd. Moge zij rusten in vrede! 
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Onze trouwe en meelevende parochiaan Joke Wennis is op 19 april in het 
hospice in Santpoort heengegaan en op 25 april hebben we in de kerk afscheid 
genomen. Daarna is zij op het oud-katholieke gedeelte van Duinhof bij haar 
echtgenoot Ab Wennis begraven. 

 
In Memoriam Joke Wennis 
Joke is opgegroeid in Haarlem bij de Groenmarkt waar haar ouders een 
kaaswinkel hadden. 
Nadat ze Ab Wennis had leren kennen en met hem getrouwd was gingen ze in 
IJmuiden wonen. Daar ging voor haar een heel andere wereld open: IJmuiden, 
een visser- en arbeidersstad, de oud-katholieke gemeenschap, een zeeman als 
echtgenoot. Het was niet gemakkelijk in deze nieuwe wereld haar plaats te 
vinden, maar het is haar aardig gelukt. 
Ze deed weel vrijwilligers werk in de parochie: autovriendendienst, 
bloemendienst, koperpoetsen . . . en elke zondag en woensdag zat ze in de kerk. 
Ze had goede vriendinnen in onze gemeenschap gekregen.  
Sinds de coronatijd ging het met haar gezondheid achteruit. Bloedsomloop in de 
benen werd gestoord. Operaties en behandelingen mochten op den duur niet 
baten en een paar weken geleden is zij gevallen en kwam in het ziekenhuis 
terecht. Men wilde haar onderbeen amputeren en de dokters zagen ook kansen 
voor herstel. Maar Joke wilde niet meer. Ze zei: mijn leven was rijk en mooi wat 
wil ik nog met mijn 91 jaar. 
Ze laat een dochter en zoon met kleinkinderen achter. Die allemaal erg 
zorgzaam om Oma heen stonden. De afgelopen jaren had haar dochter Betty 
moeder Joke bij zich in huis opgenomen.  
Voor de familie, de vrienden en voor onze gemeenschap is het heengaan van 
Joke erg verdrietig. Moge zij rusten in vrede! 

 

BEDANKJES 
 Wij hoorden dat er voor ons gebeden is in de kerk. Dat deed ons 

goed. Helaas is het voor ons niet meer mogelijk om nog deel te nemen 
aan het kerkelijk leven. Daar hebben wij het moeilijk mee. Heel hartelijk 
dank voor de mooie bloemen.  
- Hartelijke groet, Theo en Tiny van Kouteren. 
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 Beste gemeenteleden, langs deze weg wil ik jullie allemaal bedanken 
voor de mooie kaarten. Ik vond het heel fijn. Het was voor mij een grote 
steun. Ik ben blij dat ik nu weer thuis ben en naar de kerk kan gaan. 

o Groetjes, Olga Leurs-Brandhoff (van het parochiekoor) 
 

 Van harte willen Martina en ik de hele 
parochie bedanken voor de vele warme 
belangstelling en bloemen en cadeaus 
n.a.v. ons 40-jarig huwelijksfeest. We 
voelden ons heel erg gedragen door 
zo’n liefdevolle en warme 
belangstelling. Bijzonder willen we ook de nieuwe bolderploeg 
bedanken voor hun dagenlange inzet om alles te organiseren en 
achteraf weer op te ruimen en schoon te maken. 

o Pastoor Harald Münch 
 

VAN HET KERKBESTUUR 
 
Verslag van de 119e Kerkbestuursvergadering 4 maart 2024 

- Marlie Durge, 2e secretaris 
We beginnen vandaag om 19:00 uur. Bisschop Dirk-Jan Schoon en secretaris van 
de OKKN Miranda Roobol zijn op werkbezoek, om de nieuwe heffings-
systematiek toe te lichten en de visie van het kerkbestuur op de toekomst van 
de parochie te horen. Punten van bespreking:  

- visie op de eigen gemeenschap: kinderkerk, jongeren, koffiedrinken, 
culturele en sociale activiteiten 

- visie op de vieringen: Vieringen zijn inspirerend. Men kan deel uitmaken 
van een groep fijne mensen. We merken dat de mensen het prettig 
vinden dat je er bent. De formule van de viering, hetzelfde ritueel is ook 
heel mooi, het is herkenbaar voor allen. Samen naar de communie en 
niet 1 voor 1 geeft een gevoel van samenzijn. 

- visie op het kerkgebouw: Het kerkbestuur is momenteel druk bezig de 
toekomst mogelijkheden van de parochie en het kerkgebouw met 
bijgebouwen te analyseren. 

- visie op de eigen omgeving: Het woord “oud” in de naam oud-katholiek 
klinkt niet echt uitnodigend. Hoe zou het overkomen op jongeren? 
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Om 21:00 uur vertrekken bisschop en secretaris OKKN. Wij vervolgen met de 
gewone agenda en activiteitenlijst. Irma Sinnige treedt toe als lid van de 
parochie. Linda zal voor haar de benoeming aanvragen tot penningmeester. We 
denken na over een nieuwe secretaris want Linda’s 2e termijn loopt binnenkort 
af, en we zoeken nog steeds een 1e man voor techniek en gebouwen. Het 
pastoraat wordt besproken en de situatie rondom de kerk die nog wat te 
wensen overlaat. Problemen met hemelwater, parkeerborden ontbreken nog en 
de straatverlichting doet het niet. Het wordt gemeld aan de gemeente. 
Sluiting 21:36 uur 
 

De kerkbestuursvergadering van 8 april 2024 is vervallen door afwezigheid van 
de pastoor en enkele kerkmeesters.  
 
Benoeming nieuwe penningmeester 

Op zondag 28 april trad Irma Sinnige toe tot 
onze kerk en werd lid van onze parochie. Ze is 
via het zangkoor vertrouwd geraakt met onze 
kerk en wilde graag deel uitmaken van onze 
gemeenschap. Daarmee werd het voor haar 
mogelijk om officieel de nieuwe kerkmeester 
voor financiën te worden. In dezelfde dienst 
is ze benoemd tot penningmeester.  
Irma is fiscalist en eigenaar van een fiscaal 
administratie- en adviesbureau in IJmuiden. 
Ze heeft veel ervaring als penningmeester 
van goede-doelen-stichtingen en van r.k. 
parochies. We zijn blij met haar! We heten 
haar van harte welkom en wensen haar veel 
succes. 
 

VAN DE SENIORENCOMMISSIE 
De Seniorencommissie organiseert 2x per jaar de Seniorenmiddag voor 
parochianen boven de 70 in De Bolder met vooraf een korte kerkdienst. 
 
Verslag Seniorenmiddag 10 april 2024 
            door Cees van der Oord 
De zeventigplussers van onze parochie werden op woensdagmiddag 10 april 
getrakteerd op een Seniorenmiddag waarbij het woord “verwennen” op het 
programma stond.  
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De samenkomst in De Bolder werd 
voorafgegaan door een “ kleine” 
Eucharistieviering met “ lekkere” 
gezangen met een overweging van 
onze Pastoor Harald en mooie 
voorbeden. Als gewone kerkganger 
sta je niet zo vaak stil bij het feit 
dat oudere parochianen door 
gezondheidsproblemen minder 
vieringen kunnen bijwonen. Soms 
raken ze helemaal uit beeld en dat 
is gewoon verdrietig. Daarom is het 
een groot goed in onze kerk dat er 
een aantal lieve mensen zijn die 
zich geroepen voelen een 
Seniorenmiddag in elkaar te 
zetten. Dat de dank groot is,  zie je 
aan de blijde gezichten van 
generatiegenoten, die hun 
verhalen kwijt kunnen, aandacht 
krijgen en voelen dat ze er nog bij 
horen. In dat geval was het fijn om 
onze ruim honderdjarige 
parochiane Mevrouw Janny de 
Rijk-Stoker te ontmoeten. 
De middag werd afgesloten met 
een glaasje en een hapje en met de 
oud-katholieke bestseller: Kienen!  
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VAN DE KINDERKERK 
- door Nanda Tol, leidster van de Kinderkerk 

 
Vastenactie 2024 

 
Zoals u weet, kiest de Kinderkerk altijd een eigen vastenproject. Dit jaar is er 
gekozen voor het Dierenambulance ReddingsTeam Zeedieren Velsen (RTZ) , 
waar de familie De Koning zich 100% voor inzet.  We hebben in twee weken een 
spaarpotje gemaakt, met een zeehondje en een dolfijn erop en er is een grote 
spaarpot gemaakt voor achter in de kerk. Op de eerste zondag van de 
veertigdagentijd mochten de kinderen tijdens koffiedrinken met hun spaarpotje 
langs de mensen om een begin te maken. Ze kregen informatie over het RTZ 
mee, boekenleggers van RTZ en het gezinsboekje ‘Wat goed dat jij er bent!’ met 
activiteiten en verhalen erin voor thuis.  

 
In de veertigdagentijd hebben we veel 
activiteiten rondom de zeedieren gehad, 
zoals een zeehondenmasker maken, een 
kleurplaat met de zeedieren ingekleurd, 
een zeehondje gekleid en geverfd. 
Natuurlijk begonnen we ’s morgens met 
een kinderdienstje en in de kerk hebben we 
met het groot projectboek ‘Wat goed dat jij 
er bent!’ verteld welk Bijbel-verhaal er was 
verteld. 
 
De spaarpotjes die ze weer hadden 
meegenomen, werden op Witte Donderdag 
gewijd.  
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Palmpaasstokken 
Op zaterdag 23 maart werd 
er flink getimmerd en 
geknutseld in De Bolder. We 
hebben Palmpaasstokken 
gemaakt, die de kinderen de 
volgende dag (Palmzondag) 
trots meedroegen in de 
palmprocessie door de kerk, 
achter het grote kruis aan, 
met een palmtakje in de 
hand. Daarna werd in De 
Bolder uitgelegd waarom 
Jezus in Bethlehem was. Hij 
ging het joodse Paasfeest 
‘Pesach’ vieren (de 
bevrijding uit de slavernij in 
Egypte). Wij hebben dat 
Pesach ook gevierd met het 
verhaal van de tien plagen, de uittocht uit Egypte en met het eten van matzes 
(brood zonder gist) Door Pesach te vieren staan gelovige Joden stil bij het feit 
dat hun voorouders vele eeuwen eerder in allerijl moesten vluchten. Zo snel, dat 
er geen tijd meer was om het brood te laten rijzen.   
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Met Pasen hielden we eerst een 
Paasontbijt. Alles stond al klaar 
in De Bolder. Na de kerkdienst 
mochten de kinderen eieren 
zoeken in de kerk.  
 
Voor het feest van Harald en 
Martina hebben we een grote 
tekening gemaakt met de 
geverfde handjes van de 
kinderen erop. 
 

Aan de Vormelingen 
hebben we getekende 
hartjes en een kruisje 
van zoutdeeg met een 
vlinder erop gegeven, 
symbool voor nieuw 
leven. 
 De opbrengst van het 
vastenoffer 2024 voor 
het RZT, wordt 
symbolisch met een 
cheque in de kerk 
overhandigd en dan 

wordt het totaalbedrag pas bekend gemaakt. De datum moet nog afgesproken 
worden. 
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VAN HET KRUISPUNT 
 
BIJ HET AFSCHEID VAN REDACTIELID MARISKA DONKER 

- door Coen Tol, namens het Kruispunt Team 

Op zaterdag 13 april was er een feestje voor de medewerkers van Kruispunt naar 
aanleiding van het 65-jarig bestaan van het parochieblad. Ik denk dat ik namens 
alle aanwezigen spreek als ik zeg dat het feest buitengewoon geslaagd was. 
Hierbij dank aan de organisatoren er van. Tijdens het feest was er aandacht voor 
Mariska die aangegeven had te willen stoppen met het redactiewerk en als 
secretaris van Kruispunt. Zij kreeg een mooie bos bloemen van het Kruispunt 
team en een dinerbon voor 2 personen van het kerkbestuur, om haar te 
bedanken voor haar inzet.  Jarenlang zat Mariska in de redactie. Met name 
werkte zij goed samen met Wil Wijker bij het samenstellen van het blad. Wil 
overleed echter eind 2023. Als secretaris van Kruispunt maakte Mariska onder 
meer de notulen van de jaarvergadering. Telkens ontvingen wij spoedig daarna 
van haar het verslag ervan. Met het wegvallen van Mariska zullen we een vaste 
waarde missen… 
 

Over Mariska 
In het In Memoriam dat Mariska namens Kruispunt schreef voor Wil Wijker, 
beschreef ze hoe ze Wil leerde kennen toen ze  bij Kruispunt-Team kwam en hoe 
ze met Leni Karemaker en Wil Wijker samenwerkte. Een citaat hieruit: 
 
“Toen eerst Leni Karemaker en daarna Wil mij vroeg om de redactie van het 
Kruispunt te komen versterken heb ik daar na lang wikken en wegen ja op 
gezegd. We hebben een leuke tijd gehad. Voordat Leni overleed werd het 
Kruispunt door hen beiden afwisselend gemaakt, Leni deed het in elkaar zetten 
alleen en Wil en ik deden het samen. Donderdags na de kopijsluiting toog ik naar 
Wil met m’n tablet onder m’n arm. Eerst koffie, in de zithoek, ver weg van de 
laptop, stel je voor dat we er koffie overheen morsen…. En dan nieuwtjes 
uitwisselen; de OK nieuwtjes, onze kinderen, kleinkinderen, vakanties, alles 
kwam ter sprake. Daarna, aan de eettafel met onze laptop en tablet aan het 
werk; Hebben we alles, staat alles in de goede volgorde, kloppen alle data, type- 
en taalfouten uit de teksten halen, nog een laatste keer bellen of mailen met 
een vraag richting de schrijver, enz. Wil stuurde na verwerking het concept per 
mail naar mij, dan belden we zaterdag- of zondagmiddag met elkaar om de 
laatste puntjes op de i te zetten zodat Wil het naar de drukker kon sturen.” 
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Maar Mariska deed nog meer: ze maakte notulen van de teamvergaderingen en 
hield de abonnee-administratie bij, verwerkte adreswijzigingen en maakte bij 
ieder uitkomen van het Kruispunt bezorglijsten. Voor iedere bezorger een eigen 
lijst. 
Mariska, bedankt voor al je werk en inzet in het Kruispuntteam, je wou al jaren 
geleden je taken neerleggen, maar met het overlijden van eerst Leni en daarna 
Wil, besloot je steeds nog even aan te blijven ter wille van de continuïteit. Daar 
was ik maar al te blij mee, dat er nog een “oude rot” was die me wegwijs kon 
maken en bijstaan. We gaan je missen, jou en je altijd opgewekte aanwezigheid. 
 
Oproep: wie wil de abonnee-administratie van Mariska overnemen en zorgen 
dat de bezorgers bij iedere bezorging bijgewerkte adreslijsten meekrijgen (4 à 
5 x per jaar)?  
Mail ons: kruispunt.okijmond@gmail.com of meld je bij Harald of Marlie 
 
FEESTJE! KRUISPUNT 65 JAAR 

Op zaterdag 13 april waren alle bezorgers, verdelers 
en teamleden van Het Kruispunt uitgenodigd voor een 
feestje in De Bolder, om ze te bedanken en samen te 
vieren dat het Kruispunt 65 jaar bestaat! Het werd 
een vrolijke, gezellige middag. Eerst bijpraten onder 
het genot van koffie / thee en een gebakje. Daarna 
een fotopresentatie van het verleden van Kruispunt. 
Als eerste keken we terug naar het vorige feestje, bij 
het 60-jarig bestaan, toen Wil Wijker de 
openingstoespraak hield en we stonden een moment 
stil om haar en Leni Karemaker te herdenken. We 
hebben beiden verloren sinds dat vorige jubileum.  

Bij het 40-jarig bestaan 
was er een foto-album 
gemaakt van alle 
bezorgers en 
medewerkers van 1999. 
Die foto’s maakten 
onderdeel uit van een 
quiz: wie / wat zie je op 
de foto? Per tafel werkte 
men samen om de vragen 
te beantwoorden.  
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Bij de serie handtekeningen in 
het jubileumboekje dat toen is 
uitgegeven liepen veel mensen 
naar het grote scherm om het 
eens goed van dichtbij te 
bekijken.  
 
 
 

Na de quiz was het tijd voor borrel en hulde. Mariska overhandigde een boeket 
aan Martina en Harald vanwege hun 40-jarig huwelijk, en moest daarna zelf een 
groot boeket in ontvangst nemen van het Kruispunt Team, vanwege haar 
afscheid als redactielid ,met een dinerbon erbij van het kerkbestuur. 
 

En toen was het buffet klaar. 
Voorbereid en uitgeserveerd door 
Freriks, en echt iedereen vond het 
heerlijk.  
Bij vertrek kregen ze allemaal een 
cadeautasje mee, waarin een echt 
Kruispunt-collectebusje zat, gevuld met 
lekkers om thuis nog even terug te 
denken aan deze gedenkwaardige 
middag. Tot over 5 jaar! 
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VAN DE VERENIGINGEN 
 
VAN VROUWENVERENIGING AKTIVA 
In memoriam Wil Wijker 

- Door Anneke Zwart namens Aktiva 
- Deze tekst is door Anneke uitgesproken tijdens de avondwake voor Wil 

Namens de oud-katholieke vrouwen vereniging Aktiva mag ik het woord voeren. 
Wil was verweven met zoveel activiteiten binnen onze parochie en de landelijke 
kerk. Een oud-katholiek met Hart en Ziel.   
Aktiva was haar clubje vanaf de oprichting in 1967 tot heden. Als jonge vrouw 
werd Wil “natuurlijk “ lid. Later nam Wil ook plaats in het bestuur als secretaris. 
Vergaderingen werden door Wil met grote precisie genotuleerd. Aktiva werd 
een bloeiende vereniging met veel activiteiten. Sprekers werden uitgenodigd. Ik 
herinner mij nog de geweldige lezing van de introductie van de euro door Johan 
van der Laan. Op één van de avonden zocht de schoonheidsspecialiste twee 
dames uit. Wil en schoonzus Liesbeth brachten de hele avond door met witte 
maskers op hun gezicht. Hoe hilarisch! 
Ook de bestuursvergaderingen op de volkstuin bij Jannie van de Pieterman 
waren een klein feestje op zich! Maar Wil was zeer punctueel dus er werd niets 
vergeten te notuleren. 

 
Creatief was Wil, dat toonde zij bij het 40-jarig 
jubileum van Aktiva. Zij schudde de teksten 
voor het cabaret moeiteloos uit haar mouw. 
Bij het 50-jarig jubileum verraste zij ons met 
een verjaardagskalender. Foto’s uit aller 
tijden! Een mooie herinnering voor ons allen. 
Op 31 december 2022 werd Wil getroffen door 
een herseninfarct. Na een periode van 
revalideren in Zuiderhout probeerde Wil de 
draad samen met Jaap en familie weer op te 
pakken. Tot op de dag van haar overlijden was 
zij betrokken bij het wel en wee van Aktiva. 
Jongstleden 13 december genoot Wil zichtbaar 
van onze adventsavond. Tijdens de slotzang: 
“Stilte over alle landen” zong Wil met 
gevouwen handen mee, zichtbaar ontroerd. 
 Foto: Wil in actie tijdens een 

workshop van Aktiva 
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Vanavond zingen wij wederom dit gezang. Graag wil ik een strofe  uit dit 
gezang  voorlezen……. 
    Stilte over alle landen  
    in deze nacht 
    Vouwen wij tezaam de handen, 
    nu voor de nacht. 
    God zal voor ons allen zorgen, 
    Veilig en bij Hem geborgen 
    zijn wij vannacht. 
Lieve Wil, dank heel veel dank voor je 
jarenlange inzet voor 
Vrouwenvereniging Aktiva. We zullen aan je 
blijven denken en gaan je zeker missen op onze 
clubavonden! 
Maar ik wil je ook bedanken voor onze 
vriendschap. Voor wie je was! Samen met Jaap 
waren jullie een ijzersterk paar ! 
 
VAN MANNENVERENIGING VELSEN 

- namens het bestuur, Cees Borst 
 

Bijeenkomst 9 april 2024 
Cees Borst gaf een presentatie over de “Digitale Nalatenschap”. Er wordt steeds 
meer informatie digitaal opgeslagen en wat kun je of mag je als nabestaanden 
hier mee doen. Landelijk is 70% van de Nederlanders niet op de hoogte van zijn 
of haar Digitale Nalatenschap en wat je daarvoor moet regelen. Ook is er nog 
geen wetgeving die ervoor zorgt dat nabestaanden automatisch na het 
overlijden van een persoon toegang krijgen tot alle digitale gegevens. Digitale 
Nalatenschap geldt niet alleen voor ouderen maar is ook een punt als kinderen 
plotseling overlijden en ouders geen toegang hebben tot hun telefoon, tablet of 
laptop om informatie veilig te stellen.  
Om accounts na overlijden te kunnen verwijderen bij tech-bedrijven zullen de 
nabestaanden veel informatie moeten verschaffen zoals; overlijdensakte, 
erfrechtverklaring, legitimatiebewijs van nabestaanden, geboortedata van 
nabestaanden en overleden familielid etc.. Voor overleden personen is de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming  (AVG) niet meer van toepassing 
en de tech bedrijven zijn eigenaar van alle data van een overledene. Informatie 
over Digitale Nalatenschap is o.a. op websites van gespecialiseerde bedrijven 
zoals Digital Life Legacy te vinden. 

Lieve Wil, rust zacht 
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bijeenkomst 12 maart 2024 
Ronald de Vries gaf een presentatie over verkeerspolitiek. Ronald heeft zijn 
werkzame leven in het verkeer doorgebracht bij de rijkspolitie, als 
rijschoolhouder en ook als opleider van rij-instructeurs. Hij schetste wat 
markante punten over de auto’s in het verkeer. In 1973 waren er een half 
miljoen auto’s en 3000 verkeersdoden. Nu zijn er 9 miljoen auto’s en 765 
verkeersdoden.  
De aanwezigen moesten ook een toets met 10 vragen op aanvangsniveau 
invullen. De gemiddelde score was ongeveer een 7. Niet slecht maar ook niet 
heel goed. Verder werden diverse complexe verkeerssituaties getoond waarover 
de voorrangsvolgorde niet iedereen het eens was.  
 
OVERIGE ACTIVITEITEN IN KERK EN PAROCHIE 
 
PASTORES MARTINA EN HARALD 40 JAAR GETROUWD 
Alsof er nog niet genoeg 
feestjes waren geweest 
kwam er ook nog een 
knalfuif omdat Harald 
Münch en Martina Liebler 
vierden dat ze op 7 april 
precies 40 jaar getrouwd 
waren. En dat werd groots 
gevierd met familie, 
vrienden, collega’s en 
parochies! Voor zoveel 
gasten uit binnen- en 

buitenland heb je een flinke 
ruimte nodig, en die hebben we 
gelukkig in IJmuiden.   
In de plechtige eucharistieviering 
ging de rector van het oud-
katholiek seminarie, Mattijs 
Ploeger, voor en zoon Laurens 
Münch was lector. De familie 
ging als eerste ter communie en 
aan het eind werd de zegen over 
het paar uitgesproken terwijl het 
koor de Zegenbede zong. 
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En daarna toog iedereen 
naar De Bolder, waar de 
kinderen van de 
kinderkerk het robijnen 
paar opwachtten en 
toezongen. 
De schoondochters 
hadden taarten 
gebakken en ieder kon 
nemen naar believen.  
 

 
De Bolderdames hadden alles weer 
perfect geregeld, geheel naar de 
wensen van het paar.  
Wat geweldig om zó je 
huwelijksjubileum te vieren met 
iedereen erbij met wie je leeft: 
zonen en schoondochters, 
kleinkinderen, familie uit Duitsland, 
de bisschop, collega-priesters, 
parochianen van IJmuiden en van 
Amsterdam. Groots! Van harte 
gefeliciteerd en wat fijn dat jullie 
dit feest met ons wilden vieren. 
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Parochie van de HH. Adelbertus en Engelmundus 
 
Pastoor H. Münch, tel. 06-15655684,  
e-mail: munchharald@gmail.com 
 
Engelmunduskerk:                         Kon. Wilhelminakade 119, IJmuiden 
Pastorie:                                                Kon.Wilhelminakade 117, 1975 GJ IJmuiden,                             
                                                                tel.0255-515260 
Kerkbestuur: info.okijmond@gmail.com 
 secretaris.okijmond@gmail.com   
 penningmeester.okijmond@gmail.com  
 
Bankrekening Oud-Katholieke Parochie IJmond 
NL52 INGB 0000 0018 00    
t.n.v. Oud-Katholieke Parochie HH. Adelbertus en Engelmundus te IJmuiden 
voor betalingen, vrijwillige bijdragen, giften etc. Graag bestemming van uw gift in 
opmerkingen noteren bij “opmerkingen”: 
Kerkbestuur / Kerkbalans / Vastenactie / Uitgangscollecte (vermeld maand)           
 
Website: ijmuiden.oudkatholiek.nl 
Kerkomroep: www.kerkomroep.nl/#/kerken/21184  
Autovriendendienst: Coördinator, Marjoke de Koning, 0255 515597 
 
Oud-Katholieke Begrafenisvereniging: 
Uitvaartverzorger M. Uitendaal, 023-5324486 
 
De Bolder: 
Bloemstraat 124, IJmuiden 
 e-mail: bolder.okijmond@gmail.com  
Bankrekening De Bolder:  
NL56 RABO 0154 1643 48 
 
Parochieblad Het Kruispunt:  
Wilt u het Kruispunt digitaal ontvangen? Laat het ons weten: 
kruispunt.okijmond@gmail.com 
 
Bankrekening Kruispunt:  
NL81 RABO 0337 4470 47 o.v.v. gift Kruispunt 
Inhoud van busjes graag overmaken op de bankrekening of op zondag afdragen in de 
sacristie. 
  
Het volgende Kruispunt verschijnt omstreeks 18 september 2024 
kopij inleveren uiterlijk 4 september 2024 
          per e-mail: kruispunt.okijmond@gmail.com  
          of in kastje Kopij Kruispunt op pilaar achter in de kerk  


