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BIJ DE KERKDIENSTEN 
 
Op zondag 3 september is er een dienst van schrift en gebed. Lector Rick 
de Ronde gaat hierin voor. 
‘s Middags wordt om 14.30 uur Sandra van der Helm in Alkmaar tot 
diaken gewijd. 
 
Op zondag 10 september vieren we verjaardag van kerkwijding en is er 
voor het eerst na de zomerpauze weer koffiedrinken in De Bolder 
aansluitend op de viering. 
Deze zondag nemen we afscheid van Nico de Rijk als kerkmeester en 
wordt Erwin Delachaux herbenoemd voor een tweede termijn. 
 
Op zondag 23 september is onze kerk gesloten en vieren we samen met 
andere kerken uit de gemeente Velsen een oecumenische dienst in de RK 
kerk in Driehuis. 
 
Op zondag 1 oktober viert Jan Stoop tijdens de eucharistie dat hij 25 jaar 
koster is. Bij deze gelegenheid zal bisschop Dick Schoon voorgaan. 
Ook is op deze dag onze bloemendienst. 
 
NIEUW JAARROOSTER 2023-2024 
 
In juli is het nieuwe jaarrooster verschenen. Het is digitaal verstuurd per 
parochiemail, en achter in de kerk liggen papieren exemplaren om mee te 
nemen. Er zijn altijd vrijwilligers tekort. Daarom doen we een dringende 
oproep of u ons wilt helpen door een taak op u te nemen naar keuze, u 
kunt zich melden bij de pastoor. Welke taken er zijn en wat er verder te 
doen valt kunt u in het huidige jaarrooster zien. 
 
Als u al actief bent als vrijwilliger, controleert u dan a.u.b. of uw gegevens 
correct in het jaarrooster staan. Eventuele wijzigingen of correcties graag 
per mail doorgeven aan pastoor  Münch:  munchharald@gmail.com 
 
NB: de redactie van Het Kruispunt heeft dringend hulp nodig 



 3 

ROOSTER VAN KERKDIENSTEN 

 
 
OPEN KOFFIE-UURTJE IN DE BOLDER 

Woensdag 6 september is er weer 
open koffie-uurtje  voor iedereen, om 
lekker bij te praten, voor een 
persoonlijk gesprek, een luisterend 
oor, een warme blik.  
Open koffie-uurtje is iedere 1e 
woensdag van de maand in De Bolder 
en iedereen is welkom vanaf 10:00 
uur, direct na de viering van 9:30 uur 
in de kerk.  

 

Zo 06-08 10:00 Gedaanteverandering,  
eucharistieviering 

Zo 13-08 10:00 Pinkster 14, eucharistieviering 
Zo 20-08 10:00 Ontslapen Maria, eucharistieviering 
Zo 27-08 10:00 Pinkster 16, eucharistieviering 
Zo 03-09 10:00 Pinkster 17, dienst van Schrift en Gebed 
Wo 06-09 09:30 Eucharistieviering en open koffie 
Zo 10-09 10:00 Kerkwijding, eucharistieviering, koffie 
Wo 13-09 09:30 eucharistieviering 
Zo 17-09 10:00 Kruisverheffing, eucharistieviering 
Wo 20-09 09:30 Eucharistieviering  
Zo 24-09 10:30 Oecumenische viering in RK kerk Driehuis 
Wo 27-09 15:00 Eucharistieviering  
Zo 01-10 10:00 H. Bavo, eucharistie/bloemenviering 
Wo 04-10 09:30 Eucharistieviering,  open koffie 
Zo 08-10 10:00 Pinkster 22, eucharistieviering 
Wo 11-10 09:30 eucharistieviering 
Zo 15-10 10:00 Pinkster 23, eucharistieviering 
Wo 18-10 09:30 Eucharistieviering 
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VOORWOORD 
   
Vreugde in het leven 
De kranten en sociale media zijn er vol van. Er heerst een soort nieuwe 
epidemie, en dat is depressie, neerslachtigheid, verdriet. Juist in de 
jongere generatie zijn er velen die alleen met veel moeite s ’ochtends het 
huis uit komen. Die niet de kracht vinden om met studie, opleiding of 
werk aan de slag te gaan. 
 
Jezus stelt daar juist zijn boodschap tegenover. Hij brengt het blijde 
nieuws van zijn Rijk van leven en vreugde. Hij wil ons zeggen dat God 
leven is. Hij wil dat we dit leven in volheid krijgen. God heeft Jezus ook 
niet in de dood achtergelaten maar bevrijd. Hem opgenomen in de 
volheid van een nieuw leven met vreugde. 
 
Jezus was beslist niet naïef. Hij weet van lijden, pijn, verdriet, zorgen. In 
de evangeliën staat er genoeg over. En zelfs zijn volgelingen werden 
ervoor gewaarschuwd. Maar er wordt ook aan hen beloofd dat het lijden 
niets is vergeleken bij de luister en de vreugde van de komende tijd. Niets 
kan hen, en ook ons die in hun spoor leven , van de liefde Gods scheiden. 
 
We kunnen zelfs nog een stap verder gaan. Voor de christelijke meesters 
van het geestelijke leven was verdriet eigenlijk iets dat vooral bij deze 
wereld hoort. Verdriet en neerslachtigheid kunnen een teken zijn dat een 
mens te zeer gevangen is in de beslommeringen van deze wereld. 
Dat hij of zij niet vrij is in hopen en vertrouwen op de blijheid die God ons 
wil schenken samen met het nieuwe leven. Verdriet en neerslachtigheid 
kunnen een gebrek aan levensmoed en levensvreugde zijn, maar ook een 
gebrek aan geloofsmoed en hoop. 
 
Wij christenen zijn met het olie van de blijheid gezalfd. Wij zijn in staat 
gesteld, boden van vreugde en hoop te zijn. De aarde, ons leven, zijn 
gaven van Gods liefde. We mogen dankbaar en blij zijn voor alles wat er 
wel is en in de toekomst nog voor ons klaar ligt. 
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Over allen en alles is er dus Gods vreugde, Gods liefde. En dat hij ons het 
leven hier geeft en het leven in de eeuwigheid wil geven. Daarom kunnen 
we blij zijn temidden van alle neerslachtigheid. Dat helpt ons over alle 
momenten van hopeloosheid heen en schenkt ons levensmoed. De 
vreugde van God is onze kracht en sterkte. 

- Met hartelijke groet, Pastoor Harald Münch 
 

UIT HET PASTORAAT 
- Pastoor Harald  Münch 

Helaas is de ziekenploeg in de laatste weken nooit leeg geweest. 
Vorige week is Thea Carati aan haar heup geopereerd. Onder veel pijn 
heeft ze maanden moeten wachten op een datum. De artsen zagen het 
zitten ondanks de leeftijd op grond van haar goed gestel. En het is gelukt. 
Haar man is nu mantelzorger en met wat geduld zal Thea over een poosje 
weer naar buiten kunnen. 
Joke Wennis heeft al jaren last aan haar been. En heeft daarvoor in het 
verleden ook al een tijd in Velserduin gezeten. Maar nu was een chirurg 
bereid haar been te dotteren. En de vreugde is groot. Het is voor het 
grootste gedeelde gelukt. En Joke is heel wat pijn kwijt. 
Verhuisd naar De Moerberg zijn Jan van der Leek (kamer 701) en Gerda 
Blokland (kamer 714). 
Ook verhuisd is Anke Tijssen, ze woont nu in De Daalder, adres: Johanna 
Naberstraat 79c 1827 LB Alkmaar 
Helaas kwam er plotseling nog een naar bericht. Roelof Jan Rill was bij de 
huisarts i.v.m. zijn diabetes, maar deze vertrouwde het niet en stuurde 
hem voor verder onderzoek door naar het ziekenhuis. Binnen 10 dagen 
werden er onderzoeken uitgevoerd. Er werd een tumor in de gal 
geconstateerd met uitzaaiingen op het buikvlies. Er is een punctie gedaan 
om op kweek te zetten. Roelof Jan is nu eerst met Els samen op vakantie 
om alles een plek te geven.  
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In Memoriam Wim Tol  
- Door Cees van der Oord 

 
 
 
De onlangs op hoge leeftijd overleden Wim Tol was een actief lid van 
onze Parochie. 
Na een korte periode als Kerkbestuurder, kreeg hij begin jaren zeventig 
het verzoek zitting te nemen in de Bouwcommissie voor het nieuwe 
Verenigingsgebouw (voor Financiën ). 
Er was een financiëringstekort; er kwam een schenking en lening van de 
Bisschopskas. De Bazar sprong bij en Aktiva wilde garant staan voor een 
bepaald bedrag. De Gemeente Velsen verkocht een perceel grond voor 
een vriendenprijs. De bouw kon beginnen! 
 
De opening van de Bolder werd op 22 september 1977 verricht door 
Mgr.van Kleef Bisschop van Haarlem. Het Beheer van het Gebouw kwam 
in handen van de Boldercommissie met o.a. Wim Tol als Penningmeester. 
Hij ontpopte zich als een uitstekende Kasbeheerder. Hij gaf gewoon geen 
geld uit, dat hoefde ook niet want er kwamen veel boekingen voor 
Bruiloften en Partijen en mede door de inzet van de Bolderdames, werd 
een behoorlijke omzet behaald. Zodanig dat na enige Jaren de 
Bisschopskaslening kon worden afgelost en aan het einde van zijn 
mandaat ook de volledige bouwschuld was weggewerkt. 
Als Penningmeester van de Boldercommissie heeft Wim Tol een 
substantieel  bedrag aan het vermogen van de Parochie kunnen 
toevoegen. Daarvoor is hem dank verschuldigd. 
Moge Hij rusten in Vrede. 



 7 

OVERIG NIEUWS UIT DE PAROCHIE 
 
Ethiopische koffieceremonie in De Bolder 
Andinate Haile, al jaren lid van onze gemeenschap en bijna elke zondag in 
de kerk te vinden, wil de parochianen graag een keer op een typische 
Ethiopische koffieceremonie en eten uitnodigen. En wel op zondag 17 
september om 16 uur in de Bolder. We zullen van tevoren intekenlijsten 
achter in de kerk klaarleggen zodat u zich kunt aanmelden i.v.m. de 
voorbereidingen. 
 
Stormschade  
De zeer zware zomerstorm Poly heeft op 5 juli flink huisgehouden. Ook in 
onze omgeving is veel schade. Opruimwerkzaamheden zijn nog overal 
bezig. Ons kerkgebouw is gelukkig gespaard gebleven, maar van De 
Bolder zijn enkele zinken randlijsten losgeraakt en in de pastorietuin is 
een boom omgewaaid. De daklijsten zijn voor nood geborgd zodat ze 
bestand zijn tegen een volgende storm.Ze worden binnenkort vervangen. 
De omgevallen boom is in stukken gezaagd en de takken zijn opgeruimd. 
 

           
 
 
Open koffiedrinken 
Ook in het komende seizoen gaan we met het open koffiedrinken door. 
Elke eerste woensdag van de maand om 10 uur staat de koffie klaar en 
verwachten onze gastvrouwen Olga en Anneke gasten van binnen en 
buiten de parochie. 
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Zondagsviering thuis meeluisteren 
Ken je Kerkomroep.nl? Op zondag wordt de dienst in onze kerk live 
uitgezonden (alleen geluid, geen beeld) om thuis mee te vieren. Of op 
een later moment terug te luisteren. De opnames blijven ongeveer een 
half jaar staan.  
Vanaf 30 juli kun je ook het boekje meelezen. Het is te vinden op onze 
website ijmuiden.oudkatholiek.nl. Ga naar de openingspagina en naar de 
agenda. (helemaal onderaan de openingspagina of via de knop op de 
bovenbalk). Open het agendaplaatje van de zondag (zie fig. 1). Daar is het 
boekje te downloaden (met de nummers van de gezangen er in) en ook 
de link naar onze kerk op kerkomroep.nl (zie fig. 2) 

 
Figuur 1 

  
Figuur 2 
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VAN HET KERKBESTUUR 
 
Kort verslag 112e kerkbestuursvergadering 5 juni 2023 
Lopende zaken: Bezoek van het Hoorns Byzantijns Mannenkoor (11 juni). 
Concert van Vitaal en huur van de kerk voor hun jaarlijkse kerstconcert - 
Vakantie van de pastoor (3 t/m 9 juli en 13 aug t/m 2 september) - Voor 
Nico zit de 2e termijn er op. In de viering van 10 september (verjaardag 
van kerkwijding) nemen we afscheid van hem als kerkmeester en 
bedanken hem voor zijn werk gedurende de afgelopen 8 jaar. Tevens 
herbenoeming voor 2e termijn van Erwin Delachaux. - Energie voor kerken 
overeenkomst met energieleverancier bespreken – Diefstal deel van 
bliksemafleiders en loodslabben; contact opgenomen met verzekering en 
loodgieter; lood wordt vervangen door unifix, dit heeft dezelfde 
eigenschappen en is niet interessant voor dieven – Nog geen rapport 
binnen van Monumentenwacht; HVH heeft afspraak uitgesteld; van 
Admiraal alles in orde; - Prijzen huur en consumpties Bolder; huurprijzen 
per daqdeel zijn nu gekoppeld aan tijdsperioden – contact tussen koor 
beneden en orgel boven, communicatie via bluetooth verbinding? set up 
met monitor is kostbaar, want er hoort een hele geluidsset met 
regelpaneel bij; alternatief om toch orgel boven te gebruiken op de 
gewone zondagen: organist gaat vanaf communie boven spelen; 
voorzangers blijven beneden. Voor hen is naar boven geen optie, teveel 
problemen met trap op en af; op feestdagen zingt het parochiekoor 
boven (niet bij processies en niet in Paasnacht) - Adventsdienst met De 
Nieuwe Kerk op 3 december (1e zondag vd. Advent); Kerstsamenzang in 
onze kerk met parochiekoor – KB vergadering in juli vervalt, in augustus is 
er geen vergadering. Eerst volgende KB: 4 september 
 

Oproep voor nieuwe kerkmeesters 
Het kerkbestuur zoekt kerkmeesters voor Financiën, voor Techniek en 
gebouwen, en voor de post Sociaal.  
Mocht u ons kunnen / willen versterken of mocht u iemand weten die 
misschien geïnteresseerd is, dan horen wij het graag. 

- Mail aan secretaris.okijmond@gmail.com of vertel het de 
kerkmeester van dienst op zondag 
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NIEUWS UIT DE LANDELIJKE KERK 
 

Uitnodiging voor Diakenwijding Sandra van der Helm 
-  Johannes van Riessen,  secretaris van de Haarlemse Geestelijkheid 

Namens het bisdom Haarlem van de Oud-
Katholieke Kerk van Nederland nodig ik u van 
harte uit voor de eucharistieviering ter 
gelegenheid van de 30e verjaardag van 
kerkwijding, waarin de bisschop van Haarlem, 
Dirk Jan Schoon, de diakenwijding zal 
toedienen aan Sandra Jacoba Maria van der 
Helm. 
De dienst zal plaatsvinden op zondag 3 
september aanstaande om 14.30 uur in de kerk 

van de H. Laurentius Nassaulaan 43 ; 1815 GJ Alkmaar. Mocht u Sandra 
iets willen geven dan stelt ze een donatie aan Stichting Migrant Moeder 
en Kind zeer op prijs.  
Noot van de redactie: Sandra liep stage in onze parochie als parochie-
assistent. Het was in de moeilijke periode van corona waarin geen 
kerkdiensten of activiteiten of huisbezoeken mogelijk waren. Ze heeft de 
online diensten mee-ontwikkeld en daarin de meditaties gedaan. 
  
Promotie Richard de Beer 

- door Jaap Wijker 
Op 9 juni j.l. promoveerde Richard de Beer op zijn proefschrift 
‘Kerkgewaden in de verdrukking: Paramenten in de Republiek als dragers 
van identiteit, 1580-1650’ aan de universiteit van Utrecht. Veel oud-
katholieken kennen Richard van zijn werk als erfgoedspecialist en 
conservator van oud-katholiek erfgoed bij Museum Catharijneconvent. 
Zijn promotor was prof. dr. Peter-Ben Smit, tevens werkzaam als docent 
aan het oud-katholiek seminarie. Co-promotores waren dr. Dick Schoon 
(tevens docent aan het OKS) en dr. Marike van Roon. 
Richard de Beer heeft onze parochie geholpen het bezit aan preciosa te 
inventariseren en op waarde te schatten, met o.a. een paar zeer antieke 
kazuifels.   
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Foto: Richard de Beer ontvangt uit 
handen van de rector magnificus 
van de universiteit van Utrecht de 
doctorsbul. 

 
Tentoonstelling met uniek oud-katholiek erfgoed in Museum 
Catharijneconvent 
Heb je je ooit afgevraagd waarom wij oud-katholieken roze koorkappen 
gebruiken of wat de oorsprong is van onze felkleurige kerkgewaden? Het 
antwoord krijg je dit najaar tijdens de expositie ‘Fashion for God’. In 
Museum Catharijneconvent te Utrecht wordt van 14 oktober tot 21 
januari oud-katholiek erfgoed tentoongesteld.  

Aan de basis van de tentoonstelling staat het promotieonderzoek van 
onze conservator oud-katholiek erfgoed, Richard de Beer. Hij verdiepte 
zich in de fascinerende geschiedenis van de Nederlandse schuilkerken 
begin zeventiende eeuw en ontdekte hoe dure baljurken in kerkelijke 
gewaden veranderden en hoe liefde voor God en mode bij elkaar 
kwamen. (zie ook de aankondiging onder Activiteiten, van de lezing die 
Richard de Beer op woensdag 4 oktober in onze kerk geeft)   

 
 
Rondleiding 
Dit najaar is hoe dan ook een prachtige gelegenheid om ons historisch 
erfgoed te zien stralen. Dat kan ook samen met kerkgenoten, vrienden of 
familie. Je kunt nu al een rondleiding boeken bij het Catharijneconvent. 
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Voor alle oud-katholieken volgt een speciale actie; hierover meer in de 
nieuwsbrief van de landelijke kerk. 
 
De culturele commissie van onze parochie wil graag een gezamenlijk 
bezoek aan deze tentoonstelling organiseren. We mogen dan ook de 
voorwerpen bekijken uit onze kerk, die in het Catharijneconvent worden 
bewaard. Volgende keer meer hierover, als de speciale actie bekend is. 
 
2023 Pascal-jaar 

- door Jaap Wijker 
Blaise Pascal leefde van 1623-1662, in Clermont-Ferrand, Parijs, Rouen en 
weer in Parijs. Dus het is vierhonderd jaar geleden dat Pascal werd 
geboren. Hij was een frans wiskundige, natuurkundige, religieus filosoof, 
een wonderkind, opgeleid door zijn vader Etienne Pascal, rechter en 
amateur wiskundige, behorende tot de ambtsadel (Noblesse de robe). Na 
een mystieke ervaring “De Nacht van Vuur”) op 23-11-1654 werd hij 
religieus filosoof en verdedigde de Jansenisten tegen de Jezuïeten door 
de “Lettres de Provincial” te schrijven. Na zijn dood verschenen zijn 
gedachten (Pensées) in boekvorm. 
In de rij staande om de jonge doctor Richard de Beer te feliciteren 
vertelde de aartsbisschop Mgr. Bernt Wallet mij, dat de oud-katholieke 
kerk na de zomer een symposium zal organiseren over “400 jaar Pascal”. 
 
VAN DE VERENIGINGEN 
 
Vrouwenvereniging Aktiva 

Het bestuur is weer bij elkaar geweest. Allereerst moeten we melden dat 
we heel blij zijn dat Anja van Bakel  het penningmeesterschap op zich 
heeft genomen.  
Het regelen van de verandering heeft bij de bank heel wat voeten in de 
aarde gehad en daarom zijn we na maanden overleg uiteindelijk 
overgestapt naar een andere bank. Het nieuwe rekeningnummer vind u in 
het jaarboekje dat in de tweede helft van augustus zal worden verspreid. 
Maar eerst het programma. Dit begint als vanouds in september met de 
jaarvergadering en daarna het kienen. Naast de vaste programma-
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onderdelen, bijvoorbeeld de adventsavond en etentje in de Bolder 
hebben we ook weer een paar interessante voordrachten en leuke 
activiteiten weten te regelen. 
In mei sluiten we weer af met een etentje. De locatie daarvoor is nog niet 
bekend.  
Een aantal dames heeft aangegeven voor de bijeenkomsten liever naar de 
middag te gaan. De beslissing daarover is voor ons als bestuur een heikel 
punt omdat er ook nog dames zijn die werken en die dan worden buiten 
gesloten. Bovendien zal verplaatsing van de bijeenkomst naar de middag 
betekenen dat 1 bestuurslid aftreed. We blijven dan met twee over en 
dat is geen werkbare situatie. Met de jaarvergadering zullen we het er 
over hebben. 

- Het bestuur, Yvonne, Liesbeth en Sonja. 
 

Mannenclub Velsen 

Programma 2023-2024 
Het programma van onze vereniging voor het komende seizoen is 
bekend. Het zou kunnen dat er op het laatste moment door het 
wegvallen van een spreker iets moet worden aangepast. De leden worden 
hiervan via e-mail op de hoogte gehouden.  
In afwijking van de gebruikelijke bijeenkomsten op de 2e dinsdag van de 
maand is de eerste bijeenkomst in september niet op 12 september maar 
op dinsdag 5 september. De bisschop was na eerdere toezegging helaas 
verhinderd op de 12e. In overleg besloten om de bijeenkomst te 
verplaatsen naar dinsdag 5 september.   
 

- 5 september – Bisschop Dick Schoon houdt een lezing over Steenhoven. 
- 10 oktober – J. Hülya Kat van D66 geeft een lezing over haar politieke 
werk in de 2e Kamer.  
- 14 november – Iemand van het vogelhospitaal komt vertellen over de 
werkzaamheden in het vogelhospitaal.  
- 12 december – Jaap Wijker geeft een presentatie over 400 jaar Pascal.  
- 9 januari – Ondergang en berging Duitse Oorlogsvloot door Henk Tol. Na 
de presentatie Nieuwjaars hapje en drankje in de pastorie. 
- 13 februari – Arne Münch verzorgt een wijnproeverij.  
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- 12 maart – Ronald de Vries geeft een lezing over verkeerspolitiek.   
- 9 april – Cees Borst geeft een presentatie over de digitale nalatenschap.  
- 14 mei – Martin Heere over het huis De Medici (Pisa). 
- 11 juni – bijeenkomst is nog in beraad bij het bestuur. In de loop van het 
seizoen meer informatie hierover. 

- Namens het bestuur, Cees Borst 

ACTIVITEITEN 

4 oktober: Lezing Katholieke kerkgewaden in de verdrukking - door Dr. 
Richard de Beer, in de oud-katholieke kerk IJmuiden, aanvang 19:30 uur 
 

Dr. Richard de Beer, consulent/conservator oud-katholiek erfgoed bij 
Museum Catharijneconvent Utrecht, vertelt ons over ‘Kerkgewaden in de 
verdrukking -  Paramenten in de Republiek als dragers van identiteit, 
1580-1650’. Het is de vrucht van zijn studie naar religieuze gewaden die 
(met name) in oud-katholieke context zijn bewaard. Hij biedt een  
verfrissende (en ondanks de titel beslist geen “stoffige”) kijk op de roerige 
periode van beeldenstorm en reformatie, in de geschiedenis van de 
Nederlandse katholieken. 
 
26 augustus: Kijken bij de buren - Open dag De Nieuwe Kerk 
 

 De Nieuwe Kerk IJmuiden aan de Kanaalstraat heeft ons voor haar 
tweede open dag uitgenodigd. Deze vindt plaats op zaterdag 26 augustus. 
Het programma is als volgt: 

10.00 ontvangst 
11.00 welkomst 
11.15 gastspreker Jan Zwanenburg 
12.15 lunch 
13.15 bijeenkomst m.m.v. 
Christelijke Mannenkoor IJmuiden 
14.30 napraten met hapjes en 
drankjes. 

Er zijn geen kosten aan deze dag verbonden, wel zal er een collecte zijn. 
Graag opgeven tot en met 10 augustus via 
opendag@denieuwekerk.nl 
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Koorzangers gezocht voor oecumenische koorprojecten 
- koorleidster Marlie Durge 

1. projectkoor t.b.v. oecumenische dienst op zondag 24 september 
2023 in de r.k. kerk te Driehuis 

De oecumenische dienst in Driehuis is een jaarlijkse gezamenlijke 
activiteit van de 3 kerken in de regio Kennemerland die naar 
Engelmundus zijn genoemd, te weten de rk kerk te Driehuis, de ok kerk te 
IJmuiden en de n.h. kerk te Velsen-Zuid (tevens de oudste kerk van de 3, 
oorspronkelijk katholiek); Engelmundus was  volgens de legenden een 
monnik die in de 8e eeuw als metgezel van Willibrord zou zijn 
meegekomen uit Engeland en in Kennemerland zou hebben gepredikt. 
Maar deze legenden stammen uit de late middeleeuwen en zijn  in 
historisch opzicht weinig betrouwbaar. Naast de Engelmunduskerken zijn 
inmiddels ook andere kerken  uitgenodigd om mee te doen bij dit 
oecumenisch initiatief. Zangers zijn van harte uitgenodigd mee te doen 
met het projectkoor voor deze viering. De repetities samen met het 
Liturgisch koor zijn op dinsdag 12 en 19 september te Driehuis en je kunt 
nog extra oefenen in IJmuiden op 21 september met ons parochiekoor.   
 

2. Projectkoor voor Christmas Carols in de oude kerk Velsen-Zuid 
op zondag 10 december.  

Jaarlijks wordt in de oude Engelmunduskerk te Velsen-Zuid een dienst van 
Lezingen & Carols gehouden, naar anglicaans voorbeeld. Het projectkoor 
is in de eerste plaats voor de zangers van de kerk in Velsen-Zuid, maar 
ook andere zangers zijn welkom. De repetities zijn 2-wekelijks op 
woensdagavond vanaf 20 september. De week ervoor, woensdag 13 
september, is de kennismakingsavond.  
 

3. Kerstconcert met samenzang in de oud-katholieke kerk op 
vrijdag 22 december.  

De zangers  van de Christmas Carols zullen ook gevraagd worden mee te 
werken aan de Kerstsamenzang in onze kerk op vrijdag 22 december. 
Hierover later meer. 
Aanmelden via info.okijmond@gmail.com of bij de koorleidster. 
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WAT ZIE IK IN DE KERK? 
 
De meeste voorwerpen die in de kerk zijn te zien, zijn gebruiksvoorwerpen. 
Ze vallen niet altijd op, misschien heb je ze nooit opgemerkt.  Ze zijn 
bedoeld voor gebruik in of ter opluistering van de eredienst. Daarom zijn 
ze vaak van mooi materiaal gemaakt en versierd. In deze rubriek wordt 
steeds één voorwerp in de schijnwerper gezet. Foto’s en beschrijvingen 
zijn gemaakt door museum Het Catharijne Convent te Utrecht. Daar zijn 
ook de echt kostbare voorwerpen uit onze kerk opgeslagen waar ze op 
afspraak te bezichtigen zijn. 
 
Vandaag in de schijnwerper: ‘Rood kazuifel model ‘vioolkist’ 
Geen foto’s dit keer van het te bespreken object. In ‘O Zoons en Dochters’  
een jubileumboekje uit 1988 bij het honderdjarig bestaan van onze 
parochie, wordt een medaillon genoemd  dat was aangebracht op een 
kazuifel van rood fluweel, voorstellende de besnijdenis van Jezus. verluidt 
zou het zijn aangetroffen in een verkleedkist met Sinterklaasspullen maar 
het werd niet genoemd in inventarisrapporten van 1972 en 1999. Grote 
vraag was dus: waar is dit kazuifel (met het middeleeuwse borduurwerk) 
gebleven, want Richard de Beer had het graag onderzocht voor zijn 
proefschrift. Dus werd er een ware speurtocht in gang gezet om het te 
vinden. Kosteres Carla komt de eer toe zich te herinneren dat het in de 
lade met kazuifels van de Adelbertuskerk zou kunnen liggen. En zo 
kunnen we het alsnog bewonderen tijdens de lezing op 4 oktober! 
 
Objectnaam: kazuifel 
Situering: onbekend 
Materiaal:  fluweel, zijde (materiaal), gouddraad, galon 
Afmetingenlabel: h. 119 x b. 68 cm 
Stijl:   Barok 
Datering; 1600 - 1625 (borduurwerk van rugkruis met medaillon, en 

kolom voorzijde), 1900-1975 (basisstof van het kazuifel) 
Maker:  Maagden van den Hoeck 
Plaats/land vervaardiging:       Haarlem 
Herkomst en verwervingsgeschiedenis: onbekend 
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Opmerkingen: niet genoemd in inventarisrapport d.d. 14 december 1972; 
niet genoemd in inventarisrapport d.d. maart 1999. 
 
Beschrijving: Kazuifel, model 'vioolkist', uitgevoerd in rood fluweel 
(basisstof), rozerode zijde met gouddraad (basisstof rugkruis en kolom 
voorzijde), zijde- en gouddraad, galons (decoraties) 
Rugkruis en kolom voorzijde van rozerode zijde met gouddraadversiering 
en gestileerde bladranken.  
 
In het hart van het rugkruis een ovaal medaillon*, omgeven door 
reliëfborduursel in zijde- en gouddraad van gebladerte, met de 
voorstelling van de Besnijdenis van Christus naar Hendrik Goltzius: aan de 
rechterzijde de hogepriester, gezeten, die met beide handen het naakte 
Christuskind op schoot houdt; aan de linkerzijde is een dienaar gezeten 
met tonsuur en bril op de neus, die aanstalten maakt de besnijdenis uit te 
voeren; middenachter het hoofd van een derde geestelijke; op de 
achtergrond links Jozef met baard, staande; middenachter Maria met 
sluier en nimbus, staande; op de achtergrond rechts een doorkijk naar 
een kerkruimte (St. Bavokerk te Haarlem). 

* De voorstelling van de 
Besnijdenis is ontleend aan 
een gravure door Hendrick 
Goltzius (geb. 1558 overl. 
te Haarlem 1617) uit 1594, 
naar een houtsnede van 
Albrecht Dürer met 
hetzelfde onderwerp uit de 
periode 1502-1506  
 
 
 
 
 
 

Nieuwsgierig  hoe  een kazuifel model ‘vioolkist’ eruit ziet? Zoiets dus: 
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foto’s van een rood 
kazuifel model 
‘vioolkist’, op de 
achterkant een  
geborduurd 
rugkruis met 
medaillon en aan 
de voorzijde een 
geborduurde kolom  
 
 
 

 
BIJBELSE GERECHTEN 
 
Notenkoekjes uit het Hooglied  
'Nardus en saffraan, kalmus en kaneel' (Hooglied 4:14) 
Dit is een oud Egyptisch recept uit 1600 v Chr., ontdekt op een scherf. Er 
zijn helaas geen foto’s bij aangetroffen. 
 
Dit heb je nodig: 
80 gr verse of gedroogde dadels of 
vijgen 
1/4 - 1/2 kop water 
1tl gemalen kaneel 
1/4 tl gemalen kardemom 
20 gram gehakte walnoten 
60 gram gehakte amandelen, honing 
Zo maak je het:  
Mix de dadels met water tot een pasta in een blender of keukenmachine. 
Voeg de kruiden, de walnoten en 1/4 kop amandelen toe; goed mengen. 
Maak balletjes, smeer ze in met honing en rol ze door de rest van de 
amandelen. 
Bron: https://www.eo.nl/artikel/bijbelse-recepten 
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AGENDA 

za  26-08 10-15 Open Dag bij de buren Nieuwe Kerk  
zo  03-09 14:30 diakenwijding Sandra  Laurentius Alkmaar 
ma  04-09 19.30 kerkbestuur sacristie 
di  05-09 20:00 mannenvereniging Bolder 
wo  06-09 10.00 open koffie-ochtend Bolder 
wo  06-09 19:30 vormselgroep pastorie 
do  07-09 10:00 oec. overleg Kruispunt V’broek 
do  07-09 20:00  rep. parochiekoor Kerk  
za  09-09 14-16 kerkopenstelling Kerk  
di  12-09 20:00 rep. oec. projectkoor Driehuis 
wo  13-09 20:00 christmascarolkoor Velsen-Zuid 
do  14-09 09:30  pastorale commissie pastorie 
do  14-09 20:00  rep parochiekoor Kerk  
vr  15-09 14:00 oec.  leeskring pastorie Driehuis 
za  16-09 14-16 kerkopenstelling Kerk  
zo  17-09 16:00 Ethiopische maaltijd Bolder 
ma  18-09 19.00 mensen-van-de-weg pastorie 
di  19-09 20:00 rep. oec. projectkoor Driehuis 
wo  20-09 16:00 Haarlemse geestelijkheid Bolder 
wo  20-09 20:00 Aktiva Bolder 
wo  20-09 20:00 christmascarolkoor Velsen-Zuid 
do  21-09 20:00  parochiekoor+projectleden OK Kerk  
Vr 22-09 19:30 bijbel&borrel pastorie 
za  23-09 14-16 kerkopenstelling Kerk  
ma  25-09 19.00 eten & praten pastorie 
do  14-09 Q9:30  pastorale commissie pastorie 
di  26-09 20:00  toekomstcommissie Bolder 
wo  27-09  inleveren kopij  Kruispunt 
za  30-09 14-16 kerkopenstelling Kerk  
ma  02-10 19.30 kerkbestuur sacristie 
wo  04-10 10.00 open koffie-ochtend Bolder 
wo  04-10 19:30 lezing over kerkgewaden Kerk 
do  05-10 20:00  rep parochiekoor Kerk  
wo  18-10 20:00 Aktiva Bolder 
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Parochie van de HH. Adelbertus en Engelmundus 
 
Pastorie: Kon.Wilhelminakade 117, 1975 GJ IJmuiden, tel.0255-515260 
Pastoor H. Münch, 06-15655684, e-mail: munchharald@gmail.com 
 
Gebouwen: 
Engelmunduskerk: Kon. Wilhelminakade 119, IJmuiden 
 
De Bolder: Bloemstraat 124, IJmuiden 
 tel. 06 87177414, b.g.g. 06 86055049 
  e-mail: bolder.okijmond@gmail.com  
 
Website: ijmuiden.oudkatholiek.nl 
Kerkomroep: www.kerkomroep.nl/#/kerken/21184  
Autovriendendienst: Coördinator, Marjoke de Koning, 0255 515597 
 
Oud-Katholieke Begrafenisvereniging: 
Uitvaartverzorger: M. Uitendaal, 023-5324486 
 
Bankrekening Oud-Katholieke Parochie IJmond 
NL52 INGB 0000 0018 00    
t.n.v. Oud-Katholieke Parochie HH. Adelbertus en Engelmundus te             
IJmuiden 
voor betalingen, vrijwillige bijdragen, giften etc. graag bestemming van uw 
overschrijving in opmerkingen noteren: 
Kerkbestuur / Kerkbalans / Vastenactie / Uitgangscollecte (vermeld welke 
maand)           
 
Bankrekening Bolderbeheer: 
NL56 RABO 0154 1643 48 
 
Bankrekening Kruispunt:  
NL81 RABO 0337 4470 47 o.v.v. gift KP  
Legen van busjes graag na tel. overleg met Mariska Donker: 06-12821998 
 
Kruispunt: kopij inleveren vóór 27 september 2023 via: 
          e-mail: kruispunt.okijmond@gmail.com  
          of kastje Kopij Kruispunt op pilaar linksachter in de kerk 
  
Het volgende nummer verschijnt omstreeks  4 oktober 2023 


