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BIJ DE KERKDIENSTEN 
 
- Op zondag 11 juni zal het Hoorns Byzantijns Mannenkoor bij ons 
in de eucharistieviering komen zingen. In het verleden kwamen ze 
altijd op de laatste zondag van het kerkelijke jaar. Dit jaar is het een 
keer in de zomer. Maar het zal zeker opnieuw een viering zijn die 
met hun bijzondere klanken onze harten raakt. Het parochiekoor 
verzorgt de vaste gezangen en acclamaties. 
 
- De laatste keer van dit seizoen dat we op woensdagochtend eucharistie 
vieren en koffie drinken is op woensdag 5 juli. We beginnen opnieuw op 
woensdag 6 september met de ochtenddienst om 9.30 en daarna koffie 
drinken. 
 
- De Kinderkerk van dit seizoen eindigt op zondag 16 juli. Op zondag 4 
juni na de dienst zal een groep parochianen evalueren hoe we de 
kinderkerk en de gezinsdiensten in het nieuwe seizoen zullen aanpakken. 
- Ook op zondag 16 juli is er voor het laatst van dit seizoen koffie  
drinken na de zondagse vieringen. We starten opnieuw op zondag 3 
september. 
 
NIEUW JAARROOSTER 2023-2024 
 
In juli zal het nieuwe jaarrooster verschijnen. Er zijn altijd vrijwilligers 
tekort. Daarom doen we een dringende oproep of u ons wilt helpen door 
een taak op zich te nemen. U hebt de vrije keuze, u kunt zich melden bij 
de pastoor. Wat er te doen valt kunt u in het huidige jaarrooster zien. 
 
Als u al actief bent als vrijwilliger, controleert u dan a.u.b. of uw gegevens 
correct in het huidige jaarrooster staan. Eventuele wijzigingen of 
correcties graag per mail doorgeven aan pastoor  Münch:  
munchharald@gmail.com 
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ROOSTER VAN KERKDIENSTEN 

 
 
 
OPEN KOFFIE-UURTJE IN DE BOLDER 

Woensdag 7 juni en 5 juli, open koffie-uurtje  
voor iedereen, om lekker bij te praten, een 
persoonlijk gesprek, een luisterend oor, een 
warme blik.  
Open koffie-uurtje is iedere 1e woensdag van 
de maand in De Bolder en iedereen is 
welkom vanaf 10:00 uur, direct na de      
viering van 9:30 uur in de kerk.  

 

Wo 24-05 09:30 eucharistieviering 
Zo 28-05 10:00 Pinksteren, eucharistieviering  
Wo 31-05 09:30 eucharistieviering 
Zo 04-06 10:00 Drie-eenheid, eucharistieviering, koffie 
Wo 07-06 09:30 Eucharistieviering en open koffie 
Zo 11-06 10:00 Sacramentsdag, eucharistieviering  

m.m.v. Hoorns Byzantijns koor, koffie 
Wo 14-06 15:00 Eucharistieviering  
Zo 18-06 10:00 Pinkster 6, eucharistieviering, koffie 
Wo 21-06 09:30 eucharistieviering 
Zo 25-06 10:00 Adelbertus/Engelmundus, eucharistieviering 
Wo 28-06 09:30 eucharistieviering 
Zo 02-07 10:00 Pinkster 8, eucharistieviering 
Wo 05-07 09:30 Eucharistieviering, open koffie 
Zo 09-07 10:00 Pinkster 9, dienst van schrift en gebed 
Zo 16-07 10:00 Pinkster 10, eucharistieviering 
Zo 22-07 10:00 Pinkster 11, eucharistieviering 
Zo 30-07 10:00 Pinkster 12, eucharistieviering 
Zo 06-08 10:00 Pinkster 13, eucharistieviering 
Zo 13-08 10:00 Pinkster 14, eucharistieviering 
Zo 20-08 10:00 Pinkster 15, eucharistieviering 
Zo 27-08 10:00 Pinkster 16, eucharistieviering 
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VOORWOORD 
Het gelaat van de aarde vernieuwen 

- Martina Liebler 

Een tijd geleden hoorde ik op televisie deelnemers van een kerkendag 
elders iets zeggen wat bij mij is blijven hangen. Eén zei het ronduit:  
“Ja, soms is het zwaar, onze opdracht, de wereld te veranderen en beter te 
maken”. Je hoorde de zwaarte in de stem.  
Nu ga ik iets schokkends zeggen, zeker in deze tijd van klimaatcrisis, met 
milieuactivisten, Extinction Rebellion: ik geloof niet dat het onze opdracht 
is de wereld te veranderen – hooguit mensen!  
(Trouwens,  elke terrorist denkt ook dat het zijn of haar opdracht is de 
wereld te veranderen.) 
Wat gebeurt er met je als je denkt deze enorme opdracht te hebben? Er 
liggen een aantal gevaren op de loer, en ik maak het ook echt mee bij 
mensen: 
- Je voelt de druk, de verplichting om bij elke bijzondere gebeurtenis een 
statement af te leggen, wat de kerk, wat jij als christen hiervan vindt (dat 
is dus om de haverklap, want er gebeurt nogal wat in de wereld en in 
onze maatschappij). En je doet dit al te gauw met een opgeheven vinger, 
vol van morele verontwaardiging.. 
- Je voelt hoe langer hoe meer de verantwoording als een loden last op je 
schouders (terwijl we van Jezus Christus zelf te horen krijgen dat zijn last 
licht is en zijn juk zacht). En op den duur voel je de frustratie omhoog 
kruipen, telkens als de wereld alleen maar slechter lijkt te worden. Soms 
voelt het haast als eigen persoonlijk falen. 
- Je durft eigenlijk niet meer ‘gewoon blij en gelukkig’ te zijn, met zo’n 
grote, haast onmogelijke taak, en het is moeilijk om dan niet verkrampt 
door het leven te gaan, en alles en iedereen strategisch te zien. 
Wat is dan onze opdracht als christenen? Hebben wij er een? 
Zelf denk ik: in onze doop zijn we in aanraking gekomen met Jezus 
Christus, met zijn liefde, met de adem van de heilige Geest. Daardoor 
hebben we vooral vrijheid en ruimte ontvangen. Om niet ingesloten in 
onszelf rond te cirkelen maar in verbondenheid te leven met Christus en 
met anderen, met alle creatuur, met heel de schepping. We kunnen met 
opgeheven hoofd, met open ogen en open oren door het leven gaan. De 
ander zien en horen, hem of haar bijstaan in zijn nood, zonder angst in 
liefde de waarheid zeggen. De christenen waren de eersten die 
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ziekenhuizen bouwden voor álle zieken. Ze dachten toen zeker niet: onze 
opdracht is het de wereld te veranderen. Ze zagen de mensen in hun 
nood en dachten: hoe kunnen we hier helpen? En in vertrouwen en 
gedragen door Gods liefde gaven ze die liefde door.  
 
Nu zeg ik niet dat het makkelijk is, leven vanuit de nabijheid van Christus 
en zich laten leiden door de Geest. Het kan onaangename consequenties 
hebben. Bewaart ons echt niet voor pijn en verdriet. Het verandert je 
vanzelfsprekende leventje, het verandert jezelf. 
Maar het is wel een leven in vertrouwen, in rust, innerlijke vrijheid en 
grote vreugde, want “Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? 
Tegenspoed, ellende of vervolging, honger of armoede, gevaar of het 
zwaard? Ik ben ervan overtuigd dat dood noch leven, engelen noch 
machten noch krachten, heden noch toekomst, hoogte noch diepte, of wat 
er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van 
God, die hij ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer.” (Dat zegt 
Paulus in een brief aan de christenen in Rome 8) 
..en als je zo mag leven, verander je zelf, verander je mensen en daarmee 
verandert uiteindelijk ook de wereld.   
Dus, u allen een goede zomer toegewenst, vol vreugde en ruimte, verfrist 
door de adem van de Geest die “het gelaat van de aarde vernieuwt”! 

- Pastoor Martina Liebler 

 
UIT HET PASTORAAT 
- Pastoor Harald  Münch 

Kort geleden heeft Arno Plug, de echtgenoot van onze secretaris Linda en 
lid van de mannenvereniging, een niertransplantatie ondergaan. Heel 
zware ingreep en het herstel zal wel nog een tijdje duren maar hij heeft 
het wel goed doorstaan. En hij is vrij van dialyse nu. 
 
Gerda Blokland is tijdelijk naar Breezicht verhuisd. Alleen thuis blijven 
was op het moment niet meer mogelijk. Maar wat heet tijdelijk! 
Jenny van Os had al maanden pijn in de rug. Dat was ook op de Romereis 
heel vervelend. Na onderzoek bleek dat ze last van galstenen had. Ze is 
geopereerd en het gaat goed met haar. 
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Sinds Pasen is Wil Wijker af en toe weer in de kerk. Het is wel zwaar 
werken voor haar om haar plek te vinden. De revalidatie gaat stapje bij 
stapje vooruit maar zal nog veel tijd vragen. We wensen haar van harte 
moed en kracht om het allemaal te volbrengen. En bewonderen haar dat 
ze toch probeert de draad weer op te pakken. Een voorbeeld voor 
menigeen. 

 
 
40 jaar lang heeft Thea Cararti-van Pel samen met verschillende pastores 
de kruisweg staties op Goede vrijdag om 15 uur gelezen. Maar ze voelde 
al een aantal jaren dat het tijd was het stokje over te geven. En dit 
gebeurde afgelopen Goede Vrijdag. Ellen Huitema heeft voor het eerst in 
haar plaats meegedaan in de kruiswegstaties. Beste Thea van harte willen 
we jou danken voor jouw toewijding waarmee je 40 jaar lang met je stem 
op indrukwekkende wijze ons Goede vrijdag hebt doen beleven. 
 
Graag wil ik op deze plaats in het bijzondere deze keer de kosters 
bedanken die toch steeds weer tijd en energie in de voorbereiding van de 
kerkdiensten en het opruimen achteraf steken zodat als gemeente kunnen 
vieren zonder zorgen om de praktische dingen. 
 
In juni zal voor de eerste keer de ‘toekomstcommissie’ bij elkaar komen. 
Een aantal mensen zijn door kerkbestuur en pastoor gevraagd zich te 
buigen over de toekomst van ons kerkgebouw. Aanleiding waren die 
plotseling exorbitante stijging van de energielasten afgelopen winter. Wel 
is waar is daar de situatie verbeterd maar we willen wel vooruitkijken. 
Hoelang kunnen we als gemeenschap nog de lasten van het gebouw 
dragen. Daarover zullen we nadenken en eventuele oplossingen aan het 
kerkbestuur en de parochie over een tijdje voorleggen. 
 
Het kwam nogal plotseling maar in februari vroeg de bisschop aan 
pastoor Martina Liebler of zij het pastoraat van de statie Mijdrecht op 
zich zou kunnen nemen en binnen een week was het geregeld. Dat 
betekent dat Martina vanaf maart geen pastoor meer in IJmuiden is. Ze 
blijft wel parochiaan en in de pastorie bij mij wonen (dus niets aan de 
hand). Maar zij zal geen officiële functies meer in onze parochie vervullen 
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behalve mij als vrijwilligster her en der steunen. Dat betekent tevens dat 
de formatie voor de parochie IJmuiden van 120% teruggaat naar 100%. 
 

 
 
In de zondagsviering van 7 mei 2023 gingen de pastores Harald Münch 
en Martina Liebler samen voor. Martina nam afscheid als pastoor van 
IJmuiden. Maar het was niks officieels, zoals ze zelf zei, ze is immers nog 
steeds present in de parochie en zal ook in de toekomst nog wel eens 
voorgaan in IJmuiden.  
Beste Martina, hartelijk dank van ons allen en wat fijn dat je nog een tijdje 
bij ons blijft wonen 😊  
 

 
- Linda Plug: Arno en ik willen graag iedereen bedanken voor hun 
medeleven voor en na Arno’s niertransplantatie. De nier werkt goed, 
Arno voelt zich prima, nu werken aan een goed herstel   
 
- Jenny van Os-Leijen: Ik loop alweer een tijdje in de kerk rond, omdat 
Marlie mij voor Kerstnacht 2019 heeft gevraagd om bij het 
gelegenheidskoor te komen, ik voelde me direct opgenomen door alles en 
iedereen en ben na Kerst bij het koor gebleven, zit inmiddels ook al bij de 
voorzangers, de schoonmaakploeg en de koperpoetsploeg zijn ook echt 
mijn ding.  Ik ben zo blij en dankbaar dat ik door iedereen het gevoel krijg 
dat ik er bij hoor en een van jullie mag zijn, daarom heb ik na overleg met 
het kerkbestuur deze twee planten gegeven want steeds als ik bij de 
communie voor het altaar stond zag ik die twee planten die er niet meer 
uit zagen , daarom twee nieuwe planten kado gedaan en ik zal ze zelf 
verzorgen. 
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OVERIG NIEUWS UIT DE PAROCHIE 
 
De reis naar Rome 

Het was een toch wel frisse vroege morgen in 
maart dat we ons verzamelden op Schiphol om 
het vliegtuig te nemen naar Rome. Een gezellige 
groep en iedereen had er zin in. Aangekomen in 
Rome wachtten de 2 busjes op ons om ons snel 
naar het hotel te brengen. Domus Sessoriana, een 
eeuwenoud pand, was ons onderkomen voor 
deze week.  
Heel dichtbij op 25 min. lopen ligt het 
Colosseum, onvoorstelbaar groot. We kregen 
zeer veel uitleg en prachtige verhalen van 
Martina en Harald. Iedere dag waren we 

onderweg naar nog meer bezienswaardigheden, ik noem bv Forum 
Romanum, Trevi Fontein en de Spaanse Trappen, voor ons iedere keer 
weer een wauw van verwondering.  Rome barst van de cultuur. Zeer veel 
interesse ook voor Vaticaansstad en  de Sint Pietersbasiliek, ik had steeds 
het gevoel van 'jeetje is dit m nu', Bij het zien van de rij wachtenden voor 
toegang zonk mij een beetje de moed in de schoenen, het ging toch zeer 
vlot, een uurtje was zo om. Het uitzicht vanaf het dak was de moeite van 
het wachten meer dan waard. We hebben veel gebruik gemaakt van bus 
en metro en werden met nadruk gewaarschuwd voor zakkenrollers! Ja 
hoor, meerdere malen vreemde handen aan m'n tas, niets gelukt. In de 
avond kon wie wilde met Martina en Harald mee naar een restaurant 
voor de avondmaaltijd. Bert en ik hebben daar niet altijd gebruik van 
gemaakt, mijn suikerziekte noopte mij om eerder te eten om het 
spuitregime niet te verstoren, en een op handen zijnde operatie aan de 
alvleesklier wat me vermoeide. 
Inmiddels heeft deze operatie op 11 april plaatsgevonden, ben volop aan 
het mobiliseren en pak heel rustig aan de draad weer op. 
Tineke heeft een flinke injectie in de knie gekregen en loopt weer wat 
soepeler. 
Martina en Harald mag ik jullie hartelijk danken voor de begeleiding van 
onze groep, zo fijn, zoveel gehoord, zoveel geleerd, zoveel dank van ons,  

-  Jan en Tineke, Bert en Will 
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Patrick gedecoreerd 26 april 2023 
- door Carla van Leeuwen 

Ik loop voor het eerst van mijn leven met de vissenloop mee. Na de start 
bij het Telstar stadion en een rondje Velserbeek  gaat de route richting de 
pont. Op het pontplein ze ik Patrick de Koning staan met een geel hesje 
van de verkeersregelaars aan. Ook dit doet hij!  Volgens mij doet hij wel 
veel, kwam zo in mij op. Na de vissenloop neem ik contact op met zijn 

ouders. Ik had 
twee vragen: 1: 
zou Patrick 
geïnteresseerd 
zijn in een lintje 
en 2: wat heeft hij 
tot nu toe aan 
vrijwilligerswerk 
gedaan en doet 

hij nu nog? Zijn ouders waren direct enthousiast en zijn aan het werk 
gegaan om alle vrijwilligerstaken op een rij te zetten. En dat zijn er best 
veel: In de kerk is hij nu bijna 40 jaar misdienaar. Verder is hij al jaren 
lezer, helpt bij hand en spandiensten , bijv. bij de bazaar van de 
Adelbertuskerk en de bazaar bij de Engelmunduskerk. Naast het werk in 
de Oud Katholieke parochies was hij ook actief  bij zijn vaders kerk, de 
Engelmunduskerk in Oud Velsen. Hier was hij betrokken bij de 
toneelgroep.  Verder is hij al meer dan 20 jaar lid van de schaakclub, waar 
hij vooral de jeugd de eerste kneepjes van het schaken leerde, ook ging hij 
langs scholen om kinderen de basis van het schaken te leren. Verder zorgt 
hij daar voor het materiaal, klokken worden gecontroleerd en gerepareerd 
indien mogelijk. En ook hier is hij altijd bereid om te helpen met wat er 
ook nodig is, van schoolschaak tot helpen bij een verhuizing. Sinds kort is 
hij actief geworden als steward op de vrijdagavond bij Telstar.  En dit 
doet hij allemaal  naast zijn werk voor “Noppes”.  De aanvraag werd 
vorig jaar voor 1 juli ingevuld en verstuurd met ondersteuningsbrieven. 
En dan is het wachten, en wachten, en wachten…... Begin april kregen we 
het te horen: het heeft de Koning behaagt om Patrick  te decoreren! 
Patrick is met een smoes naar het gemeentehuis gelokt. En pas vlak voor 
de start van de uitreiking kreeg hij te horen dat het om hem 
ging.  Nogmaals van harte gefeliciteerd! - Carla 
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- van de website van Gemeente Velsen: Lintjesregen 
benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau: 

De heer P. de Koning is een actieve 
vrijwilliger. Bij de Parochie HH. Adelbertus en 
Engelmundus in IJmuiden is hij misdienaar en 
helpt bij uitvaarten. Tevens is hij actief als 
lector en als leider bij de kinderkerk. Bij de 
voetbalvereniging SVY voetbal was hij 
jeugdtrainer en jeugdscheidsrechter. Ook is hij 
vrijwilliger bij de Schaakclub Kijk Uit. Hij 
organiseert jeugdactiviteiten, begeleidt 
gespreksgroepen in de regio IJmond en regelt 
verkeersregelaars tijdens evenementen voor 

IJmuiden. Daarnaast helpt hij bij diverse lokale evenementen waaronder 
de avondvierdaagse, de Pierloop, de Vissenloop en de jaarmarkt in 
Velsen-Zuid. 
  
Oecumenische dienst op Hemelvaartsdag 18 mei 2023 
Na een onderbreking van 3 jaar door 
corona werd Hemelvaart weer gevierd 
met een oecumenische dienst, in de 
oud-katholieke kerk. Deelnemende 
kerken waren verder de prostestante 
gemeenten Engelmunduskerk Velsen-
Zuid,  Ichthuskerk, en De Nieuwe 
Kerk. Ook waren er leden van de 
Petrakerk aanwezig en R.K. Driehuis 
was vertegenwoordigd in één van de 
voorgangers.  Voorgangers waren 
pastoor Harald Münch (OK), dominee 
Cees Lous (PKN), Joissain Ninabar 
(RK) en Ronald de Vries (scriba van De 
Nieuwe Kerk). 
Ook het koor was van oecumenische samenstelling, in totaal 28 zangers 
uit de deelnemende kerken zongen o.l.v. koorleidster Marlie Durge, met 
organist Ary Rijke van De Nieuwe Kerk aan het orgel.  
Met een totaal van 136 aanwezigen was het gezellig druk in de kerk.  
Deze samenkomst was een waarachtig teken van verbondenheid. 
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Dodenherdenking 4 mei 2023 
- Marjoke, Carla en Patrick 

Ook dit jaar hebben we namens de 
Oud Katholieke Kerk een mooi 
bloemstuk neergelegd op plein 1940-
1945. Jammer dat er verder geen 
parochianen aanwezig waren. 
Redactie KP: vermoedelijk weten nog maar weinig parochianen dat er vanuit 
onze parochie een bloemstuk of krans gelegd wordt. Volgend jaar zal Kruispunt 
de kranslegging op 4 mei aankondigen in de agenda. 
 
VAN HET KERKBESTUUR 
 
Kort verslag 110e kerkbestuursvergadering 4 april 2023 
Deze vergadering stond min of meer in het teken van de voorbereidingen 
voor de komende gemeentevergadering op zondag 7 mei na de 
kerkdienst. 
Marlie heeft het Bisschoppelijk Bureau gevraagd om een account voor 
toegang tot de website van Justis m.b.t. het aanvragen van VOG’s 
(Verklaring omtrent Gedrag). Iedereen die in de kerk met groepen werkt, 
heeft een VOG nodig en krijgt t.z.t. van Justis een uitnodiging om een  
persoonlijk formulier tot aanvraag van een VOG in te vullen.  
Met het overzetten van de oude website naar het nieuwe format, werken 
enkele links niet meer. Hier wordt aan gewerkt 
Begin maart kregen wij te horen dat  Monumentenwacht failliet was. Zij 
voeren de controles uit in onze gebouwen en maken ook het meer-jaren 
plan op voor onderhoud. Gelukkig kregen we enige weken later te horen 
dat er toch een doorstart is. Hier zijn wij ontzettend blij mee. 
Mw. Wai Tam is bezig met de jaarrekening van 2022. Jaarrekening van 
2021 is goedgekeurd en de begroting voor 2023 ook.   
 
 
Kort verslag 111e kerkbestuursvergadering 1 mei 2023 
 
Landelijke Beleidsdag op 13 mei wordt een ronde-tafels-bijeenkomst met 
4 onderwerpen waarbij iedereen aan twee tafels deelneemt. De dag is niet 
langer alleen voor kerkmeesters maar voor iedereen in de in voortgang 
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van de kerk geïnteresseerd is. Na veel beraad besluiten Linda en Sanne 
hieraan deel te nemen.  
Op 3 en 4 juni is de kerk in gebruik voor expositie door Kunstroute 
Velsen. 
Nieuw jaarrooster:  24 december is 4e zondag van de advent en ’s avonds 
is de kerstnachtmis. De ochtendmis vervalt; idem op zondag 31 december: 
wel oudejaarsvespers, geen ochtenddienst; dienst op zondag na 
Hemelvaart vervalt, diensten op 2e kerst-, paas- en pinksterdag zijn al 
vervallen. Kerstnacht en Paasnacht beide vieringen aanvang 20:00 uur. 
Gebouwen: Monumentenwacht komt op 3 mei inspectie doen.  Van het 
grote raam in de Bolder moet de onderdorpel worden vervangen; de 
bliksemafleider is gedeeltelijk afgeknipt en moet hersteld worden. 
Financiën worden besproken ter voorbereiding van het opmaken van de 
jaarcijfers voor de komende gemeentevergadering. 
Nico’s 2e termijn als kerkmeester loopt af op 3 augustus 2023 en hij wil 
definitief stoppen. 
 
 
Kort verslag voorjaarsgemeentevergadering 7 mei 2023 
Namens het kerkbestuur, - Linda Plug 
 
Welkom en opening door pastoor Harald Münch 
Martina is per 1 februari 2023 aangesteld als pastoor van de statie 
Mijdrecht. Martina bedankt de parochie voor alle mooie jaren en ze vond 
het best moeilijk om hier te stoppen. De aanstelling van Martina  in 
IJmuiden wordt niet opnieuw ingevuld. Wel blijft ze de lering begeleiden, 
dit is ook aan de Bisschop medegedeeld.  
 
Onderhoud gebouwen (Nico de Rijk) 
Er is veel gebeurd het afgelopen jaar: inspectie van de daken; 
schilderwerk bijgewerkt in pastorie, Bolder en kerk; jaarlijks onderhoud 
aan kerkklok en kerkverwarming; op verzoek van parochianen 
handvatten geplaatst bij de ingang van de kerk, in de damestoiletten en 
bij de opgang naar het altaar  aan de Cronjé kant. En er is groot 
onderhoud gepleegd aan het orgel.  
Een verandering aan de ingang kerk zodat deze beter toegankelijk is voor 
rolstoelen was een punt op de vorige gemeentevergadering. We hebben 
dit probleem voorgelegd aan de gemeente. Er blijken geen vaste 
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aanpassingen toegestaan aan de voorkant van de kerk. Er lopen leidingen 
en we mogen daar niets permanent neerzetten of ingraven.  
Een ingang aan de zijkant maken is bouw- en kostentechnisch gezien geen 
optie. Toegang via de pastorie ook niet: er zijn daar twee grote traptreden 
plus afstap de kerk in, en  niet elke rolstoel past door de pastoriedeur. 
Ingang via de Bolder heeft hetzelfde probleem van meerdere traptreden 
en op- / afstapjes. 
De conclusie is, dat onze kerk helaas niet is ontworpen voor rolstoelen en 
ook niet toegankelijk kan worden gemaakt. Gelukkig hebben we de lange 
oprijplaten nog die we kunnen gebruiken. 
 
Verslag van de Synode (Henk Groen) 
De afgevaardigden van onze parochie, Henk en Leonie, zijn samen naar 
de synode geweest. De synode kijkt met Collegiaal Bestuur mee naar de 
kerk. Helaas was het punt m.b.t. het ontwikkelen van een eigentijdse visie 
op samen-kerk-zijn van de agenda afgehaald, maar deze staat voor de 
volgende synode weer op de agenda. 
Magazine De Oud-Katholiek verschijnt niet meer in druk vanwege de 
hoge kosten en de moeite die het kost om kopij te verzamelen. De-
Oudkatholiek wordt nu alleen in digitale vorm als nieuwsbrief verspreid.  
De synode bestaat 100 jaar. Diverse voorzitters hebben verteld wat ze 
door de jaren heen hebben meegemaakt, dit was leuk en spannend om te 
horen. Hier komt ook een boek van. We mogen trots zijn dat onze kerk 
een synode heeft. Overigens, elke parochiaan kan naar de synode toe om 
dit een keer mee te maken. 
 
Financiën (Sanne van Putten) 
Onze gemeente wordt gerekend tot de ‘rijke’ parochies. Echter, voor 
aankomende begrotingsjaar komen we bijna een ton tekort. Het grootste 
verschil wordt veroorzaakt door de energierekening. Dank zij het goede 
beleggingsinzicht van Johan van der Laan en het daardoor veranderen 
van onze beleggingsstrategie enkele jaren geleden, hebben we gelukkig 
wat liquide middelen achter de hand.  
Helaas is de vaste bijdrage van parochianen flink teruggelopen. De 
opbrengsten van de collecten daarentegen zijn wel iets omhoog gegaan. 
Wai Tam en Stephan Jara hebben alle gegevens van alle financiële stukken 
verwerkt tot een overzicht van de jaarcijfers over 2022 , waarvoor het 
kerkbestuur hen hartelijk bedankt! 
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Hoe gaan we in de toekomst om met het probleem van de hoge kosten 
van het kerkgebouw? Er is een werkgroep om hierover na te denken, die 
na de onderbreking door corona binnenkort weer bijeen komt (zie 
agenda). Mocht u ideeën hebben t.a.v. de toekomst van ons kerkgebouw 
en parochie, dan kunt u zich aanmelden voor deze werkgroep bij pastoor 
Münch. 
 
Orgel 
Het grote orgel is opgeknapt. Er wordt gevraagd waarom er zoveel geld 
in het orgel is gestoken terwijl er zo weinig op gespeeld wordt. Maar als 
we het onderhoud niet hadden laten doen, zouden we helemaal geen 
orgel meer hebben gehad.  
Waarom staat het koor beneden?  De meningen over de plek van het koor 
en het daardoor niet bespelen van het grote orgel zijn verdeeld. De 
koorzangers voelen zich beneden meer betrokken bij de viering, er is 
ruimte om tussendoor te kunnen zitten en men hoeft niet 2 keer per 
viering de nauwe, steile trap op en af. Niettemin: iedereen vindt het 
jammer dat het grote orgel niet volledig tot zijn recht komt nu het 
gerestaureerd is. Hoe gaan we dit oplossen? De koorcommissie neemt dit 
punt  mee naar de komende jaarvergadering en zal in het volgende 
Kruispunt verslag uitbrengen. 
Kleine kanttekening hierbij: het is verwarrend om van  ‘het koor’ te spreken want 
er zijn 2 verschillende groepen; er is het parochiekoor dat op feestdagen en bij 
bijzondere vieringen zingt met meerstemmige zang; een aantal koorleden 
ondersteunt iedere zondag de gemeentezang: dit is de voorzanggroep. 
 
Oproep voor nieuwe kerkmeesters 
Het vullen van de verschillende taken binnen de parochie is niet 
makkelijk. Nico de Rijk is sinds 1 september 2015 onze kerkmeester 
techniek. Zijn tweede termijn van vier jaar is op 31 augustus 2023 
afgelopen en hij zal zijn taak als kerkmeester neerleggen.  
Wij zijn naarstig op zoek naar nieuwe kerkmeesters voor techniek en 
gebouwen, voor financiën en voor de post sociaal.  
Mocht u ons kerkbestuur kunnen / willen versterken of mocht u iemand 
weten die misschien geïnteresseerd is, dan horen wij het graag. 
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VAN DE KINDERKERK 
 
Kort verslag voorjaar 2023 

- door Nanda Tol 

We zijn in 2023 moeizaam begonnen, waarschijnlijk omdat we het zo druk 
hadden rond de  Kerst. Met Maria Lichtmis hebben de kinderen een 
kaarsenstandaard gekleid en in februari zijn we gestart met poesen-
spaarpotjes te maken voor de vastenactie Kerbert Dierentehuis, waar we 
net voor  Corona in 2020 al mee gestart waren. We hebben leuke 
kattenspeeltjes gemaakt met kattenkruid erin. De Veerdagentijd ging over 
'verander je mee?' en er was voor ieder gezin een boekje met verhalen en 
dingen om te doen. Op 1 april was er  's middags een workshop 

Palmpaasstokken maken en 
versieren. Het was een gezellige 
middag en met Palmzondag was er 
een processie met de versierde 
palmstokken in de kerk, waarna 
we in de Bolder matzes aten ter 
herinnering aan de uittocht uit 
Egypte. Met Pasen werden er 
kweekkastjes gevuld met zaadjes, 
voor het nieuwe begin (Pasen) en 

na de dienst konden de kinderen in de kerk eieren zoeken. Op 16 april 
werd de zoon van Marieke van der Wel gedoopt en hebben de kinderen 
iets voor hem gemaakt en in de kerk bij het dopen gezongen 'Ik zal er zijn 
voor jou'.  
Daarna zijn we gestart met een cadeau voor moederdag.  
Met moederdag hebben de 
kinderen in de kerk gezongen Ave 
Maria / als ik een klokje was, 
samen met het koor en we kregen 
na afloop applaus. Na afloop van 
de dienst hebben de kinderen aan 
iedereen een zakje met 
bonbonnetjes gegeven en aan hun 
eigen moeder een zelfgemaakt 
taartcadeau. 



 16 

VAN DE SENIORENCOMMISIE 
 
De Seniorenmiddag 

- door Sonja Gravemaker, namens de seniorencommissie, 

Op 26 april hadden we onze seniorenmiddag. We begonnen als 
vanouds met een korte kerkdienst bij het zijaltaar. Daarna werd de 
middag voortgezet in de Bolder waar koffie, thee en wat lekkers al 
klaarstond. De middag werd opgeluisterd door twee dames van het 
zangkoor “Effe Anders”. Begeleid door accordeonmuziek werden 
oudhollandse liedjes ten gehore gebracht.  Er werd enthousiast 
meegezongen. De dames van het koortje vonden het gezellig en 
hebben laten weten dat zij graag nog eens terug komen. Iedereen 
heeft genoten van de zang, de hapjes en drankjes en het gezellige 
samenzijn. Tot in november!  
 
VAN DE VERENIGINGEN 
 
Mannenvereniging Velsen 
 
Bijeenkomst 11 april 2023: de dierenambulance 

- door Cees Borst 
 
Elf april gaven medewerkers van de dierenambulance Dave en Chris een 
presentatie over hun werkzaamheden. Ondanks dat de beelden niet 
allemaal op een logische volgorde werden getoond hebben de leden toch 
een goed beeld gekregen van de uiteenlopende werkzaamheden van de 
dierenambulance medewerkers. Vele voorbeelden van gewonde dieren en 
de toelichtingen maakten duidelijk met welke passie de medewerkers van 
de dierenambulance hun werk uitvoeren. Vele gewonde vogels, vissen, 
zeehonden en andere dieren kwamen in beeld. In de regio leven veel 
herten die ook in de bebouwde kom naar voedsel zoeken. Op een foto 
werd dat nog eens duidelijk getoond waarbij het voor een hert ook goed 
mis kan gaan als de sprong over een hek niet hoog genoeg is. Door deze 
presentatie hebben we een heel goed beeld gekregen van de diversiteit 
van de werkzaamheden die de enthousiaste medewerkers van de 
dierenambulance verrichten.   
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Bijeenkomst  9 mei 2023: Wenen een culturele rondgang 
- door Jaap Wijker 

 
Dinsdag 9 mei jl. had de Mannenvereniging de laatste bijeenkomst van 
een geslaagd seizoen 2022-2023.  25 mannen luisterde aandachtig naar een 
zeer interessante lezing van ons lid Martin Heere over de stad Wenen, 
waarna onder het genot van een hapje en een drankje nog werd nagepraat 
over de lezing en andere zaken. Het was weer een interessante en 
gezellige avond. 
In de aankondiging schrijft Martin over de lezing:  
Als kind van 5 jaar had ik het voorrecht om in 1952 met mijn ouders mee 
te mogen reizen naar Wenen. De stad was toen nog in zones verdeeld 
waaronder een Russische. De treinreis was voor mij indrukwekkend 
gezien de meeste Duitse steden rond de stations nog in puin lagen zo vlak 
na de 2e wereldoorlog.  Wenen maakte op mij een imposante indruk als 
een levendige stad en de bezichtiging van de musea. Ook de restaurants 
waar ik genoot van een echte schnitzel waren een genot. 
Nu vele jaren later neem ik u mee op een wandeling door deze prachtige 
culturele stad en vertel ik u over de hoogtepunten qua geschiedenis, het 
huis Habsburg, architectuur, gebouwen en musea. Maar ook belicht ik de 
schilders, componisten etc. Tot slot vergeten wij de heurigen (wijnvelden) 
niet als ook de koffiehuizen Demel en Sacher.” 
 
Excursie 13 mei naar  bierbrouwerij Egmond 

- door Jaap Wijker 
 

Zaterdag 13 mei 
hebben 12 mannen van 
de Mannenvereniging 
een bezoek aan de 
“Sancti Adelberti” 
bierbrouwerij te 
Egmond aan de Hoef 
gebracht. De heen- en 
terugreis naar Egmond 
aan de Hoef ging met        
het openbaar vervoer.  



 18 

De brouwerij werkt in feite onder de licentie van de Abdij van Egmond. 
Na ontvangst door een gids (werd een rondgang door de brouwerij 
gemaakt waarbij e.e.a. over het productieproces van de biologische bieren 
werd verteld; van de verwerking van het mout, temperaturen in de ketels, 
gisting, bottelen en verdere opslag in een verwarmde ruimte.  Na een 
korte wandeling langs de fundamenten van kasteel Egmond en de buste 
van de wiskundige Descartes werden we ontvangen in het proeflokaal 
alwaar we vier verschillende bieren hebben gedronken en een lekker 
stoofpotje hebben gegeten. Al met al een geslaagde excursie. 
 
 
Vrouwenvereniging Aktiva 

-  seizoensoverzicht door Sonja Gravemaker, namens het bestuur 

Het afgelopen seizoen van onze vrouwenvereniging Aktiva kende hoogte 
en dieptepunten. 
We begonnen in september met de viering van ons 55 jarig bestaan. In het 
kleine theatertje in de Kanaalstraat trad het cabarettrio “Second Opinion” 
voor ons op. We hebben daar een heel gezellige avond gehad. 
In december kwam het heel verdrietige bericht dat ons trouwe lid en 
penningmeester Anita Kok plotseling was overleden. Onze Advents-
avond hebben we om die reden niet door laten gaan.  
Ook moesten we helaas afscheid nemen van Hennie Pols, een ander 
trouw lid. 
In februari organiseerden we een verrassingsdiner. De Bolder was 
omgetoverd tot restaurant en er kwam een driegangendiner op tafel dat 
door Liesbeth en Sonja was bereid. Yvonne presenteerde tussen de 
gangen door een leuke quiz waardoor we allemaal diep aan het denken 
werden gezet. 
Op 17 mei jl. hadden we onze laatste avond van het seizoen. Net als vorig 
jaar zijn we uit eten gegaan bij restaurant Staal. Erg lekker en erg gezellig! 
Ook dit jaar waren er dames die er niet altijd, of niet meer bij konden zijn 
door ziekte of ouderdom. Wij wensen hen het beste en wij wensen álle 
leden een fijne zomer.  
We hopen elkaar in september weer in goede gezondheid te ontmoeten. 
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VAN DE LANDELIJKE KERK 
 
UitgangsCollecte juni 2023: VERLICHT DE LAST EN LAAT ZE 
GLIMLACHEN ! 
 
Sinds 1986 vangt het Bethune Huis in Hong Kong mirgrantenvrouwen op 
als ze in de problemen komen met hun werkgevers en helpt ze een nieuw 
bestaan op te bouwen. De afgelopen jaren hebben wij regelmatig uw 
steun gevraagd voor cursussen ‘Ken je rechten en het legale proces’ en 
‘Stress reductie’, etc. Deze maand willen wij graag uw steun vragen voor 
een nieuw project van het Bethune Huis: ‘Verlicht de last en laat ze 
glimlachen!’  
Door hun problematische situatie en opgelopen trauma’s ervaren de 
vrouwen gevoelens van depressie, machteloosheid en uitzichtloosheid. Er 
wordt met verschillende activiteiten geprobeerd om de vrouwen plezier 
en positiviteit te laten ervaren in de hoop daarmee de last van die 
gevoelens te verminderen. Het gaat om leuke èn zinvolle activiteiten die 
een psychologische en emotionele verademing voor deze vrouwen zijn.  
Zo zijn er verschillende dagjes weg gepland en worden er cursussen 
gegeven waardoor de vrouwen na afloop van de rechtszaak 
gemakkelijker een nieuwe werkgever kunnen vinden. Denkt u bijv. aan 
een EHBO cursus, studiedagen over kinderverzorging en een kookcursus. 
Graag wordt uw steun gevraagd om deze activiteiten mogelijk te maken 
in de hoop op een glimlach bij deze vrouwen die onze steun hard nodig 
hebben! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veel migrantenvrouwen, vaak uit de Filippijnen en Indonesië, werken in 
Hong Kong als inwonend huishoudelijke hulp. Sinds 1986 vangt het 
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Bethune Huis in Hong Kong deze vrouwen op als ze in de problemen 
komen met hun werkgevers. Het gaat dan vaak om het niet betalen van 
hun loon, maar helaas is er ook regelmatig sprake van fysiek geweld of 
seksueel misbruik. Het Bethune Huis biedt de vrouwen een veilig 
onderkomen, inclusief maaltijden. Daarnaast wordt medische zorg en 
juridisch advies aangeboden. De vrouwen hebben vaak trauma’s 
opgelopen en daarom is ook therapie ter plekke beschikbaar. Het Bethune 
Huis heeft twee opvanglocaties en heeft ruimte voor in totaal 24 vrouwen.  
 
Al meer dan dertig jaar heeft het Bethune Huis twee opvanglocaties met 
steeds wisselende inwoners. Maar tijdens de coronapandemie moest Het 
Bethune Huis haar werkwijze veranderen. In verband met de 
coronaregels kon elke locatie minder vrouwen huisvesten. Er werd toen 
besloten om op één locatie alleen de met corona besmette vrouwen 
onderdak te geven en het Bethune Huis heeft samen met vijf andere 
hulporganisaties de krachten gebundeld om met elkaar de groeiende 
vraag naar opvang aan te kunnen.  
 

Naast de gebruikelijke opvang 
hebben het Bethune Huis en 
deze andere hulporganisaties 
hulp aangeboden aan 
vrouwen die in quarantaine 
zaten in hotels en in andere 
door de overheid geregelde 
isolatie-faciliteiten. Deze 
vrouwen ontvingen een ‘care 

pack’. Hierin zaten o.a. Vitamine C tabletten, een thermometer, zelftests, 
medicijnen voor griep- en verkoudheidsklachten, instant noedels of 
instant rijst, ontbijtgranen, koekjes en water. Elk pakket bevatte proviand 
voor drie dagen.  
 
De afgelopen jaren hebben wij regelmatig uw steun gevraagd voor het 
Bethune Huis, voor cursussen ‘Ken je rechten en het legale proces’ en 
‘Stress reductie’, voor kosten die gepaard gaan met de rechtsgang, voor  
steun tijdens de pandemie etc. Deze maand willen wij graag uw steun 
vragen voor een nieuw project van het Bethune Huis: “Lighten the load 
and make them smile” oftewel ‘Verlicht de last en laat ze glimlachen!’  
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 Draagt u via de collecten in de maand juni bij aan het belangrijke werk 
van het Bethune Huis dat zo hard nodig is? U kunt uw gift in de 
collectemand doen bij de uitgangscollecte op de 1e zondag van juni,  of u 
kunt deze naar de bankrekening van de parochie overmaken onder 
vermelding van: Uitgangscollecte Juni. Dank alvast voor uw gift!  
 
 

Promotie Richard de Beer: Katholieke kerkgewaden in de verdrukking 

Op 9 juni 2023 verdedigt drs. Richard de Beer, consulent/conservator 
Oud-Katholiek erfgoed bij Museum Catharijneconvent Utrecht, zijn 
proefschrift ‘Kerkgewaden in de verdrukking: Paramenten in de 
Republiek als dragers van identiteit, 1580-1650’.  
Richard de Beer is in de oud-katholieke parochies welbekend door de 
inventarisaties die hij maakte van kerkelijk erfgoed en van de lezingen die 
hij heeft gehouden over kerkgewaden en kerkelijk textiel. Het proefschrift 
is de vrucht van zijn studie naar (met name) in oud-katholieke context 
bewaarde gewaden – en het biedt beslist een bijzonder verfrissende (en 
geenszins stoffige!) kijk op kerkgeschiedenis. 
  
De aankondiging van de Universiteit Utrecht luidt: 
“Katholieken werden naar de marge van de samenleving verdreven en 
hun kerken kwamen in handen van de protestanten. Pas in de loop van 
de zeventiende eeuw ontstonden er schuilkerken, gebouwen die 
katholieken heimelijk gebruikten als kerk. Toch begonnen ze al aan het 
einde van de zestiende eeuw met het opnieuw samenbrengen van 
kerkinventarissen en basale garderobes met geredde en nieuwe 
kerkgewaden. 
In zijn proefschrift vraagt De Beer zich af hoe de katholieken vormgaven 
aan de nieuwe collecties: hoe werden de vormgeving en symboliek in 
kerkgewaden toegepast, om het verleden van de kerk te bevestigen, maar 
ook om de kerk van binnenuit te vernieuwen?  
Aan de hand van de unieke collectie kerkelijk textiel van Museum 
Catharijneconvent en collecties van enkele oud-katholieke kerken in ons 
land, gecombineerd met archiefonderzoek, literatuurstudie en onderzoek 
in contemporaine bronnen, schrijft De Beer een nieuw verhaal over 
identiteit en verdrukking.” 
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De verdediging van het proefschrift op 9 juni is in de Senaatszaal van het 
Academiegebouw van de Universiteit van Utrecht en is online te volgen. 
De Livestream begint om 12.15 en is online te zien via 
https://video.uu.nl/lives/senate_hall_phd_defense/ 

 
Detail van een kazuifel uit ca. 1510. Museum Catharijneconvent 

In het volgende KP meer over de kerkgewaden van onze kerk 
 
WAT ZIE IK IN DE KERK? 
 
2 nieuwe planten! 
 

             
 
Het kerkbestuur bedankt Jenny van Os hartelijk voor dit mooie cadeau! 
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AGENDA    
vr 26-05 19:30 Bijbel&borrel pastorie 
za 27-05 14-16 kerkopenstelling Kerk 
wo 31-05 10:30 Bijbelgroep sacristie 
wo 31-05 19:30 Vormselgroep pastorie 
do 01-06 20:00 Koorrepetitie Kerk 
vr 02-06 14:00 Oec.  leeskring R.K. pastorie Driehuis 
za 03-06 12-17 Velser Kunstroute Kerk  
zo 04-06 11:15 Evaluatie kinderkerk 

/ gezinsdienst 
Bolder 

zo 04-06 12-17 Velser Kunstroute Kerk  
ma 05-06 19.30 kerkbestuur sacristie 
wo 07-06 10.00 open koffiedrinken Bolder 
do 08-06 20:00  Koorrepetitie Kerk  
do 08-06 20:00  Toekomstcommissie pastorie 
za 10-06 14-16 kerkopenstelling Kerk 
zo 11-06 11:15 Bestuur mannenver. sacristie 
do 15-06 20:00 Koorvergadering en 

seizoensluiting 
Bolder 

za 17-06 14-16 kerkopenstelling Kerk 
za 24-06 14-16 kerkopenstelling Kerk 
ma 26-06 19.00 Mensen-van-de-weg pastorie 
za 01-07 14-16 kerkopenstelling Kerk 
ma 03-07 19.00 Eten & praten pastorie 
za 08-07 14-16 kerkopenstelling Kerk 
ma 10-07 19.30 kerkbestuur sacristie 
za 15-07 14-16 kerkopenstelling Kerk 
za 22-07 14-16 kerkopenstelling Kerk 
wo 26-07  inleveren kopij  Kruispunt 
Vr 28-07 19:00  Reünie Romereis pastorietuin 

 
Oproep: De redactie van het Kruispunt zoekt ondersteuning: 
- een editor om de digitale opmaak van het boekje te doen (bijvoorbeeld 
in Publisher). Wij leveren de teksten aan maar hebben hulp nodig bij het 
drukklaar maken voor de printshop 
- een corrector, die de drukproef kan lezen en tekstueel corrigeren 
Wie helpt ons? Reactie graag aan kruispunt.okijmond@gmail.com 
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Parochie van de HH. Adelbertus en Engelmundus 
 
Pastorie: Kon.Wilhelminakade 117, 1975 GJ IJmuiden, tel.0255-515260 
Pastoor H. Münch, 06-15655684, e-mail: munchharald@gmail.com 
 
Gebouwen: 
Engelmunduskerk: Kon. Wilhelminakade 119, IJmuiden 
 
De Bolder: Bloemstraat 124, IJmuiden 
 tel. 06 87177414, b.g.g. 06 86055049 
  e-mail: bolder.okijmond@gmail.com  
 
Website: ijmuiden.oudkatholiek.nl 
Kerkomroep: www.kerkomroep.nl/#/kerken/21184  
Autovriendendienst: Coördinator, Marjoke de Koning, 0255 515597 
 
Oud-Katholieke Begrafenisvereniging: 
Uitvaartverzorger: M. Uitendaal, 023-5324486 
 
Bankrekening Oud-Katholieke Parochie IJmond 
NL52 INGB 0000 0018 00    
t.n.v. Oud-Katholieke Parochie HH. Adelbertus en Engelmundus te             
IJmuiden 
voor betalingen, vrijwillige bijdragen, giften etc. graag bestemming van 
uw overschrijving in opmerkingen noteren: 
Kerkbestuur / Kerkbalans / Vastenactie / Uitgangscollecte (vermeld 
welke maand)           
 
Bankrekening Bolderbeheer: 
NL56 RABO 0154 1643 48 
 
Bankrekening Kruispunt:  
NL81 RABO 0337 4470 47 o.v.v. gift KP  
Legen van busjes graag na tel. overleg met Mariska Donker: 06-12821998 
 
Kruispunt: kopij inleveren vóór 26 juli 2023 via: 
          e-mail: kruispunt.okijmond@gmail.com  
          of kastje Kopij Kruispunt op pilaar linksachter in de kerk 
  
Het volgende nummer verschijnt omstreeks  2 augustus 2023 


